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Hazar Türklerinin VIII. Yüzyılın sonunda İslamiyet'i benimseyip halifeyi kabul etmelerinden sonra yörede Abbasi idaresinin tesis edildiği tahmin edilmektedir. IX. Yüzyılın ilk yarısında Van ve çevresinde Abbasi-Bizans ve Abbasi-Ermeni mücadeleleri hüküm sürer. 852'de, Arap kaynaklarında içinde Van'ın da yer aldığı, Ermeniye vilayeti diye adlandırılan bölge Abbasiler hizmetindeki Türk kumandanlarından Boğa el-Kebir tarafından fethedilir. 
IX. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren Van ve civarında yerli hanedanlar hakim devletlere bağlanarak yarı bağımsız şekilde varlıklarını sürdürürler. 

Ermeni kaynaklarına göre, 1018 yılında Çağrı Bey'in komutasında yapılan Selçuklu akınlarına, Vaspuragan kiralı Senekerim'in büyük oğlu Davit ve komutanı Şapuh, zadegan ordusu ile karşı çıkarsa da yenilerek geri çekilir. Bu yenilgiden kederlenip korkuya kapılan Senekerim'in 1021 'de Vaspuragan'ı (Van ve civarı) Bizans İmparatoru II. Basil' e Sivas karşılığında verdiği anlatılır. Böylece 14.000 Ermeni ailesi prenslerinin arkasından Sivas ve Kayseri'ye gider. 
Gerçekte ise, II. Basil' in doğu Anadolu bölgesindeki Müslümanlarla yapmakta olduğu mücadelede Ermenilerden destek bulamaması ve Abbasi Halifesine bağlı olan vasal Ermeni krallarının isyankar hareketleri yüzünden, bölgeyi doğrudan doğruya Bizans'a bağlamak istemesi yatar. Ulu makalesinde, bu olayın dini sebebine 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de atıfta bulunur 1 . XI. yüzyılın başlarında artık bu yörenin hakimi olarak Bizanslılar görülür. 101 8' de Çağrı Bey'in akınları neticesinde Van gölü havzasının büyük bir kısmı Türk kuvvetlerinin kontrolüne girer, ancak kale 
1064 yılında Sultan Alparslan'ın oğlu Melikşah 
tarafından etrafındaki birçok kale ve şehirle birlikte fethedilir. Sultan Alparslan bu sefer sonunda buraların yönetimini sefere katılan vasal emirlere bırakır. Van gölü çevresi böylece Nahcıvan Emiri Sakaroğlu Ebu Dülef'in yönetimine geçer. 

Selçuklu Sultanı Muhammed Tapar, 1100 yılında Diyarbekir Mervanileri'nin elinde bulunan Ahlat ve yöresini halkın da isteği üzerine Selçuklu emirlerinden Sökmen' e verir. Bu tarihten itibaren Sökmenliler (Ahlatşahlar) adıyla anılan beylik ortaya çıkar 2 . Bunlar 



Patrikler, Doğuda ortaya çıkan Ermeni ve Süryanî kiliselerinin varlığına tahammül edemedikleri gibi Ermenileri kâfir olarak görmüşlerdir. Bu sebeble tahrik olan Ortodoks Patriği ve Bizans imparatorları, Ermeni Gregoryen kiliselerini, kalelerini, köylerini yakıp yıkmış, halkı sürgün etmişlerdir. En büyük sürgünlerden biri, Bizans İmparatoru II. Basil tarafından yapılmıştır. II. Basil (976-1025), dinî ve siyasî nedenlerle Ermeni derebeylerinin üzerine yürümüş, Van ve yörelerindeki Ermenileri büyük bir sürgüne tâbi tutmuştur. Bu sefer sırasında 
12 kale, 4.400 köy ve 115 manastır yakılmıştır. Ayrıca bölgede 
oturan 40.000 Ermeni de yerlerinden alınarak Sivas ve Kayseri yöresinde mecburî tehcire tâbi tutulmuştur.- Cafer Ulu. Türk ve Ermeniler Arasında Sosyo-Kültürel Etkileşime Zemin Hazırlayan Etmenler- 

2 Ermen-Şahlar olarak adlandırılan Ahlatşahlar veya 
Sökmenliler'in Ermeni bir kavim olmadığı, bu tabirin Ermen 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Malazgirt, Ahlat, Erciş, Adilcevaz, Eleşkirt, Van, Tatvan, Silvan ve Muş gibi yerleşim yerlerini içine alan bir hakimiyet kurarlar. 

Evliya Çelebi, Van Kalesi içinde yer alan Kule Camii ya da Vanu (Vank) Camii olarak adlandırılan mabedin Hz. Davut zamanında yapıldığını ve eski bir ibadet yeri olduğunu daha sonra İslam'ın yayılışıyla beraber mescide dönüştürüldüğünü, yüzlerce hükümdarın eline düştüğünü ve yine 1533'te Irakeyn Seferi esnasında Sultan Süleyman tarafından tamir ettirilerek Süleyman Han Camii şeklinde adının konulduğunu kaydeder. 
1655'te meydana gelen depremde cami tamamen yıkılır, güney duvarının bir bölümü ise kayalıklara gömülü olduğu için ayakta kalır 3 . İmkanların yetersiz olması sebebiyle, daha sonra yapılan onarımda duvarlar kerpiçten, taban sıkıştırılmış topraktan, önceden kubbe olan tavan ise düz dam ile örtülmüştür. Bu onarım sırasında caminin girişi ve minare yerinin değiştirilerek daha sağlam zemin olan doğu beden duvarına taşındığı düşünülmektedir. 

1987-88 sezonunda Prof. Dr. Taner Tarhan tarafından kazılarak harimi ortaya çıkarılmış olan cami, kare planlı olup, üzeri düz toprak dam örtülüdür. 



bölgesinin hakimi olduklarını ifade etmek için kendilerini Şah-ı Ermen olarak ilan etmeleri, tarihi kaynaklara böyle geçmesine vesile olmuştur. 

3 Sami Ağaoğlu. Van Merkez Sancağındaki Vakıflar XVI.- 
XVIII. Yüzyıllar (Sosyal Hayata ve Eğitime Katkıları). 
Doktora Tezi. Selçuk Üni. Konya. 2003 
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Günümüze kıble duvarının bir bölümü ulaşmıştır. 
Caminin doğu cephesinde yer alan minare kare prizmal kaideli ve silindirik gövdelidir. Kaide ve gövdesi kesme taş malzemeden yapılmıştır. Van Kalesi'nin siluetini etkileyen önemli kalıntılardan birisidir 4 . 

Kazılardan anlaşıldığına göre, Ermeniler tarafından cami yakılarak tahrip edilmiştir. Elde edilen buluntular arasında demir gülle, şarapnel parçaları, havan mermi çekirdeği, ayar tapaları, fünyeler ve birçok silah parçalarının yanı sıra önemli ölçüde yanmış askeri belge ve kayıtlar vardır. 

Süleyman Han Camii, 2010 yılında İl Özel İdaresi kaynaklarıyla saman, tuz ve küllerin kullanıldığı özel bir çamur karışımıyla restore edilir. 23 Ekim ve 9 Kasım tarihlerinde Van'da meydana gelen yıkıcı depremlere rağmen ayakta kalmayı başaran camide her hafta Cuma namazları kılmıyor. Ramazan ayında teravihlerin kılındığı ve sosyal etkinliklerin yapıldığı Hüsrevpaşa Camii'nin minaresi ve cemaat girişi Van depreminde yıkılınca, 2012 yılında teravih namazları Süleyman Han Camii'nde de kılınır 5 . 



4 Van Eyaleti Osmanlı Devleti'nin doğu sınırındaki en önemli 
eyaletlerden biri, Van Kalesi de en önemli kalelerinden biri olarak kabul edilmiştir. Bu önemine binaen Van Kalesi klasik kaynaklara Kal'a-i seng-i Van sedd-i iman olarak da geçer. 

5 2011 Van depremi, Cumhuriyet tarihi boyunca Anadolu'da 
meydana gelen en büyük depremlerden biri olarak kayıtlara geçti. Van ili Merkez ilçesi, köyleri ve Erciş ilçesi merkez mahallelerinde TSİ 09:30 itibariyle 10.621 binanın incelendiği; 
5739 binanın hasarlı ve oturulmaz, 4882 binanın hasarlı ancak 
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Eski Van şehrinin ortasında yer alan Ulu Cami günümüze harabe şeklinde ulaşmıştır 6 . 1970-1973 yıllarında yapıya ait kazıları yürüten Oktay Aslanapa (1914-2013) kazıda ortaya çıkarılan tonoz yıkıntıları, duvar süslemeleri, harç cinsi ve tekniğinden yola çıkarak camiyi Karakoyunlu Hükümdarı Kara Yusuf'un saltanatında 1389-1400 yıllarına tarihlendirir. Ne var ki, 
1571 tarihli Van vilayeti evkaf tahrir defterinde Cami-i 
Kebir'in Şah-i Ermen evkafından olduğunun belirtilmesi, yapının Ahlatşahlar döneminde, XII. Yüzyıl içinde inşa edilmiş olduğunu gösterir. Caminin 1913 yılında yayımlanan fotoğrafları eldeki en eski fotoğraflardır ve cami o tarihte de harabe durumundadır 7 . 

Cami asıl önemini zengin süslemelerinden alır. 
Kazıdan çıkarılarak Van Müzesi'nde sergilenen parçalarda bitkisel, geometrik desenler, bunların aralarındaki yazı kuşakları, kabaralar, derz motifleri ve üç dilimli süsleme kemerleri bulunmaktadır. Yapı ayrıca yoğun biçimde alçı süslemeye sahipken çini görülmez. 



oturulabilir olduğu, Yapılan son açıklamada ise; 5 Kasım günü TSİ 09:00 itibariyle 604 ölü 4.152 yaralı olduğu belirtildi. 
6 Ulucami - H. Banu Konyar. TDV İslam Ans. Cilt 42 
7 Halbuki Lynch'in on yıl öncesine ait 1901 tarihli kitabı da 
yapıya, iki fotoğraf ve uzunca bir paragrafla yer verir. Harap haldeki cami hakkında, "..really a noteworthy example of Arab art.", diyerek yüzeysel bir değerlendirme yapsa da, herhangi bir seyyah tarafından bu yapıdan söz edilmemiş olmasını hayretle karşılar. Hayranlığını, Ulu Caminin ihtişamını az ilerde yer alan Kserkes'in kaya üzerine yazılmış kitabesiyle karşılaştırarak, ifade eder. 
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Camide tuğla ve alçı birlikte kullanılmış, doğal renklerinin yanı sıra sarı, yeşil, kırmızı ve mavi renk boyalı görsel etki yükseltilmiştir. Yapının kademeli sivri kemerin çevrelediği cümle kapısında üstte yıldız kompozisyonu, bunun altında kufi harflerle yazılmış kitabe kuşağı yer alır. Mihrap önündeki kubbenin içi her biri ayrı geometrik motifler taşıyan mukarnaslarla doldurulmuştur. Mukarnaslara geçişi sağlayan köşe dolguları ve üst örtüyü meydana getiren tonozların iç bükey yüzeylerinin çok çeşitli bitkisel kompozisyonlarla bezendiği görülmektedir. Yapının diğer birimleri gibi mihrabı da parçalar halinde günümüze ulaşmıştır. Tuğla ve alçı ile hazırlanmış mihrap dış cepheye dikdörtgen biçiminde taşar. Malzeme ve süsleme yönünden İran'daki Büyük Selçuklu camileri ile benzerlik gösterir. 

1655'te Van Ulu Camiini ziyaret eden Evliya Çelebi, "..caminin sütunlar üzerine kurulu, göğe uzanan, yüksek bir kubbesinin bulunduğunu, mühendisin bütün gücünü harcayıp çeşitli renklerde mermerle binayı süslediğini, yüksek kubbesine, bütün duvar ve kapılarına kırmızı ve siyah tuğla ile yazdığı sıra sıra yazıların ayet olduğunu, gayet büyük ve eski bir mabed olduğundan ve helal para ile yaptırılmış olduğu için manevi güzelliğinin bulunduğundan", bahseder ve avlusunda bir de medresesinin olduğunu belirtir. 1903 yılma ait Maarif Salnamesine göre bu medresenin banisi Abdurrahman Efendi olup faal durumdadır ve 16 talebesi bulunmaktadır. Salnamede ayrıca Ulu Camie ait bir kütüphanenin varlığından söz edilmektedir. 
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Günümüzde üst örtüsüyle duvarlarının tamamına yakını yıkılmış vaziyette olup Ermenilerin atmış oldukları bir top mermisiyle minarenin şerefesinin üst kısmı yıkılarak alt kısmı çatlaklarıyla kalmıştır. 201 3' te Ulu Caminin restorasyon ihalesi yapılır. 

1207'de Tuğrul Şah ile Ahlatşahlar arasındaki anlaşmazlıktan faydalanan Eyyubi Hükümdarı Melik Adil'in oğlu Necmeddin şehir ahalisinin davetiyle Ahlat'a gelip yerleşir ve Ahlatşah hakimiyeti son bulur. 
Ne var ki, Eyyubiler'in bölgedeki hakimiyeti uzun sürmez. 1230 yılında Celaleddin Harizmşah, Ahlat ile Van'ı ele geçirir. Anadolu Selçuklu Hükümdarı Alaeddin Keykubad'm doğuya doğru genişleme siyaseti neticesinde Van 1232 'de Selçuklu hakimiyetine girer. 
Ardından yerli beylerin burada Selçuklulara tabi olarak yaşadıkları ileri sürülür. XIII. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren İlhanlılar' m yöreye zaman zaman akınlar yaptıkları ve Argun Han zamanında (1284-1291) Van gölünün kuzeydoğusundaki Aladağ'm bunların yaylakları olduğu bilinmektedir. Bu sırada Van Kalesi'ne Hakkari beyleri hakim durumdadır. 
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XIV. Yüzyıl 



Karakoyunlularm egemen güç durumuna gelmesine kadar geçen dönemde Van yöresinde sürekli biçimde İlhanlıların ve yerli beylerin idareyi ele geçirme kavgaları yaşanır. İlhanlıların yaptığı akınlar sonucunda Van ve yöresinde kısa süreli bir hakimiyet tesis edilir. 
Karakoyunlularm idareyi tamamen ele geçirmesi ancak 1374'ten sonra gerçekleşir. Timur 1387 baharında kışı geçirdiği Karabağ'dan kalkarak Karakoyunlularm üzerine yürür. Van gölü havzasına inip yirmi günlük bir muhasaranın ardından Van Kalesi'ni zapteder ve buranın idaresini yerli beylerden Melik İzzeddin Şir'e verir 8 . Hacı İzzeddin Şir Medresesi, muhtemelen Melik İzzeddin Şir'in Van'daki hakimiyeti sırasında yapılmış olmalıdır. 
1387 yılında Timur'a bağlılık kaydıyla, buranın 
yönetimini ele alan bu beyin, 1425 yılında Karakoyunlu İskender Bey tarafından öldürülmesine kadar uzun süre Van'da kaldığı bilinmektedir. Ne var ki, medresenin XVI. 
Yüzyıldan sonra faaliyette bulunmadığı anlaşılmaktadır. 



Timur öncesinde ve sonrasında Van ve Gevaş çevresinin hakimi olan İzzeddin ailesi, bu hakimiyetlerini Karakoyunlulara rağmen uzun yıllar sürdürürler. 
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XV. Yüzyıl 



Cihan Şah döneminde (1438-1467) Van ve çevresi Karakoyunlularm hakimiyetinde kalır. Karakoyunlu-Akkoyunlu mücadelesi sonunda Uzun Hasan bu yörede Akkoyunlu hakimiyetini başlatır (1467). Bu dönemde şehrin Türk nüfusunda önemli bir artış olur. Şah İsmail Karamanoğullarmı Osmanlılara karşı himaye ve teşvik eder. 1464 yılında bazı Karamanlı Türk aşiretleri Osmanlı Devletine isyan eder. Bunun üzerine Karaman bölgesine gönderilen Rum Mehmet Paşa 9 halka eziyet eder. Bu olay yüzünden birçok Türk aşireti, Şah İsmail'in etkin olduğu Van havalisine göç eder. XV. Yüzyılın sonunda Konya Karaman' dan göç ederek Van'a yerleşen ve şehrin Türkleşmesi ve imarında büyük katkıları olan aileler Kayaçelebizadeler, Timurzadeler, Şabanzadeler, Camuşçuoğulları, Devecioğullan, Dilaveroğulları, Altayoğulları, Kaplanoğulları, Sebuvaroğulları, Aşıroğulları, Leventoğulları, Karacehennemoğulları, Çilingiroğulları, Şerif Efendioğulları, Akif Paşazadeler, Boyaoğulları, Şeyhbenderoğullarıdır. Bican Süleyman Bey'in Van şehrinde Bicaniye Medresesi diye anılan bir medrese yaptırdığı bilinmektedir 10 . 



9 Rum Mehmed Paşa hk. Evliyalar Şehri İzmir'e bkn. 

10 Van'ın Osmanlılar tarafından fethinden sonra Van beylerbeyi 
İskender Paşa'nın, merkeze bir mektup göndererek, Bican Süleyman Bey tarafından yaptırılan bu medresenin harap 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XVI. Yüzyıl 



XVI-XVII. yüzyıllarda Van gölünde ticari ve askeri amaçla kullanılan 50 civarında gemi vardır. 
Van'da bir gemi tersanesi ve bu tersanede gemi yapımı ile meşgul olan mimarlar bulunmaktadır. Van gölü çevresindeki şehirlerin adeta birer asker şehri görüntüsü verdiği söylenebilir. 1579 tarihinde Van beylerbeyine gönderilen hükümde, Göğercinlik Kalesi civarındaki İran gemilerini mağlup etmek için Van gölünde yapılması gereken kayıkların masrafı ve içlerine konacak martoloslarm 11 ulufeleri için gerekli olan paranın Diyarbakır'dan verilmesi için emir verildiği belirtilmektedir. XVI. Yüzyılda Nefs-i Van denilen surlarla çevrili şehir merkezinde askeri yapılar, devlet daireleri ve idarecilerin evleri, çarşı, pazar, hanlar, 



olduğunu ve bu sebeple tamiri için para istediği anlaşılmaktadır. 

11 Osmanlı Devleti fethettiği bölgelerdeki yerli Hıristiyanların 
bazılarını askerî amaçlı hizmetlerde kullanmış ve bunların silâh taşımalarına da müsaade etmiştir. Daha çok hudut kalelerinin ve derbendlerin muhafazası ile görevlendirilen bu askerler voynuk, martolos ve eflak gibi bazı sınıflara ayrılmışlar, bazen muharip asker bazen de inzibat görevlisi olarak kale, geçit ve derbendleri beklemişlerdir. Ayrıca, Kılıç "Teşkilat ve İşleyiş Bakımından Doğu Hududundaki Osmanlı Kaleleri ve Mevacib Defterleri" isimli makalesinde, Van Kalesinde meşaleci olarak görev yapan Ermenilerden de söz eder. 



10 



hamamlar, büyük ve önemli ibadethaneler, ayrıca halkın oturduğu evler bulunmaktadır. Ermeniler tarafından Şahestan diye adlandırılan bu yer, eski şehir diye de isimlendirilmiştir. Şehir surlarının dışında bulunan varoşa, yani bahçelik kesime Ermeniler Aygestan ismini vermiştir. Bu yüzyılda Van gölü çevresindeki gayrimüslim nüfus, arşiv kaynaklarına göre, tamamen Ermenilerden oluşmaktadır 12 . 

1507'de Safevi kuvvetleri Van'a girer ve Van, Bitlis ve Erciş yöresine Kurd Bey kumandan, Dulkadıroğlu Behram Bey naib olarak tayin edilir. 
1529'da Şah Tahmasb, Van yöresine Ürkmez Bey'i naib olarak bırakır. Ancak Safevi naibleri yerli beylerden Bitlisli Şeref Han, Mahmudi hakimi İvaz ve Hakkari hakimi Melek beylerle sürekli mücadele eder. 

1530 yılında yaptırılan Müftü Medresesi, XIX. 
Yüzyılda da işlevini devam ettirmektedir. 

İran'dan gelen Rafızilik akımının Osmanlı Devleti bünyesindeki ehl-i sünnet zümrenin ibadet ve huzurunu zaafa uğratan sonuçlar doğurduğu görülür 13 . Bunun yanı sıra, İran'dan gönderilen halife nammdaki Şii misyonerlerin halk üzerinde tesirli olarak onları toplu halde İran'a hicret etmeye yönlendirmeleri ve nezir ve sadaka adıyla toplanan paraların gizlice düzenli bir teşkilat vasıtasıyla İran'a götürülmesi, Devleti bazı 



12 Orhan Kılıç. XVI-XVII. Yüzyıllarda Van Gölü Çevresinde 
Ermeni Varlığı ve Türk-Ermeni İlişkileri 

13 Orhan Kılıç. XVI-XVII. Yüzyıllarda Van Gölü Çevresinde 
Ermeni Varlığı ve Türk-Ermeni İlişkileri 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tedbirleri almaya mecbur bırakır. İran'la münasebet kurduğu kesin olarak ispatlananlar, ya aileleriyle Kıbrıs'a sürgün edilmiş veyahut hırsızlık, şakilik ve diğer suçlar yüklenerek idam edilmişlerdir. 

Yavuz Selim ve Kanuni Süleyman dönemlerinde Van, Erzurum ve Diyarbakır beylerbeyliği yapmış olan İskender Paşa, tarihçiler tarafından Çerkez lakabıyla anıldığı gibi, çağdaşı diğer İskender paşalardan ayırmak için Gazi veya Sarı lakaplarıyla da anılır 14 . Kırımlı olan İskender Paşa genç yaşlarda, Rus saldırıları sebebiyle Osmanlı ülkesine göç etmek zorunda kalır. Bosnalı Hüsrev Paşa'nm hizmetine giren İskender, önce kapıcıbaşı ardından çavuşbaşı olur. Daha sonra sancakbeyliğine yükselen İskender Paşa, 1546 yılında ise Arap ve Acem defterdarlığına yükseltilir. 1548 yılında Van, 1551 yılında Erzurum, 1553 yılında ise Diyarbakır beylerbeyi olur 15 . İskender Paşa, 1566 yılında Bağdad, 
1568 yılında da Mısır valiliğine tayin edilir. 1571 yılında 
İstanbul'a dönen Paşa, çok kısa bir zaman sonra vefat eder. İskender Paşa beylerbeyi olarak kaldığı bölgelerde imar faaliyetlerinde de bulunmuş, buralarda cami, medrese, mektep, han ve hamam inşa ettirir. Van'da içinde bir mescid bulunan medrese, Bitlis'in Rahva 



14 Mustafa Oflaz. İskender Paşa Vakıfları 

15 1548 yılında Van beylerbeyliği kurularak Van gölü 
çevresindeki sancaklar bu beylerbeyiliğe dâhil edilmiştir. 
Sayıları duruma göre değişmekle birlikte, Van gölünü çevreleyen sancakların tamamının Van eyaleti sınırları içerisinde olduğunu söylemek mümkündür 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geçidinde bir han yaptırır, kaleyi de tamir ettirir. Erzurum beylerbeyliği sırasında, Ardanuç'ta Akkoyunlular zamanından kalma harap durumdaki camiyi yeniden inşa ettirerek ibadete açar. Bağdad valiliği sırasında burada da bir cami yaptırır. Diyarbakır'da ise cami, hamam, medrese ve beş adet un değirmeni inşa ettirir. Bu hayratların azami şekilde devam etmesi için de zengin akarlar tahsis eder. Bu akarların en büyük kısmı dükkanlardan oluşmaktadır. 1565 tarihli vakfiyeden, vakfın akarları arasında muhtelif şekillerde değirmenler, hücreler, mahzenler, menziller, bahçeler ve arsalar 
bulunmakta olduğu görülür. Diyarbakır Camii için 70 
parça, Van mescid ve medresesi için 52 parça, Ardanuç Camii için ise 12 parça akar tahsis edilmiştir. Bu müesseselerde çok sayıda görevli bulunmaktadır. Van Medrese ve mescidinde, ücretleri günlük olarak vakıftan verilen ve değişik görevleri üstlenmiş olan 23 görevli 
çalışır. Bu görevlilere ödenen ücret ise günlük 100 
dirhemdir. 

Van'ın Osmanlılar tarafından fethinden sonra yapılan ilk medrese olması bakımından ayrı bir özellik de arz etmektedir. Medrese, Orta Kapı Mahallesi'nde Uzunçarşı olarak adlandırılan çarşının kuzeyinde bulunmakta idi. Kıble tarafında bir bahçesi bulunan İskender Paşa Medresesi'nin kuzeyi ise yol ile sınırlanmıştı. Evliya Çelebi, İskender Paşa Medresesi' nden bahsetmediği gibi, eski Van'ı gösteren bir minyatürde de İskender Paşa Medresesi'ne tesadüf 
edilmez. Bu husus İskender Paşa Medresesi'nin 1648 
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yılında Van'da meydana gelen zelzele neticesinde yıkılmış olabileceğini akla getirmektedir. Eser günümüze kadar gelmediğinden mimari özellikleri ve ustası hakkında bir bilgi mevcut değildir. 

Ağaoğlu makalesinde, Anadolu Defterdarı Çerkez İskender Paşa tarafından 1548-1553 yılları arasında Safavilerin tahrip ettiği Bicaniye Medresesi 'nin yerinde yaptırılmış olan İskender Paşa Mescidi ve Medresesinin Sinaniye Mahallesi'nde olduğunu kaydederek, Ermeni ve Ruslar tarafından yakılarak, yıkılarak veya sökülüp, yağmalanarak tahrip edilmiş olan eserler arasında sayar 16 . 

Mescid ise Orta Kapı Mahallesi'nde, Hüsrev Paşa Külliyesi'nin hemen yanındaki Uzun Çarşının kuzeyinde idi. Bu mescid de günümüze kadar gelmemiştir. İskender Paşa'nm Van'da inşa ettirdiği eserler arasında, bu iki hayratının yanı sıra, bunlara akar olarak tahsis edilen han ve hamamı da bulunmaktadır. Han, Vastan Kapısı adıyla da maruf Amid Kapısı yakınında idi. Hanın güneyinde şehir surunun yanındaki yol, doğu ve kuzeyinde yirmi üç dükkan, batısında İskender Paşa Medresesi ve etrafında bulunan binaların arasından geçen yol bulunuyordu. 
Hamam da Amid Kapısı yakınında bulunmaktaydı. Harap durumda olan hamamı sahibinden satın alan İskender Paşa, tamir etmek suretiyle yenilemiş ve vakfının akarlarına ilave etmiştir. Hamamın güneyinde Melik 



Sami Ağaoğlu. Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin Tahrip Edilmesine Ermenilerin Rolü 
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Menzili, doğusunda tepe, kuzey ve batısında ise yol bulunuyordu. 

1556 tarihli bir buyruldu kaydından, Van 
mimarlığının önceden 20 akçe iken, daha sonra 15 akçe ile Selman adlı bir Ermeniye verildiği görülüyor 17 . Ne var ki, 1566'da Van beylerbeyi tarafından Divan-ı Hümayun' a bildirilen bir olay vardır ki, bin kadar Ermeni bir araya gelerek fesat çıkarmaya çalışmışlardır 18 . 

Eski Van şehrinin Ortakapı Mahallesinde bulunan Hüsrev Paşa Külliyesinde yer alan caminin Yusuf imzalı Farsça-Arapça kitabesinde 975 (1567-68) tarihi, caminin yanında bulunan türbede de 995 (1587) tarihi tespit edilmektedir 19 . Bölgede Bitlis-Tatvan yolu üzerinde sıralanan kervansaraylardan ikisinin yanlarındaki cami, hamam ve zaviye ile birlikte aynı Hüsrev Paşa'nm evkafından olduğu tahmin edilmektedir. Bu külliyelerin çevrelerinde 15 72 'de yerleşme yapıldığına göre kervansaraylar da bu tarihten az önce Van'daki caminin inşası sırasında bina edilmiş olmalıdır. Ayrıca, Van'da Hüsrev Paşa'nm bir çarşısı, bir de çeşmesi mevcuttur. 
Dikkat çekicidir ki, Van Gölü'nde oluşabilecek kaza ve arıza gibi durumlarda insanların yardımına koşacak tam donanımlı acil yardım gemisini hizmete sokan 'Van 



17 Orhan Kılıç. XVI-XVII. Yüzyıllarda Van Gölü Çevresinde 
Ermeni Varlığı ve Türk-Ermeni İlişkileri 

18 Abdullah Poş. XIX. Yüzyılın Sonlarında Tarsus'ta Türk- 
Ermeni İlişkileri 

19 Hüsrev Paşa Külliyesi. Semavi Eyice. TDV İslam 
Ansiklopedisi. Cilt. 19 
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Gölü'nde Acil Yardım Gemisi Dolaştıran Vakıf (Hüsrev Paşa Vakfı) 'tan söz edilmektedir. 

Mimar Sinan'ın tasarladığı ve eyalet mimarı Selman tarafından gerçekleştirilen külliye cami, medrese, türbe, imaret, sıbyan mektebi, muallimhane ve misafirhanelerden meydana gelmekteydi. Orta Kapı karşısına kurulan külliye yapıları, Kaya Çelebi'den Ulu Camiye kadar uzanan geniş bir alana yayıldığından, ayrı bir mahalle oluşturmaktaydı. Burası, hemen batısında Beylerbeyi'nin kaldığı Paşa Sarayı bulunduğundan dolayı, şehrin en gözde semti idi. Vakfiyesinde etrafının duvarlarla çevrili olduğu belirtilen bu yapıların korunması, bakımı ve giderleri ile hizmet edenlerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla iki han, bir çifte hamam, 1 09 dükkan, birçok oda ve ev yapıldığı belirtilir. 

Cami, bu bölgede çok kullanılan koyu ve açık iki ayrı renkte muntazam taşlardan inşa edilmiştir. Giriş cephesinde cümle kapısının taş süslemesiyle kitabeyi çerçeveleyen bezeme ve zencerek motifi de Osmanlı sanatına yabancı unsurlardır. Evliya Çelebi 'nin güzellik ve ihtişamını anlattığı mihrap, minber, mahfil, avize ve renkli camlı alçı pencerelerden ise hiçbir iz kalmamıştır. 
Osmanlı sanatında görülmeyen tipte üç dilimli kavsarası olan mihrap, Uluçam'm belirttiğine göre, 1992'de define arayıcıları tarafından dinamitlenerek tahrip edilmiştir. 

Caminin avlusunda tahrip olmuş mermer bir şadırvan mevcuttur. Batı ve güneyi hazire olarak değerlendirilmiştir. 
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Caminin tamiri sırasında, Orhan Cezmi Tuncer tarafından yapılan kazıda bulunan medresenin izleri ve kalıntılarından anlaşıldığına göre, yapı XVI. Yüzyıl Osmanlı mimarisinde oldukça yaygın olarak kullanılan, cami avlusunu çeviren medrese odalarından oluşan plan düzenlemesine sahiptir. Vakfiyesinde on iki hücre ile bir dershaneden ibaret olduğu belirtilen yapıda, Uluçam köşedekilerle birlikte toplam hücre sayısının on beş olduğunu bildirir. Kazı sonucunda, doğu kanattaki odaların kapılarının cami avlusuna değil, doğudaki sokağa açıldığı, içlerinde erzak küpleri ile mutfak teşkilatının bulunduğu görülür. 1571 yılındaki kayıtlara göre, Hüsrev Paşa Medresesinin bir müderrisi, iki muidi ve 11 talebesi olduğu anlaşılmaktadır. 1903 yılma ait Maarif Salnamesine göre faal olan medresenin beş talebesi bulunmaktadır. Vakfiyesinde, müderrisin "Hanefi fıkhı üzere" olması şartı koşulmuş ve böylece, Osmanlı'nın resmi mezhebi ve hukuk sistemini geçerli kılmak üzere özen gösterilmiştir. Aynı zamanda, medresenin veya caminin bir bölümünde, bir muallim ve bir yardımcısının görev yaptığı Hüsrev Paşa Muallimhanesinde küçük yaştaki çocuklara eğitim verilmekteydi. 

Medresenin kuzeyinde bulunan yapının, vakfiyesinde belirtilen imaret olduğu anlaşılır. Vakfiyede, burasının gelen misafirler için tabhaneleri ile cami avlusundaki gibi eşi benzeri az bulunan bir şadırvanı olduğu yazılıdır. 
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Vakfiyede belirtilen çeşme caminin güneybatı avlusunda yer almakta idi. Çifte Hamam ise şehrin en işlek ve kalabalık bölgesinde olan külliyenin diğer ünitelerinden uzakta, hanımların daha rahat gelmesini sağlamak amacıyla Kızıl Minareli Caminin önünde bulunmakta idi. Vakfiyede "karşılıklı iki han" şeklinde söz edilen yapılar külliyenin doğusunda yer almakta idi. 

Caminin doğu tarafında bulunan ve kapının yanında kartuş içindeki kitabeden Mardinli Şa'ban b. 
Abdullah tarafından yapıldığı anlaşılan Hüsrev Paşa'mn türbesi sekizgen planlı kesme taştan bir binadır. Türbe kapısının diğer tarafında mimar kitabesinin simetriğinde ise şu kitabe yer alır. "el-Mü'minü hayyün fi'd-dareyn" (Mümin iki dünyada da diridir). Üstü sivri külahlı olan yapının içinde ise kubbe vardır. Türbe kapısı üstünde Türkçe kitabesi bulunmaktadır. 

Köse Hüsrev Paşa lakabı ile anılan Mehmed Paşa'mn devşirme olduğu, Enderun'da yetişip devletin çeşitli kademelerinde görev aldığı belirtilmektedir 20 . 
1562-1565 yıllarında Bağdat, 1565-1567 yıllarında Van, 1572'de Kıbrıs, 1573 'te Karaman, 1576'da ikinci defa Van, 1579'da Erzurum ve 1538'de üçüncü kez Van Beylerbeyliğinde bulunur. 15 87' de Diyarbakır Beylerbeyi sıfatı ile Safevilerle savaşırken şehit düşer ve Van'da kendi yaptırmış olduğu türbesine defnedilir. Aynı 



Abdüsselam Uluçam. Van Hüsrev Paşa Külliyesinin Bilinmeyen Üniteleri ve Osmanlı Sanatındaki Yeri 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adı taşıyan caminin yanındaki bu türbenin mimarı Mardinli Şaban'dır 21 . 

"Hüsrev göç sırasında dua senin içindir Çünkü devamlı mekanın cennet oldu " 

19 15 'teki Ermeni ayaklanması sırasında türbe 
tahrip edilir ve lahid açılarak dağıtılır. 

1839 depremi ve yangınında büyük hasar görüp 
yenilenen Hüsrev Paşa Külliyesi, 1915 sonrasında ise büyük ölçüde tahrip edilir. Camii duvarlarının iki metre yüksekliğine kadar olan çinileri Rus işgali sırasında sökülerek Leningrad Müzesi'ne götürülür 22 . Bachmann tarafından çekilen fotoğraflardan anlaşıldığına göre külliye sağlam bir şekilde ayakta iken, 1915'de Ermeniler tarafından tamamen tahrip edilmiştir. Cami 1930-1940 tarihleri arasında depo olarak kullanılır. 1960'ta kubbesi çatlayıp yıkılmak üzere iken 1966' da devrin cumhurbaşkanının seyahati dolayısıyla yapılan başvuru sonucunda 500 bin lira ayrılarak cami restore edilir, fakat para bittiği için restorasyon tamamlanamaz. Bu restorasyon çalışması VGM tarafından yaptırılmıştır. 
Külliyede önceki yıllarda yapılan kazı çalışmalarının ardından röleve, restorasyon ve regülasyon uygulama projeleri hazırlanır. 201 1 yılında restore edilen ve ibadete açılan Hüsrevpaşa Camii, 23 Ekim ve 9 Kasım' da 



Sami Ağaoğlu. Van Merkez Sancağındaki Vakıflar XVI.- XVIII. Yüzyıllar (Sosyal Hayata ve Eğitime Katkıları). 
Doktora Tezi. Selçuk Üni. Konya. 2003 

22 Sami Ağaoğlu. Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin 
Tahrip Edilmesine Ermenilerin Rolü 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meydana gelen Van depremlerinde hasar görür. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yeniden ihalesi yapılan Hüsrevpaşa Cami ve Külliyesi ile birlikte Kayaçelebi ve Horhor Camileri de yeniden restore edilir. 2014 yılının sonunda külliyenin tamamen ayağı kaldırılması hedeflenmektedir. 

Eser en doğudaki abidevi yapılardan biri olarak nisbetleri ve dış hatları Osmanlı ve Mimar Sinan'ın üslubuna oldukça aykırı düşer. 

Sinaneddin Camii de Mimar Sinan tarafından yapılmıştır 23 . Hüsrev Paşa Külliyesinin batısında yer alan Sinaniye Camii ile karıştırılan mabed, eski Van'ın Tebrizkapı Mahallesinde bulunur 24 . Bazı kaynaklarda Kızıl Minareli Cami olarak belirtilmiş olup halk arasında Ermeni mahallesi arasında kaldığı için Yesir (Esir) camisi olarak da adlandırılmıştır. Caminin kızıl minaresinin Osmanlı öncesi Türk sanatının anıtsal yapılarından olduğu ve XIII. Yüzyılla tarihlendirildiği, fakat bu yapının özgün ana mekanından hiçbir iz kalmadığı bilinmektedir. Osmanlı döneminde harçla sıvandığı için bu minarenin batılı gezginlerin dikkatinden kaçtığı ileri sürülür. Depremler sebebiyle yıkılan asıl caminin yerine muhtemelen XVI. Yüzyıldan sonra yapılan cami, minareye göre oldukça küçük ve mütevazi kalmıştır. 



23 İsmail Mangal tepe. XIX. Yüzyıl Fransız Seyyahlarına Göre 
Van. Doktora Tezi. İstanbul Üni. 2005 

24 Sami Ağaoğlu. Van Merkez Sancağındaki Vakıflar XVI.- 
XVIII. Yüzyıllar (Sosyal Hayata ve Eğitime Katkıları). 
Doktora Tezi. Selçuk Üni. Konya. 2003 
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1901 tarihli kitabında Lynch, Topçuoğlu Camii olarak 
adlandırdığı bu ibadethanenin artık kullanılmadığını belirtir. 1903 tarihli Maarif Salnamesinde faal vaziyette bulunan Topçuoğlu Medresesinin 12 talebesi bulunmaktadır. Aynı Salnamede medresenin bulunduğu mahalle Tebrizkapı değil Topçuoğlu Mahallesi olarak yer almaktadır. Ermeniler tarafından önemli bir bölümü tahrip edilen minare son yıllarda yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 

Hüsrev Paşa Camiinin batısında yer alan Sinaniye Camii ise, 1553-1557 tarihleri arasında Van Beylerbeyi Ferhat Paşa'nm kethüdası olan Sinan Kethüda tarafından yaptırılır 25 . Muhtemelen depremler sebebiyle yıkılan cami bilahare Van kadısının talebi üzerine 1676' da tekrar inşa ettirilir. 



Sami Ağaoğlu. Van Merkez Sancağındaki Vakıflar XVI.- XVIII. Yüzyıllar (Sosyal Hayata ve Eğitime Katkıları). 
Doktora Tezi. Selçuk Üni. Konya. 2003 
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XVII. Yüzyıl 



XVII. Yüzyıla tarihlenen bir Van şehri minyatüründen Çifte Kilise'nin yanı sıra Van şehrinde Ulu Cami mahallesinde iki, İskele Kapısı mahallesinde ise bir kilisenin olduğu görülmektedir. Kale burçlarının altında olan Çifte Kiliseden Surp Paulos, 1875 'ten sonra meydana gelen depremde tamamen yıkılmış ve sadece Surp Petros Kilisesi ayakta kalabilmiştir. Gösterişsiz bir tarzda yapılan bu kiliselerin 960 yılında inşa edildiği ileri sürülmektedir. 

1616 yılında Van gümrüğü mukataasını Mirek adlı 
bir Ermeni vatandaşın iltizama aldığı tespit edilmektedir 26 . 

Van Kalesi'nin Safevi tehdidinde olduğu 1636 
yılında kalenin etrafındaki hendeğin genişletilmesi ve gölden bu hendeğe kanallar açılarak su getirilmesi işinde hisar eri taifesinin de tahammül ve yeteneklerine göre bir hizmet yerinde görevlendirildiği ve bu hizmetlerine mukabil ağalarının bir hil'at ile ödüllendirildiği görülmektedir 27 . 

Abbas Ağa (Kethüda Ahmed) tarafından 165 5 'den önce yaptırılan İskele Kapısı Camii, eski Van şehrinin kuzeybatı tarafında, Horhor Camii ile Ulu Cami arasında 



26 Orhan Kılıç. XVI-XVII. Yüzyıllarda Van Gölü Çevresinde 
Ermeni Varlığı ve Türk-Ermeni İlişkileri 

27 Orhan Kılıç. Teşkilat ve İşleyiş Bakımından Doğu 
Hududundaki Osmanlı Kaleleri ve Mevacib Defterleri 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yer almaktadır . Enine dikdörtgen planlı caminin duvarları sağlam olup, üst örtüsü yıkılmıştır. Duvarlar altta taş, üstte kerpiçle yapılmıştır. Harime kuzey cephenin ortasına açılmış bir kapıdan girilmektedir. Giriş ekseninde, kıble duvarının ortasına yerleştirilmiş yarım daire planlı bir niş şeklinde mihrap bulunmaktadır. 

Evliya Çelebi'nin Van'daki camileri anlatırken, İskele Kapısı Camii 'nin Abbas Ağa adında bir hayırsever tarafından yaptırıldığını ifade etmesi, medresenin de İskele Kapısı Camii bünyesinde olduğuna ve bu zat tarafından yaptırıldığına delalet etmektedir. Ne var ki, günümüze harabeleri ulaşan yapı, Evliya Çelebi'nin eserinde sözünü ettiği Abbas Ağa veya İskele Camii değildir. İnşa tekniğinden XIX. Yüzyılda yapılmış olduğu kabul edilen cami, Van'da meydana gelen büyük depremlerin yıkmış olduğu caminin yerine inşa edilmiştir. 

1915 yılında Ermenilerin Abbas Ağa Camii 
haziresinde gömülü olan kabirleri açtıkları, içlerine çöp doldurdukları ve Van'ı terk ederken çıkarmış oldukları yangında camii de yaktıkları nakledilir. 

XVI. Yüzyılda şehirde 206 vakıf görevlisi bulunmaktadır 29 . Van kadısının merkeze mektup gönderip, Van şehri ve köylerinde olan zaviye ve mescitlerin şeyhleri olan kimselerin ellerinde ve 



Sami Ağaoğlu. Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin Tahrip Edilmesine Ermenilerin Rolü 

29 Orhan Kılıç. 1571 Tarihli MufassalEvkaf Tahrir Defterine 
Göre Erciş, Bargiri (Muradiye) ve Muş Vakıfları 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yürürlükte olan vakfiye gereğince gelen giden fukaraya yemek vermeyip kendilerinin yediğini, evkaf mütevellilerinin de vakıf mallarını gayri meşru olarak kullandıklarını, bu sebeple birçok mescid ve medresenin harab olduğunu ve bu durumu teftiş ile harab olan yerlerin tamiri ve bakımı için emr-i şerif rica etmesi üzerine; kendisine yazılan 8 Şubat 1610 tarihli bir hüküm ile, Van ve etrafında olan evkaf mütevellileri ve zaviyelerin şeyhlerini meclis-i şer'e getirip vakfiye muktezasmca teftiş edip kimin zimmetinde vakıf malı zuhur ederse tamamen aldıktan sonra, tamire muhtaç olanları vakıfın müsaadesi var ise vakıf tarafından, tamire müsaade olmayanları ise rakabe edip (devletleştirip) tamir ettirmesi emredilmiştir. 

Tekin makalesinde, Mustafa Paşa Vakfı vesilesiyle XVII. Yüzyılın başlarında inşa edilmiş camiden Evliya 
Çelebi'nin söz etmemiş olmasını, muhtemelen 1646 
yılında meydana gelen depreme bağlar 30 . Gece yarısı meydana gelen bu depremde bölgedeki onlarca cami, kilise ve manastır yıkılır. Ulu Cami de hasar gören yapılar arasındadır. Birçok ev harap olmuştur. Birçok yerde kalenin surları yıkılırken bazı yerlerde ise çatlaklar meydana gelir. Van'ın çevresindeki köylerde de hasar çoktur. Evler, değirmenler, camiler ve kiliseler yerle bir olmuştur. Depremden sonra su kuyuları kurumuş, heyelanlar meydana gelmiştir. Dönemin tarihçileri, cenazelerin arabalarla şehir dışına götürülüp, toplu olarak 



Zeki Tekin. Mustafa Paşa Vakfı. 
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gömüldüğünü söylerler ki bu kayıp sayısının çokluğunu gösterir. Şehrin ve kalenin imarı ise depremden sonra yıllarca sürer. 

Vakfın 1862 yılma kadar faal olduğu görülen ve Mustafa Ağa Camii ismiyle anılan yapı, Hüsrev Paşa Camii yakınlarında olup minaresizdir. Banisi Mustafa Paşa'nm vefat ettiğinde Van'a defnedilmiş olduğu kaydedilir. 

Kaya Çelebi Külliyesi, eski şehrin surlara yakın bir yerinde, Hüsrev Paşa Külliyesi' nin doğusunda yer almaktadır 31 . 1469'da Konya'dan Van'a gelen Koçi Bey ailesi tarafından Koçi Bey Mescidi ve muallimhanesi olarak yaptırılır 32 . Mescit ve muallimhanenin yerine 1660'da Kaya Çelebi Ali'nin yeniden cami yaptırdığı ve karşısına da mükemmel bir medrese inşama başladığı, ancak 1663'te Firari Kara Mustafa Paşa'nm halk arasında ulema ve fukara dostu olarak bilinen Ali Bey' i, kardeşi Osman Çelebi'yi, Nalbantzade Süleyman Ağa'yı ve Van Müftüsü Molla Ahmet'i katlederek Ali Bey'in pek çok malına el koyması üzerine inşaatın bitirilemediği, nakledilir. Bilahare Kaya Çelebizade Mehmet Ağa'nm akrabası olan Dedemoğlu Ağa'nm gayretiyle cami ve medrese inşaatının tamamlandığı anlatılır. 1864'te Kaya Çelebi Medresesinin bulunduğu yere rüşdiye mektebi yapılır. 



31 Metin Tuncel. Van-Mimari. TDV İslam Ans. Cilt 42 

32 Sami Ağaoğlu. Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin 
Tahrip Edilmesine Ermenilerin Rolü 
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Kaya Çelebi Camimin giriş kapısının üzerini kuşatan sivri kemerin altında, mavi çini ile kaplı olduğu kaynaklarda geçen kitabesi ve iç mekandaki alt pencerelerin hizasına kadar sır altı tekniği ile yapılan mavi renkli altıgen çinileri, 1915' teki Rus işgali sırasında yerinden sökülerek Leningrad Müzesi' ne götürülür. 
Caminin içerisi Ermeniler tarafından yakıldığı için kendi minberinden, mahfilinden ve önceden bulunduğu söylenen kalemişi süslemelerden hiç bir iz kalmamıştır. 
Medresenin yerine yapılan rüştiye ise, 1915'de tahrip edilerek tamamen yıkılmıştır. 

Cami, kare planlı ve tek kubbeli harimle kuzeyindeki beş gözlü son cemaat yeri ve kuzey batı köşede silindirik gövdeli minareye sahiptir. İki renkli kesme taşlarla inşa edilmiş olan caminin cepheleri, değişik formlarda pencerelerle hareketlendirilmiştir. 
Ayrıca kuzey cephenin ortasına camiye girişi sağlayan kapı yerleştirilmiştir. Bu cephedeki kapı ve pencerelerde bitkisel ve geometrik süslemeler yer almaktadır. Caminin içerisinde kıble duvarına yerleştirilmiş mihrab önemlidir. 
Düzgün kalker taşlarıyla yapılmış olan mihrap, mukarnaslı bir bordürle çerçevelenmiş olup kareye yakın dikdörtgen görünüşlüdür. Geniş bir yüzey ortasında üç dilimli kemerle taçlandırılmış beş kenarlı ve mukarnas kavsaralı mihrap nişi bulunmaktadır. Mihrap, geometrik ve bitkisel süslemeleriyle önem taşımaktadır. Minaresi ise, kare kaideli ve silindirik gövdelidir. Şerefeden sonra kısa bir petek ve külahla son bulmaktadır. Osmanlı devrinin önemli yapılarından birini teşkil etmektedir. 
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1993 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün yapmış 
olduğu onarımlardan sonra, ibadete açılmıştır. 2011 
depreminde hasar görür ve bilahare restorasyonu için ihalesi yapılır. 
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XVIII. Yüzyıl 



1787 tarihli bir vakıf kaydında Melik Mehmed 
Medresesinden söz edilir 33 . Medresenin banisinin muhtemelen Timur'un saldırısı üzerine Van'ı önce savunan sonra teslim eden İzzeddin Şir'in oğlu Melik Mehmed olduğu ileri sürülür. 

İkiz Kümbetler (Merkez), eski şehrin sur duvarları dışında, Kaya Çelebi Camisinin güneybatısında, Ortakapı Mezarlığının bir ucunda bulunan ve birbirinin benzeri olan bu iki kümbetin biri Van Beylerbeyi Teymur (Demir) Paşa tarafından 1789'da, diğeri Van Beylerbeyi Ahmet Paşa tarafından 1796'da yaptırılır 34 . İkiz kümbetler kesme taştan sekizgen planlı olarak baldaken tarzında yapılmışlardır. Birbirlerine yuvarlak kemerlerle bağlı sekiz sütun, konik bir taş külahı taşımaktadır. İkiz kümbetler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. 

Horhor suyunun doğusunda yer alan Horhor Camiinin XVIII. Yüzyılda yapılmış olabileceği ileri sürülür. Kıble duvarının ortasına yerleştirilmiş caminin taş mihrabı önemlidir. Dışa taşmtılı mihrap, dikdörtgen 



Sami Ağaoğlu. Van Merkez Sancağındaki Vakıflar XVI.- XVIII. Yüzyıllar (Sosyal Hayata ve Eğitime Katkıları). 
Doktora Tezi. Selçuk Üni. Konya. 2003 

34 Sami Ağaoğlu. Van Merkez Sancağındaki Vakıflar XVI.- 
XVIII. Yüzyıllar (Sosyal Hayata ve Eğitime Katkıları). 
Doktora Tezi. Selçuk Üni. Konya. 2003 
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görünüşlü, istiridye yivli kavsara ile sonlanan beş kenarlı niş şeklindedir. Mukarnaslı bir tepeliği bulunmaktadır. 
Üzerinde kök boyalarla yapılmış kalem işi süslemeler mevcuttur. 

Said Nursi burayı 1897-1907 ve 1912-1914 yılları arasında medrese olarak kullanmış ve talebe yetiştirmiştir 35 . Burada verilen derslerin salonda baştanbaşa uzanan büyük bir masa etrafında verildiği rivayet edilir. Horhor Medresesi, ismini medresenin yanında akan ve horultulu ses çıkaran sudan alır. 

Bediüzzaman I. Dünya Savaşı sonrasında Van'a döndüğünde medresenin yıkılmış halini görünce çok üzülür ve bu üzüntüsünü yirmi altıncı Lem'anm on üçüncü ricasında şöyle ifade eder. "Herşeyden evvel, Van'da Horhor denilen medresemin ziyaretine gittim. 
Baktım ki, sair Van haneleri gibi onu da Rus istilasında Ermeniler yakmışlardı. Van'ın meşhur kalesi ki, dağ gibi yekpare taştan ibarettir, benim medresem onun tam altında ve ona tam bitişiktir. Benim terk ettiğim yedi sekiz sene evvel, o medresemdeki hakikaten dost, kardeş, 



Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde Saidi Nursi hakkında, 
Dersaadet'te bırakmış olduğu olumsuz etkiden dolayı 1314 
tarihinde "Van'dan aldığı mürur tezkiresiyle Dersaadet'e gelmiş olan Molla Said'in hüviyeti ve şuurunda eser-i hiffet olup olmadığının tahkiki, Bitlisli Molla Said Dersaadet'den çıkıp, Van'a gelmek üzere olduğundan hareketlerinin takibe alınarak bildirilmesi" ile 1911 tarihinde, "Van'da Kürd Said adında birinin Ermeni Kilisesi'ni yakmak ve Metropolit'i de öldürmekle tehdit ettiği, Kürdlerde heyecanın dorukta olduğu", kayıtlan yer almaktadır. 
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enis talebelerimin hayalleri gözümün önüne geldi. O fedakar arkadaşlarımın bir kısmı hakiki şehid, diğer bir kısmı da o musibet yüzünden manevi şehid olarak vefat etmişlerdi. Ben ağlamaktan kendimi tutamadım. Ve kalenin, ta medresenin üstündeki, iki minare yüksekliğinde, medreseye nazır tepesine çıktım, oturdum. 
Yedi sekiz sene evvelki zamana hayalen gittim. Benim hayalim kuvvetli olduğu için, beni o zamanda hayli gezdirdi. Etrafta kimse yoktu ki, beni o hayalden çevirsin ve o zamandan çeksin. .." 

1915 yılında Van'ın Ruslar tarafından işgali ve 
Ermeni olayları sırasında tamamen yıkılarak tahrip olan Horhor Camisi 98 yıl aradan sonra yeniden inşa edilerek 
20 1 3 Ramazanında ibadete açılır 36 . 



http://www.zaman.com.tr/gundem_bediuzzamanin-talebe- yetistirdigi-horhor-medresesi-ibadete-acildi_2109864.html 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XIX. Yüzyıl 



XIX. Yüzyılın başlarında Eski Van şehrinde Hıristiyan mimarisine ait sekiz tane kilise bulunmaktadır 37 . Bunlar, Surp Trimayr (Meryem Ana), Surp Vardan, Surp Paulos, Surp Petros (Çifte Kilise) Surp Nesan (Tekan), Surp Sahak, Surp Dziranavar ve Surp Stefenos Kiliseleridir. Bu kiliseler idari olarak Van'ın doğusunda yer alan Erek Dağı'nm eteklerindeki Yedi Kilise'ye bağlıydı. Surp Vardan Kilisesi, Eski Van Şehri'nin kuzeydoğusunda yer almaktadır. Günümüzde yapının beden duvarlarının bir kısmı ile dış örtü sisteminin tamamı yıkıktır. Yapım tarihi ve mimarı hakkında herhangi bir yazılı belge bulunmayan kilisenin muhtemelen XV. ya da XVI. Yüzyılda inşa edildiği tahmin edilmektedir. 

100 yıl öncesine kadar aslında bir yarımadanın 
parçası olduğu sanılan Çarpanak Adasının, Van Gölünün suyunun yükselmesi sonucu kara ile bağlantısının kesilip bir ada haline geldiği anlatılır. Çarpanak Kilisesinin bulunduğu ada, Van merkeze bağlı Dibekdüzü Köyü mevkiindedir. Adanın kuzey tarafında kurulmuş olan manastır kompleksi St. Jean'a atfedilen bir kilise ile batısındaki jamaton ve kuzeydoğusundaki şapelden 



37 Şahabettin Öztürk-Eylem Güzel. Eski Van Şehri'ndeki Surp 
Vardan Kilisesi 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meydana gelmektedir. Manastırın 1 700'lü yıllardan kalma kitabesindeki bilgiler dışında, yapıya ilişkin bir bilgi yoktur. Kilisenin 1462 yılında büyük ölçüde yenilendiği söylenmektedir. Üst taraflarında IX. yüzyıla ait dini yapılar bulunan ada, 1918 yılında bölgede yaşanan karışıklıklar sebebiyle boşaltılmıştır. 

Ermeniler, 1860'lı yıllarda Van'da Yedi Kilise Ermeni Ziraat Mektebi 'ni açarlar 38 . Ermeni ziraat mektebi, Van Vilayeti'nde ziraatın gelişmesine büyük katkı sağladığı gibi bölgenin fakir köylü çocuklarına eğitim imkanı da sağlar. Bundan dolayı devlet, on bin kuruşun umumi bütçeden mükafat, taltif ve yardım amaçlı Yedi Kilise Ermeni Ziraat Mektebi'ne verilmesini uygun görür. 

1871 Senesinde Van'da bir misyon istasyonu kuran 
ABCFM 39 adlı teşkilata mensup Amerikan Protestan misyonerler de bölge Ermenilerine verdikleri eğitim ve sağlık hizmetleriyle birlikte yaygınlaşmaya başlayan ayrılıkçı Ermeni hareketini hızlandırırlar 40 . Okullardan 



38 Mustafa Murat Öntuğ. Ermeni Mektepleri ve Ulusal Kimlik 
Oluşumu. Hoşgörüden Yolayrımına Ermeniler. Erciyes Üni. 
2009. Cilt III 

39 The American Board of Commissioners for Foreign 
Missions (ABCFM), İLK Amerikan Misyoner teşkilatıdır. 
1810'da Williams College mezunları tarafından kurulur. XIX. 
Yüzyılda Amerikan misyoner teşkilatlan arasında en büyüğü ve en önemlisidir. 

40 Neşe Tozkoparan. Ermeni Ayrılıkçı Hareketlerinde 
Amerikan Protestan Misyonerlerinin Eğitim ve Sağlık Faaliyetlerinin Rolü 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hemen sonra Van misyoner hastanesi açılır, bölgede yaşayan bütün halka ve Osmanlı Askeri Hastanesi'nde tedavi gören Osmanlı askerlerine de hizmet verilir. 
Jeopolitik ve jeostratejik olarak son derece önemli olan Van'da bulunan yeraltı kaynaklarının nitelikleri ve niceliği, bölgede yaşayan Ermenilerle din ortaklığı söylemiyle ortak payda geliştiren misyonerlerin gerçekte dikkatlerini çeken tek unsurdur. 

1820'de Van'da doğan Mıgırdıç Hırimyan 1858'de Varak Manastırında kurduğu matbaada Ermeni bağımsızlığını güden "Van Kartalı" isimli bir gazete 
yayınlamaya başlar 41 . 187 8 'de Kara Haç Cemiyeti, 1885 



Yedi Kilise, Varagavank ya da Varak Surp Haç manastın, bugün Van Merkeze bağlı, Yukarı Bakraçlı köyünde yer almakta olup tarihi bir manastırdır. Yedi ayrı kilise ve yapıdan oluşan kompleks, değişik zamanlarda biri birine eklenmiştir. 
Manastırı teşkil eden yedi kilisenin en eskisi St. Sophia kilisesidir. VIII. Yüzyılda inşa edilmiş olup, sadece apsisi mevcuttur. İkincisi bunun kuzey duvarına bitişik inşa edilmiş ve bugünlerde yıkık olan St. John kilisedir. Bu ikisi yapıların birinci grubunu teşkil etmektedir. İkinci grup yapıların çekirdeğini 1003-1021 tarihleri arasında inşa edilen Meryem Ana Kilisesi oluşturmaktadır. 1655'te elçilik vazifesiyle İran'a giden Melek Ahmet Paşa ile birlikte bu kilisede bir gece konaklayan Evliya Çelebi, kilisenin kargir yapılı, kubbeli ve kale gibi demir kapısı olduğunu, içinde 300'den fazla papazın bulunduğunu belirtmektedir. Kilisenin restorasyon işlemleri tapuya takılınca kilisenin ve bulunduğu köyün sahibi olan Hüsamettin Altaylı adlı vatandaşın varisleri aranmaya başlanır. 
Kilisenin tapusunun Hüsamettin Altaylı 'mn torunu, Habertürk gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı'da olduğu ortaya çıkar. 
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yılında Avrupa'daki öncülerinin modeline göre örgütlenmiş, kendi yayın organına sahip ilk Ermeni Siyasi Partisi "Armenagan", Van'da kurulur. 

Yüceer makalesinde, Batılıların Ermeni olaylarındaki rolünde din faktörünü nasıl istismar etmiş olduklarını ele alır 42 . Yüzyıllarca Müslümanlarla uyum içinde yaşamış olan Gregoryen Ermenilerin misyonerlerin faaliyetleriyle Protestanlaştırılmaları ve Katolik hale getirilmeleri, isyanların temelindeki din faktörünün başarıyla kullanılmasını sağlar. "Türkiye'de isyan çıkarmak, kan dökmek bu sayede yabancı devletlerin müdahalesini kolaylaştırmak isteyen Ermeni Kilisesinin başında Patrik Nerses Varjabedyan, eski patrik Mıgırdıç Hırimyan ve Mateos İzmirliyan bulunuyordu. Türkiye'de Sultan II. Abdülhamit zamanında çıkan isyanlarda en önemli rolü bu üç papaz oynamıştır. Böylece kiliseler ve özellikle patrik ve papazların Hristiyanlık esaslarını bir tarafa bırakarak, ahali arasında propaganda ve fitne tohumlarını atmayı başlıca görev olarak seçtikleri görülmektedir." Cumhur bu çalışmasında dikkati, kilisenin Ermeni meselesindeki rolüne çeker 43 . "Başarılı olmalarının en büyük şartını kilisenin desteğinde gören terör örgütleri de, Ermeni Kilisesi ve din adamlarını Ermeni meselesinin merkezi 



42 İsa Yüceer. XIX. Yüzyıl Türk Ermeni İlişkilerinin Din ve 
Kurumları Bağlamı. Hoşgörüden Yolaynmına Ermeniler. 
Erciyes Üni. 2009. Cilt II 

43 Zeynep Cumhur. Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışında 
Kilisenin Rolü. Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üni. 2003 
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yapmaya, onları terörün içine çekmeye çalışmışlardır." 
Rus General Mayevsky'e göre, Ermeni din adamlarının dini meseleler ile ilgili hiçbir çalışması yoktur 44 . Fakat Ermeni milli bilincinin oluşması hususunda bunların pek çok hizmetleri vardır 45 . Ona göre, perde arkasında Avrupa'nın yardımı olmasaydı, bu olayların çıkması mümkün değildi. Bu olayların hepsi Osmanlıdan pay almak düşüncesinden kaynaklanmaktadır. Kanunların icrası, Hristiyanları ve insaniyeti korumak, Avrupalılarca kullanılan birer maskeden ibarettir. 

Ermeni ihtilalcilerden Zerrinoğlu Karabet' in çetesiyle birlikte 1892 yılında Akdamar Adasını basarak kiliseyi harabeye çevirip, papazların cübbelerine varıncaya kadar soyması, 1896 ayaklanmasına doğru giden ilk belirtiler olarak görülebilir 46 . Özellikle Ermeni olan devlet memuru, din adamı ve eşrafa karşı yaptıkları 



Tuğgeneral Mayewski, Rus Dışişleri Bakanlığı görevlisi olarak altı yıldan fazla Van ve Erzurum vilayetlerinde Rusya'nın Baş Konsolosluğunu yapmış, gezip gördüklerini ve gözlemlerini analiz edip rapor haline getirerek Rus Genelkurmayına sunmuştur. Daha sonra Rusçadan Osmanlı Türkçesine çevrilen eser, genelde Van ve Bitlis vilayetlerinin coğrafyası, nüfusu, idari, sosyal, ekonomik, etnik ve dini yapısı hakkında önemli bilgiler içermekle birlikte, özelde Doğu Anadolu ve Ermeni Meselesi hakkında tarafsız bir gözle yazılmış çok mühim bilgiler ihtiva etmektedir. 

45 Davut Kılıç. Rus General Mayevski'nin raporuna göre Van- 
Bitlis Vilayetlerinde Ermenilerin Sosyal-Dini Yapısı ve Ermeni Meselesinin Gelişimi 

46 Sami Ağaoğlu. Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin 
Tahrip Edilmesine Ermenilerin Rolü 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saldırılar, halkın ve ileri gelenlerin sinmesine ve ihtilalcilerin rahat hareket etmesine zemin hazırlar. 
Bunların içerisinde Akdamar Kilisesi başpapazı Bogos Efendiye düzenlenen suikast (1895) bir dönüm noktasıdır. 

Ermeni ihtilalcilerin organize ettiği 1896'daki Van ayaklanması başlamadan önce bir takım ayaklanma girişimleri olur. 16 Haziran' da Müslüman ve Ermenilerin beraberce yaşadıkları mahallelerden birine 800 Ermeni ihtilalcinin saldırmasıyla başlayan çatışmalar şehrin diğer bölgelerine de yayılarak dokuz gün devam eder. Daha sonraki aylarda da küçük ölçekli saldırılar olur. Bu isyanda Akkilise'nin bir iki odası ile yüz on iki ev yanmış, birçok ev ise oturulamayacak duruma gelmiştir. 
Bunların seksen tanesi Ermeniler tarafından yakılmış, diğerleri çatışma sırasında çıkan yangında tahrip olmuştur. Van şehri, özellikle Aygestan çok büyük bir savaştan çıkmışçasına acınacak bir hale gelmiştir. 15-24 
Haziran arasında devam eden 1896 Ermeni isyanında 418 
Türk şehit olmuş, 1715 asi öldürülmüştür 47 . 1896 yılının son ayında bölgede yaklaşık 5.000 kişinin öldürüldüğünü bildiren Ailen, misyonerlerin bu kadar karışık bir ortam içinde can güvenliğini sağlamalarının ne kadar güç olduğunu Richard Olney'e rapor etmektedir 48 . Amerikan Board teşkilatının merkezine gönderilen mektup ve 

47 Mustafa Gül. 1896 Van Ermeni İsyanı ve Sonrasındaki 
Gelişmeler 

48 Hoşgörüden Yolaynmına Ermeniler. Erciyes Üni. 2009. Cilt 
I 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raporlarda ise, 1895 senesinin son altı ayında on beş bin Ermeninin katledildiği, bunun yanısıra yalnız iki bin Türkün öldüğü bildirilir 49 . 

Amerikalı misyonerler tarafından özellikle 1896 
yılında çıkan isyan sonucunda ortada kalan ve sadece Ermeni dul ve yetimlere hizmet veren bir yetimhane açılır 50 . "Onlar iyi bir Hıristiyan olmayı öğrendiler. 
Çünkü onlar Anadolu topraklarında Amerikan halkını temsil edeceklerdi" . 

1871 Erzurum Salnamesi 'ne göre, Van ve 
civarındaki 156 kazanın erkek nüfusu 25.725 kişidir. 
Bunun 6.863'ü (yüzde 27) Müslüman, gerisi (yüzde 73) ağırlıklı olarak Gregoryan Ermenidir. 

Van Valisi Hasan Paşa'nm 1880 yılma ait layihasında ulaşım, eğitim emniyet, asayiş, sağlık ve halkın geçim durumu gibi önemli konular arasında Ermeni ve Müslüman ayırımı yapılmadan okul, cami ve kiliselerin tamiri, buralara imam ve papaz atanmasını talep ettiği dikkati çekerken, Hamid Paşa'nm daha 
kapsamlı bir kalkınma projesi niteliğindeki 1884 ve 1886 
yıllarına ait layihalarında ise, Ermeni olaylarına da yer verilmş olduğu görülür 51 . 

1899 tarihli Salnameye göre Van'da 62 mahalle, 
hükümet konağı, kütüphane, eczane ve deponun yanında 



Şakir Batmaz. Milliyetçilik, Bağımsızlık, Ermeniler, Osmanlı Devleti ve Amerikan Misyonerleri 

50 Düşen İnce Erdoğan. Ortak Yaşamdan Çatışmaya Türkler ve 
Ermeniler: Van Yetimhanesi Örneği (1896-1897) 

51 Salih Mercan. Van Valisi Hasan Paşa'nm Van Hakkındaki 
1880 Tarihli Layihası 
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10 medrese, 32 cami, beş minare (bunlar Ulu cami, 
Topçuoğlu, Hüsrev Paşa, Kaya Çelebi, Süleyman Han Camilerinin minareleridir), 10 tekke ve zaviye, 15 kilise, beş gazino, beş dabbağhane, dört han, dört bezirhane, üç kışla, üç hamam, üç lokanta, üç boyahane, 27 değirmen, 
30 fırın, 55 kahvehane, iki matbaa, 1632 dükkan ve 5417 
ev bulunmaktadır. Eski Van şehrindeki Ulucami Medresesi, Bicaniye Medresesi, Hacı İzzeddin Şir Medresesi, İskender Paşa Medresesi, Hüsrev Paşa Medresesi, Tebriz Kapısı Medresesi 52 , Horhor Medresesi, Abbas Ağa Medresesi, Hüsrev Paşa Muallimhanesi, Kaya Çelebizade Koçi Bey Muallimhanesi medrese ve muallimhanelerden bir kısmıdır. 

Zaviye-i Abdullah, Evkaf Tahrir defterinde Hz. 
Peygamberin alemdarı merhum Abdullah'ın Kotun köyünde kurduğu ve vakfettiği zaviye olarak kayıtlıdır 53 . 
Van Kalesi içinde bulunan Ebuzer Zaviyesinin ve Van 
Kalesi dışında bulunan Cud Derviş Zaviyesinin 1852 
yılma ait kayıtlardan faal olduğu anlaşılıyor. Van Kalesi dışında olan Deniz Zaviyesinin de aynı tarihte faal olduğu anlaşılmaktadır. Vakıf kayıtlarında Van Surları dışındaki Esin köyünde bulunan Esin Dede Zaviyesinin 
1854 yılma ait kayıtlardan faal olduğu görülüyor. Hacı 



Tebriz Kapısı Camii'nin bünyesindeki medresedir. Bu medresenin varlığına sadece Evliya Çelebi'nin Seyahatnamesinde rastlamaktayız. 

53 Sami Ağaoğlu. Van Merkez Sancağındaki Vakıflar XVI.- 
XVIII. Yüzyıllar (Sosyal Hayata ve Eğitime Katkıları). 
Doktora Tezi. Selçuk Üni. Konya. 2003 
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Hamza da denilen Hacı Ağa Şir Zaviyesinin muhtemelen Müsküvanik köyünde bulunduğu ileri sürülür. Van surları içindeki Hüsrev Paşa Zaviyesi külliyeye dahil olup vakfiyesinde, "külliyenin bütün giderleri karşılandıktan sonra artan geliri ile salih, takva sahibi, dinin emirlerine sımsıkı bağlı, riya ve gösterişten uzak, on tane dervişin tayin olunmasını, reisleri olana günde üç akçe, diğerlerine ikişer akçe verilmesini", belirtir. Bu dervişlerin de her gün ikindi namazından sonra camide toplu olarak şu zikirleri yapmaları istenir. Reisleri besmeleden sonra bir Fatiha okuyup 100 'er kere "estağfırullah" ve "sübhanellahi ve'l-hamdülillahi ve la ilahe va'l-lahü ekber ve la havle ve la kuvvete illa bi'l-lahi'l-ali'y-yil azim" demelerini, 100 kere "sübhane'l-lahi ve bihamdihi" demelerini, 100 kere "la-ilahe illa'lahü vahdehü la şerike lehu'l mülkü ve lehü'l hamdü ve hüve ala külli şey'in kadir" demelerini, 100 kere "Sübhane'l-lahi'lazim" demelerini, 100 kere salavat ve 1000'er adet tehlil, yani "la-ilahe illallah" demelerini, sonunda hayırla dua edip bundan hasıl olan sevabı vakfın kurucusunun ruhuna hediye etmelerini ister. Molla Kasım köyündeki Molla Kasım Zaviyesinin ilk vakıf kaydı 1689 tarihine aittir. 
1716 yılında Ser-Çeşm Hüseyin Paşa Van 
Beylerbeyliğine tayin edildiğinde maiyetinde bulunan leventlerin baskı ve tecavüzüne maruz kalır. Bilahare Molla Kasım evlatları arasında uzun süren zaviyeyi ele geçirme mücadelelerinin yaşandığı görülür. Muradiye'de (Bargiri) Ahlatşahlar evkafından Şah-ı Ermen zaviyesinin XII. Yüzyıldan kalma olduğu ileri sürülür. Şeyh 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Abdurrahman Zaviyesi Van Kalesinin üzerinde bulunduğu kayalığın kuzeydoğusunda kale surlarının altında bulunan mezarlığın içersinde mescidi ile beraberdir. 1914'te vakfın faal olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır. Şeyh Kara köyü merkeze bağlı Tımar bucağında bulunan Gülsünler köyünün eski ismidir. Şeyh Kara zaviyesinin vakıf şartları arasında tedris yapılması da yer alır. 1669 tarihli bir belgeden zaviyedarm İstanbul'a yazdığı arzuhalde, tekkede kul taifesinin oturtulduğunu, bunların da tekkeyi tahrip ettiklerini, onun için kul taifesinin buraya oturtulmaması, tekkede görevli hiçbir kimsenin işine müdahale edilmemesi ve ettirilmemesi Van beylerbeyinden istenir 54 . Van Kalesi etrafında bulunan zaviyenin 1840'larda harap halde bulunduğu anlaşılmaktadır. 

Emir İzzeddin ibn emir-i kebir Said'in Şeyh Mehmet Horasani Zaviyesi, Van'ın merkeze bağlı bugünkü ismi Kavuncu olan Çoravanis köyündedir. 
Vakfiyenin tarihi 1383 olup kayıtlardan zaviyenin başına getirilen Şeyh Mehmet'in Horasan'dan gelmiş olduğu anlaşılıyor. Vakıf kayıtlarından, XVI. yüzyılda Şeyh Mevlana Zaviyesinin Van'ın varoşlarında bulunduğu 
görülmektedir. Zeve köyü zaviyesi şehir merkezine 15 
km. mesafede bulunan Zeve köyündedir. Burası 1915'te Ermenilerin bütün köy halkını topluca katletmesiyle bilinir. Köyde halen yerleşim yoktur. 



Tekke ve zaviyelerin amaçlan dışında kullanılmasına dair diğer bir örnek için Evliyalar Şehri Sivas'a bkn. Sh. 355-358 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Van Kalesinin kuzeydoğusunda Hacı Abdurrahman Baba Kümbetinin yakınında bulunan Galip Baba Kümbetinin, XIX. yüzyılın ilk yarısında Van Valisi Galip Paşa adına yaptırıldığı sanılmaktadır 55 . 
Kümbet düzgün kesme taştan sekizgen gövdeli olup, üzeri piramidal bir külah ile örtülmüştür. Mimari yönden fazla bir özellik taşımamaktadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restore edilmiştir. 

Nanyemez Baba Türbesi, Hafiziye Mahallesinde bulunmaktadır. Nanyemez, ekmek yemez anlamındadır. 
Bu türbe ayrıca "sıtma ziyareti" olarak da bilinir. Türbeye genellikle sıtma ve boğmaca hastalıklarının şifası için gelinir. Rivayete göre Nanyemez Baba, hiç ekmek yemediği için açlığını tuz ile bastırırmış. Bu yüzden insanlar dilekleri kabul olsun diye ekmek, tuz getirir, türbeye bırakırlar. Çocuğu olmayan kadınlar türbeye yanlarında çocuk atleti getirirler. Dua ettikten sonra, Allah çocuk versin diye atleti türbeye asarlar. Türbeye gelenlerin çoğunluğunu kırsal kesimden gelen insanlar, 



Galip Baba türbesinde yatan zatın kim olduğu ihtilaflı görünüyor. Türbenin XIX. Yüzyılın ilk yansında Van Valisi adına yaptırılmış olduğu bilgisi, bu zatın muhtemelen 1828 'de Rus Harbinden sonra sürgün olarak gittiği Balıkesir'de Zağnos Paşa Camii haziresinde medfun bulunan Erzurum Valisi sadrazam Mehmet Sait Galip Paşa'yı akla getiriyor. Diğer taraftan Abdurrahman Gazi türbesinin yanındaki türbede yatan zatın türbenin inşamdan çok sonra; 1874'te dünyaya gelen şair belediye başkanı Galip Paşa olduğu fikri de, benzer birçok durumların gösterdiği gibi, muhtemel olabilir. 
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özellikle de kadınlar oluşturmaktadır. Ancak son yıllarda türbeyi ziyaret edenlerin çok azalmış olduğu anlatılır. 

Şeyh Abdurrahman Gazi Türbesi, Van Kalesinin kuzeydoğu köşesinde Analı Kız Açık Hava Tapmağının altında Hacı Abdurrahman Baba Camisinin kuzeydoğu köşesinde bulunmaktadır. Kümbet, düzgün kesme taştan tek katlı, sekizgen gövdeli olup, üzeri piramidal bir külah ile örtülmüştür. Kitabesine göre, 1710 tarihinde inşa edilmiştir 56 . Bu türbe Ruslar ve Ermeniler tarafından tahrip edilerek yakıldığından, uzun müddet yanık dört ahşap dikme halinde perişan bir vaziyette kalmıştır. 
1982'de Aydın Talay ve hamiyet sahibi Vanlılar tarafından kurulan bir dernek vasıtasıyla tamir ettirilir. 
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan restorasyon sırasında orijinalliğinden kısmen uzaklaşmıştır. Türbe her perşembe günü halkın ziyaretine açılmaktadır. Din büyüklerinden Abdurrahman Gaziye aittir. 

Abdurrahman Gazi Baba'nm, Ankara'da medfun Seyyid Muhammed Hasan, Ahlat'ta medfun Seyyid Muhammmed Hüseyin ve Erzurum'da medfun Habib Baba 57 (v. 1847) ile birlikte Hindistan taraflarından Anadolu'ya gelen dervişlerden olduğu kabul edilir 58 . 
Bölgede valilik ve kale muhafızlığı yapmış olup on dokuzuncu asrın ortalarında vefat etmiştir. 



Sami Ağaoğlu. Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin Tahrip Edilmesine Ermenilerin Rolü 

57 Habib Baba için bkn. Evliyalar Şehri Erzurum. Sh. 70 

58 Abdurrahman Baba. Evliyalar Ansiklopedisi 
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Anlatıldığına göre, İran şahı Abbas, Van Kalesini almak için, şehrin kuzeyinde bulunan "Şahbağı" (Bugünkü Beyüzümü köyü) denilen yerde karargah kurarak yedi yıl bekler 59 . Bu bekleyiş sırasında şahın yakınlarından biri, "Van'da Abdurrahman Gazi adında bir evliya vardır, bunun hürmetine Van'ı almamız imkansızdır.", der. Bunun üzerine Şah, bu zatın evliya olup olmadığını anlamak için bir tecrübeye girişir. Bir kuzu ve aynı büyüklükte bir köpeği kızartıp adamlarına, "Bunları bu zata götürün ve benim ikramım olduğunu söyleyin", der. Abdurrahman Gazi kuzuyu kabul ederek köpek için "Bunu da şahınıza götürün", diye karşılık verir. Getiren kişi kabul edilmesi gerektiğinde ısrar edince, Abdurrahman Gazi'nin bir hareketiyle köpek canlanır ve kaçar. Bunun üzerine Şah muhasarayı kaldırır ve Van'ı terk eder 60 . Diğer taraftan, Van Muhasarasının kaldırılmasıyla ilgili efsanelerden biri de şöyledir. Kaleyi bir türlü teslim alamayan Şah Abbas'm askerlerinin canları sıkılmaya başlar. Şah Abbas bunun da çaresini bulur. Karargah kurduğu bölgede askerlerine bağ bahçe diktirir. Kurduğu bağın adını da "Şahlar Bağı", "Şahbağı" koyar. Muhasara altında tutulan kalede açlık artmakta, teslim olma söylentileri gittikçe yayılmaktadır. Bu söylentilere içerleyen seksen beşlik bir Nine ortaya çıkar. 



Sevda Aktulga Gürbüz. Van Merkezinde Bulunan Manevi Halk İnançlarının Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üni. Van. 
2010 

60 http://www.van.gov.tr/ 
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"Vay, ben öldüm mü ki, vatanıma yad adam gire? Canım sağken düşmanın atının tırnağını vatan toprağına bastırmam", der. Daha sonra valinin huzuruna çıkar, yapacaklarını anlatır. Yaşlı Nine, ertesi gün bir deste tandır ekmeği, bir bakraç yoğurt ile Şah Abbas'm ziyaretine gider. Huzura kabul edilen Nine, Şah'a, "Şahım, daha evvel gelmem gerekirdi; ancak düğünlerden, davetlerden bir türlü fırsat bulamadım, kusura kalma", der. Şah Abbas, yaşlı kadının sözlerinden kalede kıtlık olmadığı sonucunu çıkarır. Bu arada yaşlı ninenin planı gereği kale burçlarından beyaz tozlar dökülür. Gördükleri karşısında şaşkınlığı daha da artan Şah Abbas, Nine'ye bunun ne olduğunu sorar. Nine de, bunların geçen yılın unlan olduğunu, yeni gelen unlara yer açmak için ambarların boşaltıldığını söyler. Aslında burçlardan dökülen un değil, kireç tozudur. Bunun üzerine kaleyi alamayacağına kanaat getiren Şah Abbas, muhasarayı kaldırır ve, "Ko desinler Şah Abbas'm bağı var", diyerek memleketine geri döner. O günden sonra karargah kurulan o yerin adı "Şahbağı" kalır 61 . 

Ziyaretçiler dileklerini diledikten sonra, gerçekleşmesi ümidiyle türbenin arka tarafındaki oyuklara taş bırakırlar. İnanılır ki, eğer taş oyuğa 



1623 yılında Van'ı ele geçiremeyen I.Abbas koyu bir 
Osmanlı düşmanı olarak bilinir. İç ve dış tehditlere rağmen ülkesini başarıyla yönetir. Uzun süren saltanatı sonunda altmış yaşlarında ölür (1629). "Emrah ile Servi" öyküsünde Selvi'nin İran Şahı Abbas tarafından İsfahan'a kaçırıldığı anlatılır. 
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yerleşirse Allah, dilekleri kabul eder, eğer yerleşmezse dilekleri kabul olmaz. Yine, çocuğu olmayan bayanlar, caminin önündeki ağacın gövdesinden bir parça koparırlar. Bu parçayı, çayın içine koyar veya kuru bir şekilde çiğnerler ki çocukları olsun. 

Türbe, genellikle perşembe günleri ziyaret edilir. 
Hasta olan veya çocuğu olmayanlar bu türbeyi ziyaret edip ekmek, bisküvi, gofret gibi şeyler dağıtırlar. Her haftanın perşembe günü türbe yüzlerce insan tarafından ziyaret edilmekte ve biraz yukarda bulunan Analı Kız kült merkezindeki Urartu sunağına kurbanlar kesilmekte ve kurban kanının akıtıldığı kanaldan kayılmaktadır 62 . 
Evlenmek isteyen gençler, yüzlerce yıldan beri insanların kayması sonucu cilalanan kanaldan kayarken, "O yanım keçe, bu yanım keçe, Allah'ım elime bir helal süt emmiş geçe", diyerek dilekte bulunmaktadırlar. Bugüne değin buradan kayıp da dileği gerçekleşmeyen insana pek rastlanılmadığına inanılmaktadır. Dileği gerçekleşenler, günümüzde artık pek uygulanmasa da, türbenin önünde kurban keserek fakirlere dağıtırlar. 

Caminin önünde tandıra benzeyen bir oyuk vardır. 
Hastalığı olanlar, özellikle romatizma ağrısı çekenler, bu 



Hazine Kapısı veya yaygın adıyla "Analı Kız", Urartular zamanında açıkhava tapınağı olarak kullanılan bu geniş kaya kütlesi, aslında bir kurban sunağıdır. Aşağıya doğru inen 
kanallar ise kurbanların kanlarını akıtmak için açılmış. 2013 
Şubatında, Van Rölöve ve Anıtlar Bölge Müdürlüğü tarafından dilek kaydırağı olarak da bilinen Analı-Kız Kanalı'nda çalışma başlatılırak Sevgililer Günü için hazırlanır. 



45 



oyuğa ayaklarını koyarlar. Üstünü bir bezle örterler ki ayaklarmdaki ağrı iyileşsin. Ancak günümüzde bu ritüel de terkedilmiştir. 

"Üçüncü Mektub"un dördüncü kısmında, Üstad Diyarbakır'ın kazası Ergani'deki Vanlı Şehabeddin Efendiden bahseder 63 . Şehabeddin Özer 1893'de Van'ın Şabaniye Mahallesinde doğmuştur. Babası H. Mustafa Efendi, annesi ise Fidan Hanım'dır. Şeyh Gazail Baba diye bilinen dedesi, Gazail Camiinde medfundur ve türbesi ziyaretgahtır 64 . 

Şeyh Yusuf Gazail türbesi, Şabaniye Mahallesine bir kilometre mesafededir 65 . Halk arasında Gazaibaba denilen bu zatın, Peygamber efendimizin torunu Hz. 
Hüseyin (r.a.)'in soyundan olduğu kabul edilir. Şeyh Ahmet'in oğludur. Siirt vilayetine bağlı Şirvan kazasının İskambo köyünden gelmiştir. XVIII. Yüzyılda yaşamış olan bu zata, Ermenilerle savaşıp gazi olduğu için Gazaibaba denilmiş olduğu nakledilir. Gazailbaba 



Yusuf Kenan Haspolat. Bediüzzaman ve Diyarbakır. Dicle 
Üniversitesi Rektörlüğü 2013 

64 Şehabeddin Efendinin Nureddin, Şemseddin, Necmeddin ve 
Rabia isimli kardeşleri vardır. Rabia (v.1991) Said Nursi'nin kardeşi Abdülmecid Ünlükul (1884-1967) ile evlenir. 
Şehabeddin Özer şirpençe hastalığından rahatsızlanınca, Ergani'den Diyarbakır'a getirilişinin ikinci günü 3 Ağustos 
1943 'te vefat eder. Diyarbakır Mardinkapı, Soylu Mehmed 
Düzlüğü kabristanına defnedilir. 

65 Sevda Aktulga Gürbüz. Van Merkezinde Bulunan Manevi 
Halk İnançlarının Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üni. Van. 
2010 
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Camii, eski dönemlerde tekke olarak kullanılmışsa da hangi tarikata ait olduğu bilinmemektedir. Türbesi, onun adına yapılmış olan caminin içindedir. Demir kapı arkasındaki türbe, Şeyh Gazaibaba'mn türbesidir. 
Caminin avlusunda Gazaibaba'mn oğlu ve torunu Şeyh Ahmet ve Şeyh Mustafa'nın türbeleri bulunur. Binanın arkasında da oğlu Şeyh Süleyman'ın türbesi bulunmaktadır. Türbeye genellikle hasta olanlar şifa aramak için gelirler ve hatta doğuştan hasta olanlar, yürüyemeyen, konuşamayan hastalar bile türbeye getirilir, iyileşmeleri için dua edilir. 

Türbeler caminin içinde olduklarından, dilek sahipleri istedikleri kadar kalabilmektedir. Hatta gece gelip sabaha kadar dua ve dilekte bulunanlar bile vardır. 
Dilekleri gerçekleşenler cami önünde kurban keserler. 

Bu türbe genellikle perşembe ve cuma günleri ziyaret edilir. 

Sofu Baha'nın türbesi, Sofu Baba Camiinin bahçesindeki hazirede bulunmaktadır. Sofu Baba'nın kabri genellikle aile üyelerinin bulunduğu kabirlerle çevrilidir. Sofu Baba'nın (Mustafa Tüfekçi) mezarının yanında kızı ve torunu yatmaktadır. Torunu Celaleddin Tüfekçi dedesi Sofu Baba'nın türbesini ve Sofu Baba Camisini yaptırır 66 . Özellikle perşembe günleri ziyaret 



Van'ın köklü ailelerinden emekli Emniyet Genel Müdürü, emekli Valilerden, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfının Kurucu Başkanlarından, Polis Emeklileri Vakfı ve Derneği Onursal Başkanlarından, Van Vakfı kurucusu ve 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edilmektedir. Sofu Baba, Hakkari'den Van'a yerleşen bir zattır. Dedesi Molla Tacettin'dir İsmi Mustafa Efendi olup Sofu Baba adıyla meşhur olur. Van eşrafından Abdullah Tüfekçibaşızade'nin torunu olup babasının adı Abdurrahman Efendidir. XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Van'da yaşamıştır. 

Anlatılır ki, Mustafa Bey Seyyid Fehim Arvasi ile tanışana kadar zamanın zalim adamlarından biridir. 
Seyyid Fehim Arvasi Hazretleri her sene Van'a gelir, Şabaniye Mahallesindeki camide halka vaaz eder, ilim ve edep öğretmektedir. Vazlarma devam edenler arasında Mustafa Efendi de vardır. Seyyid Fehim Hazretleri sıcak bir yaz günü dersine gelen talebeleri imtihan etmek maksadıyla, "Birisi olsa da Erek Dağından bir tabak kar getirse. Bir karlı su içseydik.", diye buyurur. Mustafa Efendi sessizce bu işe talib olur. Binbir zorlukla kısa zamanda dağa gidip kar getirir. O zaman Seyyid Fehim Hazretleri ona ismini sorar ve dua eder. O sırada Mustafa Efendi'de bazı haller görülür ve ağlamaya başlar. Gönlü her şeyden boşalıp muhabbetle dolar. Sonra hocası Van'da kaldığı müddetçe yanından hiç ayrılmaz. 

Anlatılır ki, Bir akşam Mustafa Tüfekçi (Sofu Baba), karısına, yağdanlık hazırlamasını söyler 67 . Ancak 



Onursal Başkam Celalettin Tüfekçi 2013 Temmuzunda İstanbul'da vefat etti. 

67 Sevda Aktulga Gürbüz. Van Merkezinde Bulunan Manevi 
Halk İnançlarının Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üni. Van. 
2010 
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gideceği yer çok uzaktır. Karakış, tipi bastırdığı halde şeyhinin yanma gitmek için yola koyulur. Şeyh, sabah namazında öğrencilerine, "Bugün kahvaltıda misafirimiz var, bekleyin.", der. Mustafa Bey saat 9- 10 civarında dergaha varır. Öğrenciler ona, "Sen bu tipide buraya nasıl geldin?", diye sorunca, Mustafa Bey, "Önümde şeyhim gidiyordu. Ben de onu takip ettim.", der. Sonra anlaşılır ki önünde ona rehberlik eden, şeyh değil, Hızır (a.s.)'m ta kendisidir. 

Sofu Mustafa Efendi anlatır. "Bir zaman Başkale'den Suvar Ağa ile birlikte Van'a koyun götürüyorduk. Dağda müthiş bir tipiye yakalandık. Dağ başında tipi fırtınası bir nevi ölüm demektir. O zaman endişe ile hocam Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerini hatırlayıp gözlerimi kapadım. Bir müddet o halde kaldım. 
Sonra gözlerimi açtım. Fırtınayı dinmiş gördüm. Daha sonra selametle Van'a geldik. Ben burada Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretlerine uğradım. Abdülhakim Efendi beni görünce, "Çok mu korktunuz?", dedi. Ben sükut edince, "Nasıl olsa kurtulurdunuz. Hocasını hatırlayanın ve bağlılığı olanın endişesi yersizdir.", buyurdu. 

Sofu Baha'nın o tarihte aydınlatma için Arvas'a getirdiği yağ küpünün ve yakılan yağ ile isten kararmış duvarlarının hala Arvas'taki medresede durduğu anlatılır. 
Seyyid Fehim hazretlerinin torunu Taha Arvas Efendiye (1868-1928), dergahı ziyaret edenlerce, neden bu şekilde bırakıldığı sorulduğunda o, Sofu Baha'nın getirdiği küpü göstererek, "Eski manevi havanın dağılmaması için, o 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zamanki durum silinmesin diye badana yaptırmaya kıyamadık.", der. 

Sofu Baha'nın sülalesinde Fehim isminde birçok zat vardır. Sofu Baha'nın oğlu Sıtkı Efendi onun oğlu Ağabey diye bilinen Abdurrahman Efendi, onun oğlu Fehim Efendi, Fehim Efendinin oğlu ise mahkeme zabıt katipliği yapmış olan Necmeddin Efendidir. 

Türbe genellikle perşembe günleri ziyaret edilir. 
Türbeyi ziyarete gelenlerin çoğunluğunu hayırlı kısmet arayan genç kızlar oluşturur. Hastalık için şifa bulmaya gelenler iyileştiklerini söylerler. Felçli olan veya bel fıtığı olanlar buraya gelir. Sırtlarını türbeye sürerler ve Allah'ın izniyle o hastalıktan kurtulurlar. Boynunda kireç olanlar, şeker hastaları bu türbeyi ziyaret ettikten sonra iyileştiklerini iddia ederler. Herhangi bir okul kazanmak, ev almak, sıkıntılardan kurtulmak için de türbeye gelinir. 

Diğer taraftan, Sofu Baha'nın Van kurulmadan önce de yaşadığına, öldükten sonra sık sık görüldüğüne inanılır. Sofu Baba ziyaretinde küçük taşlar Sofu Baha'nın mezar taşma yapıştırılmaya çalışılır 68 . Bu uygulama üç kez tekrar edilir. Taşın yapışması dileğin gerçekleşeceğine işarettir. Sofu Baba türbesinde çaput bağlama geleneğinin az da olsa devam ettiği görülür. 
Çaput bağlamadaki amaç yine duaların kabul olması içindir. 



68 İbrahim Kaplan. Van Gölü Çevresinde Şamanizm izleri. 
Yüksek Lisans Tezi. Fırat Üni. Elazığ. 2010 
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XX. Yüzyıl 



Yüzyılın başında Van gölünde taşımacılık yapan irili ufaklı 400 gemi ve teknenin tamamının Ermenilere ait oldukları kabul edilir. Surların çevresinde Müslüman Çarşısı diye bilinen, ziynetli ve görkemli dükkanların bulunduğu çok büyük bir çarşı vardır. Ermeni dükkanlarının ve işyerlerinin de bulunduğu Van'ın en güzel semti ve şehrin ticaret merkezi burasıdır. Bunun yanında Aygestan'da bazı kamu binaları, konsolosluklar, Katolik ve Protestan misyonerlere ait kuruluşlar, Ermenilere ve Türklere ait mektepler de bulunmaktadır. 
Van'da evlerin çoğunda pencereler camlıdır. Standart Oil Company tarafından Van'da dikiş makinelerinin satıldığı, İngiltere, Rus, Fransız, İran ve İtalyan konsolosluklarının bulunduğu bilinmektedir 69 . 

1915'te Ermeniler tarafından Van'daki camilerin bir kısmı tahrip edilirken, bazılarının içerisine hasta, yaşlı, kadın, erkek, çocuk doldurularak yakılır. Hüsrev Paşa ve Kaya Çelebi camilerinin çini ve süslemeleri yağmalanmış, mihrapları, minberleri tahrip edilmiş, müezzin mahfilleri, vitrayları ve camilerin içi tamamen yakılmış olmasına rağmen bu iki cami diğerleri gibi 



69 Düşen İnce Erdoğan. Ortak Yaşamdan Çatışmaya Türkler ve 
Ermeniler: Van Yetimhanesi Örneği (1896-1897) 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yıkılmamıştır. Bunun sebebi ise ileride kiliseye çevrilmesi düşünüldüğü içindir. Tespit edilen yirmi yedi mescidin de içine hayvan doldurularak, pislik atılarak veya yakılarak tahrip edildiği kayıtlara geçer. 

Van'da bulunan mezarlık ve türbelerin de çeşitli şekillerde tahkir ve tahrip edildiği görülür. Kabristanın birçok yerinin, ziyaretgahlarm kazıldığı, içlerine pislik doldurulduğu, hayvan barınağı yapıldığı, hakaretler edildiği, kabirlerin ve kabristanların tahrip edildiği anlatılır. Nitekim mezarlıklarda müslümanlara ait mezar taşlarının bulunamaması da bu ifadeleri doğrulamaktadır. 

Hüsrev Paşa Camii ve türbesini tahrip eden Ermeniler bununla da yetinmeyip lahdini açarak kemikleri parçalamışlar, içerisine pislik doldurmuşlardır. 

Şamran arkı altında, Van bahçelerindeki 70 Emin Bey Camii, El-Hac Mehmet Ağa tarafından muhtemelen eski bir mescidin yerine yaptırılmıştır. Ermeniler, Emin Paşa Camii'nin arkasında, Mehmet Efendi'yi, cami müezzini Hasan Efendi'yi ve bir öğretmen ile pek çok kişiyi katleder. Van'ın Bahçeler Mevkiinde olan Nurşin-i Ülya Camiinin banisi Levent oğlu Hacı İsmail'dir. 
Ermenilerin birçok kadın ve çocuğu Nurşin Camii'ne ve birkaç eve doldurarak ot yığını yakar gibi yaktığı nakledilir. 

Van surlarının dışında bulunan Şafıler Camii'nin Ermeniler tarafından yakılışına şahit olanlar, cami 



Sami Ağaoğlu. Van Şehir Dokusu ve Tarihi Eserlerinin Tahrip Edilmesine Ermenilerin Rolü 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ağaçtan yapıldığı için kolay yandığını ve onunla beraber pek çok evin de yandığını anlatır. 

Zeynelabidin, Tahtaminare ve Katırcı Bulağı Camileri de Ermeniler tarafından yakılan camilerin arasındadır. 

1571 'den önce inşa edilmiş olduğu bilinen ve 
Horhor Camii yakınlarında olduğu tahmin edilen Hürrem Bey Camiinin 1910 yılma ait evraklarda faal olduğu görülmektedir. Günümüze ulaşmayan yapılar arasında yer alır. 

Van'da çeşitli tekke ve zaviyelerin bombalarla havaya uçurulduğu, bir kısmının kasten yıkıldığı, görülür. 

1899'da Van şehrinin muhtelif kesimlerinde on beş kilise vardır. Haykavank, Hanifvisler (Hanhusner) Kilisesi ve okulu, Surp Agop Kilisesi ve civarı, Ararak (Erek) Kilisesi ve okulu ve diğer kiliseler, Ermenilerin Van'ı Rus askerleriyle beraber terk ettikleri sırada yakılır. 

1913' te Van Rus Konsolos Vekili Temre raporlarında şunları kaydeder 71 . "Aslında Müslümanlarla Ermeniler arasında hiçbir sorun yoktur. Gayet uyum içerisinde yaşamaktadırlar. Ancak komiteler her pazar kilisede Ermenileri toplamakta, onlara nutuklar atmakta, Osmanlı Devleti'ne karşı kışkırtmakta ve para toplama çabası içinde olmaktalar ve karşı çıkanları da ölümle tehdit etmekteler". 



71 Yusuf Halaçoğlu. Erciyes Üniversitesi I. Uluslararası Sosyal 
Araştırmalar Sempozyumu. Açılış konuşması 
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Bu dönemde Van valisi Cevdet Paşa' dır. Cevdet Bey, Makedonya'da görev yapmış, Başkale ve Hakkari Mutasarrıflığı, Van Valiliği daha sonra Adana ve Ankara valiliği yapmış, savaşın bitiminde İzmir'e yerleşmiş ancak İngiliz Yüksek Komiserliği tarafından tutuklanmış ve Malta 'ya sürülmüştür. Malta sürgünleri arasında yer alması ise Van'daki olaylar nedeniyle Amerikalıların İngiliz Yüksek Komiserliği 'ne başvurması ile mümkün olmuştur. Bu aylarda İzmir'de ikamet ettiği saptanan Cevdet Bey, bir müddet bulunamaz ancak daha sonra tutuklanır. Malta'dan Trabzon tehcir sanıklarından Acente Mustafa Bey (Kırzade) ile birlikte 1920 Aralık ayında kaçar, daha sonra Anadolu'ya geçer. Cevdet Bey, doğma büyüme Vanlıdır. Babası 1898-1906 arasında Van valiliği yapan İşkodralı Tahir Paşa 'Bediüzzaman" ı ilk keşfeden Osmanlı devlet adamlarından" biri olarak tanınır. İşkodralı Tahir Paşa'nm Bediüzzaman ile ciddi bir tartışma sonucu ona kızıp sürdürdüğü, daha sonra affettiği ve barıştıkları belirtilir. Bediüzzaman' m Bitlis valiliğine atanan İşkodralı Tahir Paşa ile ilişkileri devam eder. Cevdet Bey, (soyadı kanunundan sonra Belbez soyadını almıştır) İşkodralı Tahir Paşa'nm ilk eşinden olan oğludur. İki eşinden 11 çocuğu olmuştur. Cevdet, Fikriye ve Naima ilk eşinden, Münime, Münibe, Mükrime, Necdet, Fikret, Hikmet, Fahrünisa, Mihrinisa ikinci eşi Bedia'dan dünyaya gelir. Cevdet Bey, Bediüzzaman" m Van'da ders verdiği Horhor'daki medrese talebelerindendir. Cevdet Beyin Hikmet ve Fikret Belbez adında iki kardeşi vardır. Cevdet Bey 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İzmir'de eski İttihat ve Terakki liderlerinden İstanbul Polis Müdürü Bedri Bey, Dışişleri Bakanı Halil Menteşe ve İT Genel Sekreteri Mithat Şükrü Bleda ve kardeşi Fikret Belbez ile kurdukları İnkişaf adlı şirkette ticaret ile uğraşır. Bu şirketin faaliyetlerine Halil (Kut) Paşa da katılır. Cevdet Bey 'in adı İstanbul'da eski Moda Deniz 
Kulübü 'nün sahibi olarak geçer. Ayrıca Cevdet Bey 13 
Nisan 1934 tarihinde Mustafa Kemal'in Dikili'yi ziyareti sırasında uğradığı Makaron Çiftliği 'nin sahibi olarak görülmektedir. Cevdet Belbez 1955 yılında vefat etmiştir. 

'Osmanlı Şeytanı' gavur Nogales Bey, anılarında savaşın gözüdönmüşlüğüne dikkati çeker 72 . Başlarında Aram Paşa'nm olduğu otuz bin Ermeni karşısında sadece silah üstünlüğü ile 12 bin Türk yirmi gün boyunca kuşatmaya karşı koyar. 

20 Mayıs 1915'te Ruslar Van'a girince İsyanın 
lideri Aram Manukyan'ı vali yapar 73 . Bu dönemde 



Memoirs of a soldier of fortune, General Rafael de Nogales. 
Harrison Smith, Inc. - New York 1932. 

73 Aram Manukyan (1879-1919) ya da Sarkis Hovanesyan 
1915 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı Ermenilerin yaptığı Van 
İsyanının Taşnaklı lideridir. 1903 yılında Gence ve Kars'taki Ermeni isyanlarına katılarak, Ermeni Devrimci Federasyonu'na girdi. 1904 yılında İran yoluyla Van'a gitti ve orada Ermeni devrimcileri örgütledi. Manukyan, Faşnaklı suç ortaklarıyla birlikte 1912'de Van Belediye Başkanı Bedros Kapamacıyan'ı öldürdü. Yakalanarak bir süre hapis yatan Manukyan daha sonra serbest bırakıldı. 1915 yılındaki Van İsyanı 'nın lideriydi. 
Van 1917 yılında tekrar Osmanlılar tarafından geri alınınca 
Manukyan Fiflis'e kaçtı. Orada Faşnak Partisinde çalıştı. 1918 
yılında kurulan Ermenistan Demokratik Cumhuriyeti'nin 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vilayetteki Müslümanlar öldürülmüş, sürgün edilmiş, Rusya'dan getirilen Ermenilerle nüfus çoğunluğu sağlanmaya çalışılmıştır. Van ve çevresinden tahmini olarak Diyarbakır'a 100.000'e yakın, Mamuretü'l Aziz'e ise 30.000 civarında nüfus göç eder 74 . 

Üç yıl Rus-Ermeni işgali altında kalan Van'da Ermeniler öldürülmek üzere ilk hedef olarak mülki ve dini liderlerle bunların ailelerini seçmişler ve böylece direnişi sağlayacak kişileri ortadan kaldırmışlardır. 

6 Nisan 1918'de Türk Ordusu Van'a girdiğinde, 
şehri boşaltılmış ve dört gündür yanar halde bulur. Şehir bir harabeye dönmüştür. Bu sebeble başka bir mahalde kurulmaya başlanır. Savaştan önce 70 bin civarında olan Van nüfusu savaştan sonra 1 5 bine düşer. 

Vanlı Nur talebelerinden Abdülmecid Perihanoğlu, Şahitler'in Dilinden İsmail Perihanoğlu'nun babasıdır. 
1935 Eskişehir hapis ve hadisesinde isimleri bulunan 
Vanlı üç Nur talebesindendir. Abdülmecid Perihanoğlu, Üstaddan iki yıl sonra, 1962 de seksen dört yaşındayken vefat eder. Abdülmecid Efendi, (1877-1962) Van'da dünyaya gelir 75 . Babasının ismi Molla İsmail'dir. 
Abdülmecid Efendi, on dört yaşma kadar Van'daki bir medresede okur. Daha sonra Başkale'ye giderek, Seyyid 



İçişleri Bakanı oldu. 21-29 Mayıs 1918 tarihleri arasında Ermenistan'la Osmanlı ordusu arasında yapılan Sardarapat Savaşı 'na katıldı. 1919 yılında hastalanarak öldü. 

74 Osmanlıdan Cumhuriyete bir Devlet Adamı (Haydar Vaner 
Bey) Yüksek Lisans Tezi. Sakarya Üni. Sakarya. 2004 

75 Abdülmecid Efendi. Evliyalar Ansiklopedisi 
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Abdülhakim Efendinin hususi medreselerinde dört sene ilim tahsil eder. Abdülhakim Efendinin seçkin talebelerinden biri olur. İcazetini aldıktan sonra talebe yetiştirmeye başlar. Bu arada Mekteb-i İbtidaide, ilkokulda Muallim-i evvel olarak vazife yapar. Ayrıca rüşdiyede Arapça dersleri verir. Abdülmecid Efendi, hocası Abdülhakim Efendi ile çok meşakkatli bir hac yolculuğu yapar. Büyük bir kafile ile Van-Doğubayezid-Iğdır- Tiflis yolundan Batum'a oradan da vapurla İstanbul'a giderler. Balkan Harbi başlaması yüzünden hacca izin verilmemesi üzerine Padişah Mısır hidivinin vapuru ile onların hacca gitmelerine izin verir. Vapurla İskenderiyye'ye, oradan karayolu ile Süveyş'e, oradan da yelkenli ile Medine'nin Yenbu iskelesine varırlar. 
Abdülmecid Efendi, Medine'de hocası gibi Peygamber efendimize ve Eshabma olan bağlılığı ve sevgisi yüzünden şehir içinde abdest bozmayarak şehir dışına çıkmaktadır. Hac dönüşünde tekrar Van'a giden Abdülmecid Efendi, Mahkeme-i şer'iyye başkatipliği ve Van kadı vekilliği vazifelerinde bulunur. Şer'iyye Vekaleti kaldırılınca Van müftülüğünde memurluk yapar. 
1928'de sürgüne gönderilen Van müftüsü Şeyh Ma'sum Efendi, yerine vekil olarak, Abdülmecid Efendiyi bırakır. 
Daha sonra memuriyeti bırakan Abdülmecid Efendi, bir köşeye çekilip münzevi bir hayat yaşar. Hem ilmen, hem teslimiyet yönünden kendini yetiştirdiği gibi ahlaken de örnek bir insandır. Van'da vefat eder ve defnedilir. 
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İran taraflarında, Küresin aşiretinin ağası Yemen Efendi 76 , Şikaka aşireti beyi Simko lakaplı İsmail Ağa ile birlikte Şah'a mukavemet hazırlıklarına başlayıp kısa zaman içinde elli bin süvari donatırlar. Fakat pusuya düşürülürler. Şünu'da çıkan çatışmada İsmail Ağa ölür. 
Pusudan sağ çıkan Yemen Bey, artık orada yaşamanın mümkün olmadığını anlayınca aşireti ile birlikte Türkiye'ye iltica eder ve Van'ın Zeranis köyü civarına yerleşir 77 . Aşiretin gücünden çekinen hükümet, aileyi dağıtma cihetine gider ve Şeyh Said isyanını bahane ederek kardeşini Kayseri'ye, Yemen Beyi de Kastamonu'ya sürgün eder. Çok zor şartlar altında Kastamonu'ya gelen ve Nasrullah Camii 'nin avlusunda küçük bir çay ocağı işleterek ailesinin geçimini sağlamaya çalışan Yemen Bey, aradan yıllar geçmesine rağmen, içinde kor halinde duran vatan hasretinin de tesiriyle Şark ahvalli insanlara hep farklı bir yakınlık duymaktadır. Bir gün şadırvana su almaya gittiğinde, her hali ile hürmet telkin eden sarıklı, cübbeli bir zat görünce içindeki hasret hissi hareketlenir. Ona doğru yaklaşır ve, "Nerelisin kurban?", diye sorar. 



76 Küresinler, Kürtler tarafından Türk-Sunni olarak 
nitelendirilmekte ve İran'da da 50-60 köyü olup bu tarafta da 50-60 köyü olan ağasız bir aşiret yapısı olarak anlatılmaktadır. 
Küresinler: 4700 nüfuslu, dili Kürtçe (Kırmanç) ve Türkçe olan bir aşiret olarak geçmektedir. "Mezhebi: Şafii, Reisi: 1 )Maksut oğlu Yemen (Emin), Erçek Bucağı, Arıtoprak köyü; 
77 Erçek Belediyesine bağlı Arıtoprak köyü ilçe (il) merkezine 
55 km. mesafededir. 
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O zat, Bediüzzaman Said Nursi'dir. "Beni takip ediyorlar. Bana yaklaşma, sana zarar gelmesin", der usulca. Sonra doldurduğu ibriğini eline alır ve ağır adımlarla çarşıya doğru yürür. Kendisi de bir sürgün olduğu için Said Nursi'nin halinden anlayan Yemen Bey onu takip eder. Karakola girdiğini görünce pek şaşırmaz, ama onun büyük bir alim olduğunu ve orada ikamet ettiğini öğrenince hayretler içinde kalır. 

Said Nursi'nin isteği üzerine yatağını satın alır. 
Ardından günlük bir para mukabilinde ona kiraya verir. O da her gün kirasını almak bahanesi ile onun yanma gelerek hizmetlerini görmeye başlar. 

Bediüzzaman, birkaç ay sonra karakolun karşısındaki ahşap eve taşınınca yanma gitmek için herhangi bir bahane bulmaya ihtiyaç kalmaz. Günün belli vakitlerinde giderek kendisine hizmetleri yapar. 

Bu tanışma ve konuşmalar sırasında Bediüzzaman, adının Yemen olduğunu bildiği halde ona Emin diye hitap eder. Bu hitap onun da hoşuna gider ve o günden sonra hep Emin ismini kullanır. Nur Talebeleri bu ismi hep çaycı sıfatı ile birlikte telaffuz ederler. 

Çaycı Emin Bey, ilk zamanlar tek başına hem çaycılık yapmaya, hem de Üstadına hizmete devam eder. 
Hep işinden ziyade hizmete öncelik verdiğinden çay ocağında bazı aksamalar olur ise de, o bundan hiç şikayet etmez. 

Bir süre sonra Mehmed Feyzi Efendi de Said Nursi'nin hizmetine girince hizmetleri birlikte yürütmeye 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karar verirler . Aralarında yaptıkları vazife taksiminde Çaycı Emin' e sabahları erkenden gelip sobayı yakma, evi temizleme, çarşıdan erzak alarak yemeği yapma ve o vakitlerde gelen ziyaretçileri karşılama işleri düşer. 

Yıllardır çay ocağı işletmesinin de tesiriyle eli o işlere yatkın olduğundan bunları yapmakta pek zorluk çekmez. Sadece onları yapmakla kalmaz. Sair vakitlerde de fırsat buldukça Said Nursi'nin evine gider, kırlara çıktığı zaman ona yoldaş olur. 

O gittiği her yerde Risale-i Nurların telifi, tashihi, tanzimi, tasnifi, istinsahı gibi işlerle meşgul olduğundan ve sık sık talebelerine mektuplar yazdığından Çaycı Emin ona bu hususlarda da yardımcı olur. 

Ekseriyetle onun yanında olduğu için kendisi pek mektup yazmaz. Mehmed Feyzi, Nur Talebelerine mektup yazarken o da çoğu zaman yanında bulunduğu, mektuplarda anlatılan hadiselere şahit olduğu ve ona yardım ettiği için o mektuplarda Üstadının kendisine verdiği Emin ismini kullanır. 

Said Nursi'nin muhtarlıkla, karakolla, belediye ile ve valilikle olan resmi işlerini onun adına Çaycı Emin takip ettiğinden, zamanının çoğu da onun yanında geçer. 
Bu vesile ile 'zehirlendiği zaman tamamlayamadığı günlük evradını cinlerin tamamlaması, Hicaz'da yaşayan Kambur lakaplı kutb-u azama seslenmesi, sarhoşların ıslah olması, kaybolan bazı risale parçalarının bulunması' 



Mehmet Feyzi Efendi Hk. Evliyalar Şehri Kastamonu'ya bkn. Sh.110-117 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gibi onun yaşadığı pek çok harikulade hale, bizzat şahit olur. 

Ne var ki, Bediüzzaman'a yakın olmanın, hassaten yanında bulunmanın ve hizmetini görmenin manevi hazzı kadar resmi, maddi ve zahiri zorlukları da vardır. Çaycı Emin Bey, o hazla birlikte zahiri zorlukları, zecri tedbirleri ve resmi meşakkatleri de yaşar. 

Şarktan sürgün edilmesi ve Said Nursi'nin hemşehrisi olması hasebiyle Kastamonu'da yıllarca takip edilir, defalarca karakola çağırılıp sorguya çekilir, nezarete atılıp ağır işkencelere maruz bırakılır. 

Resmi makamların ona eziyet etmekten maksatları, korkutarak Bediüzzaman'dan uzaklaşmasını sağlamaktır. 
Lakin o yapılanlara aldırmaz. Üstadı uğrunda sıkıntıya 
maruz bırakıldıkça sadakati artar. Kendisinin, 1943 
yılının Ramazan ayında, Said Nursi ile birlikte evlerine baskın yapılan, suç isnat edilecek hiçbir şey bulunmamasına rağmen cebren karakola götürülüp nezarete atılan ve on dokuz gün ağır işkenceler altında sorguya çekilen Nurcuların arasında Çaycı Emin de vardır. 

Diğer Nur Talebeleri ile birlikte kara yolu ile Ankara'ya oradan da trenle İsparta'ya sevk edilir. İsparta Hapishanesinde bir ay kadar tutulduktan sonra mahkeme edilmek üzere Denizli'ye gönderilir. 

Hapishane şartları ağırdır. Bazı hapishane görevlileri şark sürgünü olduğunu öğrenince ona daha fazla eziyet etmeye çalışırlar. Kendisine ve kardeşlerine reva görülen kötü muameleler arada bir ağalık damarını 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kabartsa da, kadere teslimiyetin tesellisi ile o hislerini yener ve zamanım ibadetle, hizmetle geçirmeye çalışır. 
Denizli Mahkemesi'nin beraat kararı vermesi üzerine hapishaneden tahliye edilen Emin Bey tekrar sürgün yeri olan Kastamonu'ya döner. Artık orayı sürgün yeri değil, ikinci vatanı ve asli hizmet mahalli olarak kabul ettiğinden Nur hizmetlerine hız verir. 1948 yılında başlayan tevkifat furyasından da nasibini alır ve bazı arkadaşları ile birlikte Afyon Mahkemesi'ne sevk edilir. 
Orada yapılan sembolik sorgulama faslından sonra tutuklanır. 1950 yılında iktidara gelen Menderes'in çıkardığı af kanunu sayesinde hem Afyon Hapishanesi'nden tahliye edilir, hem de sürgün cezası kaldırıldığı için memleketine dönme imkanı bulur. Ailesi ile birlikte Van'a döndüğü zaman aşiret mensupları onu büyük şenliklerle karşılarlar, kurbanlar keserler, günlerce süren ziyafetler verirler. 

Emin Bey artık sadece bir aşiret ağası değil, aynı zamanda insanların tehlikede olan imanlarını kurtarmaya çalışan bir Nur Talebesidir. Aşiret mensupları da Nurcu sıfatını öğrenince ona bir manevi mürşid nazarı ile bakarlar ve eskisinden daha çok sevip sayarlar. 

Köyüne döndüğü zaman yaptığı işlerden biri Nur dersleri başlatmak olur. Aşiretinin ileri gelenlerini ve okumuş yazmış gençlerini toplayarak Risale-i Nur' dan bahisler okur. 

Bunun yanı sıra Van'daki ve çevre illerdeki Nur hizmetlerine müzahir olmayı da ihmal etmez. Haftanın muayyen günlerinde Van'a giderek derslere iştirak eder. 
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Dönerken oradaki müdebbirlerin bazılarını alıp köyüne götürür, mükellef ziyafetler verir ve hem onların biraz dinlenmelerine vesile olur, hem de köylüleri ile kaynaşmalarını sağlar. 

Bir hayli meşakkatli geçen sürgün ve hapishane yıllarında yakalandığı hastalıklar, memleketine döndükten sonra da artarak devam ettiği için sık sık Üstadının ziyaretine gidemeyince, arada bir yazdığı hususi mektuplarla hasretini dindirmeye çalışır. 

Said Nursi'den aldığı müsbet hareket dersi onun vefatından sonra da Emin Beyin hayatını yönlendirmeye devam eder. Nur Talebeleri ihtilalcilerin mezalimlerine maruz kaldıkça Yemen Bey damarı kabarsa da, artık o Çaycı Emin Beydir. Her seferinde, "Ah Üstadım sen bizim elimizi kolumuzu bağladın", diyerek ona duyduğu teslimiyetle kabaran hislerini teskin etmeye çalışır. 

1967 senesinde Van'da tertip edilen Bediüzzaman 
Mevlidi' nin akabinde vuku bulan tevkifler sırasında da oradadır. İstanbul'da geçirdiği ağır ameliyat yüzünden yerinden kalkamayacak durumda olduğu halde çocuklarının yardımı ile hapishaneye gelip zanlıları ziyaret eder. 

"Artık bu kudsi hizmet size emanet. Ben gidiyorum", der vedalaşırken. 

Hapishanedeki Nur Talebeleri onun, rahatsızlığından dolayı köyüne gidip bir süre orada kalacağını kastettiğini zannetmişlerdir. Fakat onun, o veda ifadesi ile ahirete gideceğini ihsas ettiğini, ancak 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birkaç saat sonra Van Ulu Camii minarelerinden okunan salanın ardından adı söylenince anlarlar. 

Çaycı Emin Bey 18 Ağustos 1967 tarihinde, köye dönerken şarampole yuvarlanan arabası alev almış, o da içinde yanarak vefat etmiştir. Cenazesi binlerce insanın iştirakiyle Ulu Cami' de kılman namazı müteakip Van Kabristanı'na defnedilir. 

Nuh Polatoğhı (1892-1978) Van'da doğmuş, Bediüzzaman Hazretleri ile Van'da Tahir Paşanın konağında tanışmıştır. Nur mektuplarında adı geçtiği için 
1935 yılında Van'dan alınarak Bediüzzaman ile birlikte 
Eskişehir Hapishanesine gönderilmiştir. Bediüzzaman, Barla Lahikası'ndaki bir mektubunda kendisinden bahseder. 1978'de Van'da vefat etmiştir. 

Seyyid Abdülhakim Efendi (1905-1980), Yukarı Doğubayezid'de dünyaya gelir. Babası Seyyid Muhammed Emin hazretleridir. Abdülhakim Efendi rüşdiyeden mezun olur. Memur olarak çalışır. Van Gümrük Müdürlüğünden emekli olur. Tasavvufta Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin oğlu Seyyid Ma'sum Efendiden Halidi yoluna intisap eder. Ağabeyi Seyyid Abdülkadir Efendi bu yola girince, ona da bu yolun müntesiblerinden olmasını teklif eder. "Daha gencim ve memurum. Sonra intisab etsem olmaz mı?" deyince, Ma'sum Efendi ona Farisi olarak şu manada bir beyt okur. 

Baharın taze yaprağı sarardı, 
Tenceremizin ateşi soğumakta 
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Şeyh Masum Efendi Hazretleri bu beyti söyleyerek daha önceki bir hadiseye işaret edip, vefatlarının yakın olduğunu hissettirerek bu fırsatı kaçırmamalarını tenbih ve emir buyurmuştur. Bunun üzerine o anda intisab edip büyükler yoluna girer. 

Abdülhakim Efendi bir defasında çok hastalanır, uçakla Ankara'ya getirilip, Nümune Hastahanesine yatırılır. Kalb yetmezliği vardır. Oğlu Seyyid Ahmed Arvasi Efendi Bursa'dan Ankara'ya gidip, babasını görür 79 . Abdülhakim Efendinin sanki öbür dünyadan gelen bir hali vardır. Ahmed Efendi, babasına; "Halin nedir?" diye sual edince, cevaben, "Ben ölüyordum. 
Acıyarak beni hayata iade ettiler. Bak anlatayım. Sekerat halindeydim. Şeytan aleyhillane geldi. İmanımı çalmak 



Sosyolog, pedagog, yazar Seyyid Ahmet Arvâsî (1932- 1988), 1952 yılında Konya'nın Doğanbeyli nahiyesinde ilkokul öğretmeni olarak göreve başlar. Bilahare Balıkesir, Bursa ve İstanbul'daki eğitim enstitülerinde hocalık yapar. 1978 yılında İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü'nden 24 arkadaşıyla birlikte siyasî amaçlar sebebiyle sürgün edilen Arvasî, 1979 yılında emekli olmak zorunda kalır. O yıl, Milliyetçi Hareket Partisi Olağan Kongresi'nde "Genel İdare Kurulu Üyesi" sıfatıyla aktif siyasete atılır. Diğer yandan çeşitli gazete ve dergilerde yazılar yazar. Her gün Gazetesi'nde, "Türk-İslam Ülküsü" başlığı ile günlük makaleleri yayımlanır. 12 Eylül 1980 darbesine kadar partideki görevini ve yazılarını sürdürür. Darbenin ardından Mamak Cezaevi'ne hapsedilir. Burada işkencelere maruz kalır ve ilk kalp krizini burada geçirir. Tahliye olduktan sonra ülkücü gazete ve dergilerde yazmaya devam eder. Türkiye Gazetesi'nde Hasbihal başlığı ile makaleleri yayımlanır. 
İstanbul'da daktilosunun başında vefat eder. 
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için, çok korkunç şeyler söyledi, aldatıcı telkinlerde bulundu." deyince, oğlu Ahmed Efendi söze girer ve, "Ne gibi şeyler anlat hele!..", der. Babası, "Aman evladım, anlatılmazlar.", der ve devam eder. "Şeytanla başa çıkamıyordum. Çok sıkıntıda idim. Sonsuz felaketimi düşünürken, birden aklıma, Ma'sum Efendinin babası Şeyh Seyyid Fehim Hazretleri geldi. Ya hazret-i Şeyh Fehim! diye seslendim. Bir berk-i hatif, gizli şimşek gibi yetiştiler. Şeytanı kovdular ve bana, "Allah'ın lütfü ile sen hayata iade ediliyorsun, iyi hazırlan da gel!" 
buyurdular." Abdülhakim Efendi bir müddet sonra iyileşir ve memleketine döner. 

Bundan sonra tam bir inziva, fakr ve insanlardan kesilme, ağlama, yakarma halini seçer. Hac ve umreye gider. Bacakları ağrımasına rağmen, gece namazlarını hiç bırakmaz. Hayatında hiç bir namazı kazaya kalmamıştır. 
Hastalığından yedi sene sonra, Van'da vefat eder. Kabri, Akköprü Kabristanında Seyyid Fehim Hazretlerinin oğlu, Seyyid Nizamüddin Efendinin yanındadır. Abdülhakim Arvasi, Necip Fazıl Kısakürek'in manevi hocası olarak bilinen ve Ankara'nın Bağlum nahiyesinde yatan Abdülhakim Arvasi ile aynı kişi değildir. 

Oğlu Seyyid Ahmed Efendi şöyle anlatır. 
"Babamın mezarında kardeşim Haluk ve eşi Sündüs Hanım Yasin-i şerif okurlarken, kalabalık bir saka kuşu grubu, kabrin üzerindeki ağaç dalma konmuş ve Yasin-i şerif bitinceye kadar topluca ötüşmüşler ve tilavet kesilince uçup gitmişlerdir. Bu durumu gören Sündüs 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Hanım, "Bu ne garib hadise, böy leşini hiç görmemiştim." 
deyip, hüngür hüngür ağlamıştır." 

Anlatılır ki, bir gün ağzı eğrilen bir asker gelir ve şifa bulması için dua istemeye geldiğini bildirir. Evde erkek olmadığından ekmek pişirmekle meşgul olan Seyyid Abdülhakim Efendinin hanımı askere, "evde erkek yok ama al şu ekmekten ye ve yüzüne sür. 
İnşaallah iyi olursun" buyurur. Asker, dediğini yapar ve hemen iyileşir. Diyarbakırlı olan bu asker, ondan sonra bu aile ile hiç irtibatı kesmemiştir. Seyyid Abdülhakim Efendi ve eşi hac yolculuğunda ona uğradıklarında, asker buna çok sevinmiş ve makbul hizmetlerde bulunmuştur. 

Seyyid Abdülhakim Efendinin Asiye ve Vasfiye adında iki kızı ve dört oğlu vardır. Oğulları Seyyid Ahmed Arvasi, Emin Tahir Arvas 80 , Halid Beka ve Abdülaziz Haluk efendilerdir. 

Oğlu Ahmed Arvasi Efendi şöyle anlatır. 
"Babamın hali güzel, yolu istikamet idi. Bu bakımdan rüyaları sadıktı. Mesela ben 1952'de Konya'nın Beyşehir kazası Doğanbey nahiyesine ilkokul öğretmeni olarak tayin olunmuştum. Vasıta çok azdı. Erzurum'a gitmek için bir kamyona bindim. Kamyon telefon direkleri ile 



Uzun yıllar PTT teşkilatında çalıştıktan sonra emekli olan Emin Arvas Efendi (1938-2006), yardımseverliği ve mütevazı kişiliği ile çevresinde çok sevilen biridir. Tahir Emin Arvas'ın cenazesi, Hacıosman Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, ağabeyleri Halit Bahadır ve Haluk Arvas ile yakınları ve sevenleri tarafından Akköprü Mezarlığı 'ndaki aile kabristanına defnedilir. Emin Arvas, biri kız 3 çocuk babasıdır. 
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yüklüydü. Şoför mahallinde şoför, oğlu ve ben vardım. 
Van Erciş yolundan Erzurum'a gidecekti. O sabah arabaya binmeden, babam beni bir kenara çekti ve, "Her ne kadar bizim rüyalara itibar edilmese de, baba şefkati zorlaması ile bu gece gördüğüm rüyayı sana anlatmak zorundayım. Bindiğin bu araba, rüyada Erciş'i geçtikten sonra, ilk tahta köprüye girince, köprü çöktü, araba düşerken, köprünün ortasındaki direklerden biri üzerine takılıp kaldı. Onun için sen oraya yaklaştığında arabayı durdur ve in!" Ben de, peki, dedim. Hadise aynen cereyan etti. Köprü başına gelince, şoföre bir dakika dur, ihtiyacım var, siz karşıya geçin, ben gelirim dedim. 
İndim. Gerçekten araba köprünün üstüne varınca, köprü büyük bir gürültü ile çöktü ve rüyada görüldüğü gibi bir direk tarafından muvazenede kaldı. Sallanıp duruyordu. 
Direkleri indirip köprü yapıldı. Karşıya geçildi ve direkleri tekrar arabaya koyup yola devam ettik. Şoför bana, "Sen kaza olacağını nereden bildin de indin?" 
deyince, babamın rüyasını ve vasiyetini anlattım. Hayret etti ve bana çok hürmet ve itibar eyledi." 

Molla Hamid Ekinci 81 Efendi 'nin (1900-1984) babası Hüseyin Efendi annesi Haliye Hanımdır. Kökleri Suriye taraflarından gelip Pervari'ye yerleşmiş bir hoca ailesine dayanır. Hüseyin Efendi Pervari'de müderrislik yaparken, bilahare Van Valiliği tarafından Van'a davet edilir (1906). Van'da Kaledibi mevkiinde hocalık yaparken diğer taraftan, Farsçayı iyi bildiğinden, İran'dan 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gelen yazışmalarda valiye yardımcı olur. Babasının vefatında sekiz yaşında olan Hamid Efendi'nin Abdullah, Ayşe ve Behice isimlerinde üç kardeşi vardır. Felaketli yıllar, I. Dünya Savaşı çıkıp da Ruslar ve Ermeniler Van'ı işgal edince, başlar. Büyük sıkıntılar içinde Pervari'ye geri dönerler. Baba dostları Pervari kaymakamı, onlara sahip çıkar. Aile Ruslar çekildikten sonra Van'a geri döner. Ağabeyi Abdullah (1899-1980) polis olur. Ablası Ayşe Hanım vefat eder. Behice Hanım ise hiç evlenmez ve kendisini yasaklı dönemde Kur' an okutmaya adar. Said Nursi esaret sonrası Van'a döndüğünde Molla Hamid onun hizmetinde bulunur. 
'Son Şahitler' isimli eserde Said Nursi ile ilgili hatıraları yer alır. Kabri Van'da Akköprü Mezar İlgındadır. 

Mehmed Emin (v. 1991) diye bilinirse de asıl ismi Şeyh Ramazan'dır 82 . Kurtalan'a bağlı Kanimir köyünde dünyaya gelir. Hazret-i Hasan'm neslindendir. Kabri Van'dadır. Kabri üzerine türbe yapılmış olup ziyaret mahallidir. 

Mehmed Emin Efendi önce zahiri ilimleri öğrenir. 
Sonra tasavvufta Şeyh Muhammed Kadiri'ye talebe olup, sohbetlerinde kemale gelir ve halifesi olur. Kendisi de pekçok talebe yetiştirir ve hilafet verir. Şeyh Şeyda'nın talebelerinden Şırnak'a bağlı Navyan köyünden Şeyh Sabri Efendi şöyle anlatır. "Şeyh Ramazan Efendi, köyümüz Navyan'a gelecekti. Gelmeden önce aramızda konuşup bu köye ilk defa geliyor; "Eğer veli biri ise 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köyümüzün girişindeki mezarlıkta üç veli zatın kabirleri var. Bilmediği bu kabirleri ziyaret edip Fatiha-yı şerife okur.", dedik. Köyümüze gelince, önce kabristana gitti. O üç veliyi bulup ziyaret ederek Fatiha okudu. Sonra köy halkının arasına geldi ve, "Ruhları için Fatiha okuyacağımız üç büyük evliyamız, meşayıhımız var!", dedi. Daha sonra camiye gidip halka vaaz ve nasihat etti. 
Bu vaazı sırasında da üstün halleri görüldü." 

Talebelerinden Hacı Muzaffer adında biri de şöyle anlatmıştır. "Daha ona talebe olmadan önce bir defasında talebeleri ile köyümüze gelmişti. Birisini helalden birisini de haramdan iki koyun kestim. "Eğer gerçekten evliya ise bu durumu anlar.", diyerek önce haramdan olan koyunun etini ikram ettim. Bu koyunun etini sofraya koyunca, "Kimse bu etten yemesin. Bu et haramdır! Evde başka helal et var. Evin sahibi o eti getirsin.", dedi. Gidip helal eti getirdim. Gerçekten şeyh olduğunu anladım ve derhal talebesi oldum. Beni talebeliğe kabul edip, "Bir daha böyle bir iş yapma!", buyurdu." 

Sevenlerinden Seyyid Ramazan şöyle anlatır. "Bir gün camide sabah namazından sonra İmam-ı Süyuti'nin nahivle ilgili Behçet-ül-Merdiyye adlı kitabını okuyordum. Uyanıktım, kulağıma gaibden bir ses geldi. 
Bu sesin Şeyh Abdurrahman Eruhi'den geldiğini zannediyorum. Buyurdu ki, "Şeyh Ramazan, yanınızda Gavs-ı A'zam Şeyh Abdülkadir Geylani gibidir. Ama biz insanlar arasında ondan bahsederken Şeyh-i kamil diye bahsediyoruz." 
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Müridlerinden Molla Abdülmecid anlatır. "Şeyh Ramazan hazretlerinin sohbetinde bulunuyorduk. Bir ara buyurdu ki, "Allahü teala bir mürşide izin verdiğinde o mürşid müridinin kalbinin sahifesindeki günahları böyle siler." diyerek, sağ elinin şehadet parmağını sol avucunun ayasına üç defa sürdü ve mealen, "Ancak tövbe eden ve iman edip de salih amel işleyen kimse müstesnadır. 
Çünkü bunların kötülüklerini, Allah iyiliğe çevirir. Allah Gafurdur (çok bağışlayıcıdır), Rahimdir (çok merhametlidir)." (Furkan suresi: 70) buyrulan ayet-i kerimeyi okudu. Elinin ayasında üç yeşil çizgi meydana geldi. Müsade alıp baktık. On beş dakika kadar o yeşil hatlar elinde kaldı. Sonra kayboldu." 

Halifelerinden Abdurrahman Şaviri anlatır. "Bir gece Peygamber efendimizi rüyada gördüm. Bana, "Sen bizim katibimizsin.", buyurdu. Bu rüyayı gördükten yirmi sene sonra Şeyh Ramazan hazretleriyle karşılaştım. O rüyamı bana aynen anlattı. Fakat ben ona talebe olmamıştım. Peygamber efendimizi tekrar rüyada gördüm, bana yine, "Sen bizim katibimizsin. Eğer Şeyh Ramazan'a intisab edersen (talebe olursan)." diye buyurdu." 

Talebeleri şöyle anlatır. Bir gün hocamız Şeyh Ramazan hazretlerinin sohbetini dinliyorduk. Sohbet sırasında bir kimse geldi. Hocamıza bir rüya gördüğünü söyledi. Bunun üzerine gel otur dediyse de o, bu rüyasını oturmadan kapıda anlatacağını söyleyip anlatmaya başladı. Dedi ki, "Efendim rüyamda gördüm ki, ölmek üzereydim. Etrafımı köpekler sarmıştı. Şeyh İbrahim 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Hakkı o köpekleri kovmak için uğraşıyordu. Fakat bir türlü kovamıyordu. Bu arada bir zat göründü, köpeklere öyle bir bağırdı ki, hepsi kaçıp gitti. O zata yaklaşınca siz olduğunuzu gördüm.", dedi. Gelen kimse bunları anlatınca, hocamız tevazu edip, "Evladım belki ben değildim.", dediyse de, o kimse, "Hayır vallahi sizdiniz." 
dedi. Sonra cezbeye kapılıp kendinden geçti. Bir müddet sonra kendine geldi. Hocamızın elini öpüp gitti. 

Şeyh Ramazan Efendiyi kabullenemeyip, inkar eden pekçok kimse vardı. Üstün ahlak sahibi olup, onlara kızmaz ve her sabah; "Allah'ım bizden bahsedenleri affet." diyerek kendisine dil uzatanların affı için dua ederdi. Peygamber efendimizden bahsederken, karşısında Resulullah'm mübarek yüzünü görürdü. Talebelerinden Şeyh Abdurrahman'm bu hususu iştiyakla sorması ve arzu etmesi üzerine, ona da göstermiştir. 

Fahrettin Oğur Efendi (v. 1998), Van'ın eşrafından olup esas mesleği öğretmenliktir 83 . İsparta'da askerlik görevini yaparken Bediüzzaman Hazretleriyle Barla' da görüşmüştür. Hayatının sonuna kadar Üstadına sadık kalmış vefalı bir nur talebesi olan Fahreddin Oğur Efendi, hizmet için çıktığı gurbet yolunda, beraat gecesi elinde risale okurken Hakk'm rahmetine kavuşur. 

Risaleleri çok güzel Osmanlıcasmdan okurdu. Çok güzel Osmanlıca yazardı. Yemeğe, "ibadete kuvvet niyetine", diyerek başlardı. Bir parça kuru ekmek bile 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yese, çok lezzetli bir şey yiyormuş gibi yerdi. Her yemekten sonra Risalelerden bir yemek duası yapardı. 
Van'da bisikletle dolaşırdı. Çok mütevaziydi. Nurani bir simaya sahipti. Hayatta iken çevresi onu Sultan diye çağırırdı. Kur' an okuma ve okutmanın yasak olduğu bir dönemde, "Babamla birlikte çevremizdeki evlerde ne kadar Kur'an-ı Kerim varsa topladık ve çuvallara doldurup birileri bulup yakmasın diye toprağa gömdük", diye anlatır. 

Fahreddin Oğur Efendi Şabaniye Kabristanında medfundur. Alim bir zat olduğu için mezar taşma bir sarık yerleştirirler ve isminin başına da Sultan lakabını eklerler. 
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Ve Diğerleri 



Evliya Çelebi, İç Kale kapısı arasında Kurban Baba'mn kabrinin bulunduğunu bildirir. Ermiş bir kişi olan Kurban Baba rüyasında Hz. Ebubekir'i bu kapı aralığında görür ve kırk yedi sene burada oturup, "beni buraya, Ebubekir'in makamına gömün", diye vasiyet eder. Bunun için buraya gömüldüğünü belirtir. Ayrıca Bala Burç Sultan'm Horhor Kapısı yanında yatmakta olduğunu kaydeder. Ciğalazade Sinan Paşa'nm öldürttüğü III. Mehmed'in vezirlerinden Canbuladzade Hüseyin Paşa'dan bahsedilmekle birlikte kabrinin yeri hakkında bilgi verilmez 84 . Ayrıca, Hüsrev Paşa Camiinin batısında Van Beylerbeyi Elmacı Mehmet Paşanın kabrinin bulunduğu nakledilir. 



Hüseyin Paşa (öl. Van 1605),'nın Timarlı sipahi olarak, devlete büyük yararlığı görüldü. 1582'de, ocaklıkları bulunan Kilis sancağına bey olarak gönderildi. Sonra, vezirlikle beylerbeyiliğine yükseldi. 1599'da, Osmanlı devletine karşı Suriye'de çıkan isyanların bastırılmasında Sinanpaşazade Mehmed Paşaya ve Nasuh Paşaya yardım ederek önemli rolü oldu. Nihayet ocaklık sahiplerine, eyalet verilmesinin usulsüz bulunduğunu söyleyen Nasuh Paşanın muhalefetine rağmen, Ciğalazade Sinan Paşanın yardımıyle, 1603'te, Halep eyaletini, Nasuh Paşadan zorla aldı. Bir süre sonra İran seferine çağırıldı. 
Fakat bu sefere zamanında gitmediği, ağır hareket ettiği bahanesiyle, Van'da, Doğu seraskeri Ciğalazade Sinan Paşanın gazabına uğradı ve öldürüldü. Yıldız ilmine meraklı ve çok mağrur bir insan olduğu nakledilir. 
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Kılıçlı Baba türbesi Bahçıvan Mahallesinde bulunmaktadır 85 . Kılıçlı Baha'nın Birinci Dünya Savaşı'nda Ermenilere karşı savaşarak şehit olduğu anlatılır. Asıl ismi bilinmemektedir. Elindeki kılıcı bırakmadığından dolayı Kılıçlı Baba diye anıldığı nakledilir. 

Bu şehit bir gün yaşlı bir adamın rüyasına girerek, "Beni buradan alın ve bulunduğum yerin dört metre gerisinde bir mezar açarak oraya gömün.", der. Yaşlı adam rüyasını mahalle sakinlerine anlatır. Mahalle sakinleri işaret edilen yeri kazdıklarında, kılıcını elinde tutmuş vaziyette bir askerin yattığını görürler. Yeni yaptıkları mezara gömmek üzere kılıcını elinden almak isterlerse de bütün uğraşılarına rağmen şehit elindeki kılıcı bırakmaz. Bunun üzerine elindeki kılıcı ve askeri kıyafeti ile birlikte yeni mezarına defnederler. Mahalle halkı tarafından bu şehidin mezarının üstüne bir türbe yaptırılmak istenirse de, yine rüyalarına girerek "Benim üzerimi kapatmayın", der. Böylece türbe yaptırılmaktan vazgeçilerek etrafı bir duvar ile çevrilir. 

Türbeyi genellikle askere gidecek gençler ziyaret ederler. Dualar ederek askerliğin sağ salim bitirilmesi temennisinde bulunurlar. Ayrıca, aileler çocuklarını sünnet ettirdikten sonra türbeye gelirler. Çocuklarının 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Kılıçlı Baba gibi mert, delikanlı, salih evlatlar olmaları için dua ederler. 

Sultan-ı Yekpay türbesi, il merkezine yedi km. 
mesafede bulunan ve eski ismi Çoravanis olan Kavuncu köyünde bir tepe üstündedir. Bu zatın asıl ismi bilinmemekle beraber halk arasında Yekpay olarak söylenegelmiştir. "Yek-pa" tek ayak anlamına gelmektedir. 

Rivayete göre, bu zatın biri kız olmak üzere altı kardeşi vardır. Bu kardeşler, Birinci Dünya Harbi döneminde yaşamışlar ve Ruslara karşı memleketi savunmuşlardır. Sultan-ı Yekpay' m kardeşleri, düşmanla savaşırlarken şehit düşmüşler ve şehit düştükleri yerlerde gömülmüşlerdir. Sultan-ı Yekpay bir ayağını kaybederek savaşta gazi olur. Yaralı halde kurtulan bu zat Kavuncu köyüne gelir, köyü kurar ve tek ayakla, bu köyde yaşamını sürdürür. 

Anlatıldığına göre, eski zamanlarda Kavuncu köyünde camii olmadığı için halk, cuma namazını eda etmek için şehir merkezine gelirmiş. Sultan-ı Yekpay, bütün ahaliyi toplayıp giderken, bostanını sulayan bir kişiyi görür ve onu namaza gelmesi için çağırır. O dönemlerde köyde fazla su bulunmadığından, tarla sulama işi sırayla ve sınırlı olarak yapılmaktadır. Adam da, o gün cumaya gelemeyeceğini çünkü bostanı sulamazsa bostanın kuruyup kurtlanacağını, söyler. 
Sultan-ı Yekpay adamı ikna eder ve cuma namazını kılmak için şehre inerler. Cuma namazından döndükten sonra adam, bostanından böceklerin sıra halinde 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çıktıklarını ve bostanın boydan boya sulanmış olduğunu görür. Bu olay, Sultan-ı Yekpay'm halk gözünde keramet sahibi olmasını sağlar. 

Sultan-ı Yekpay'm kardeşleri şehit düştükleri yerlerde gömüldükleri için halk, buraları da kutsal saymış ve ziyaret alanları olarak kabul etmişlerdir. Sultan-ı Yekpay'm kız kardeşinin şehit düştüğü yerin kupkuru bir yer iken, daha sonra yeşillendiği rivayet edilir. Burada bulunan elma ağaçları kutsal kabul edilmekte ve şifa niyetiyle yenmektedir. Bu alan halk dilinde "Sıvık (Elmalık alan)" olarak adlandırılmaktadır. Halk buradaki ağaçlardan istediği kadar faydalanabilir. Ancak, bu meyvelerin dışarı çıkarılması halinde, çıkaran kişinin başına mutlaka bir felaket geleceğine inanılır. 

Sultan-ı Yekpay türbesinin hemen aşağısından bir su geçmektedir. Suyu, bu zatın kendisi dağların arasından köyün içine getirtmiştir. Bu su vücutta yağlanma ve sancıya karşı şifa niyetine içilir. 

Kavuncu köyünde ayrıca Said-i Nursi'nin talebelerinden Ali Çavuş, Molla Yasin Saatçioğlu (1876- 1965), Molla Maruf (v.1951) Efendilerin türbeleri bulunmaktadır. 

Ali Aras, nam-ı diğer Ali Çavuş (1891-1965), Van'ın Çatak kazasından üç nesil önce gelip Çoravanis köyüne yerleşen bir aileye mensuptur. 
Çoravanis'te dünyaya gelir. Küçük yaşlarda Horhor Medresesinde Üstada talebe olur. İstiklal Savaşının Şark Cephesi kahramanlarmdandır. Said Nursi Hazretleriyle İstiklal Savaşında Rus ve Ermenilere karşı çarpışmış, 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yaralanarak gazi olmuştur. Bu yüzden Nur' un ilk kahramanlarından ve has talebelerinden sayılır. 

Kara Şeyh türbesi, Van'a 30 km. uzaklıktaki Mollakasım köyünde kendi ismiyle anılan caminin yanında bulunmaktadır. Rivayete göre bu isim, kendisine çok esmer olmasından dolayı takılmıştır. Kara Şeyh, Diyarbakır'dan Van'a göç etmiştir. Bu zat Ermenilere karşı savaşırken, şehit düşmüştür. 

Bu türbeye gelenlerin çoğunluğunu, öksürük ve boğmaca hastalığının iyileşmesi ümidiyle ziyaret edenler oluşturmaktadır. Ancak buraya sadece belirli bir hastalık için değil her çeşit bedeni rahatsızlıktan korunmak için de gelinir. 

Şeyh Sultan Hacı Hamza türbesi, il merkezine 12 
km. mesafede bulunan Bardakçı köyündedir. Köy ahalisinin çoğunluğunu Ermenilerce yakılıp yıkılarak yok edilen Zeve köyünden kaçabilenler oluşturur. Şeyh Sultanın türbesi Zeve Şehitliğinin arkasında bulunur 86 . 
Burayı ziyaret edenlerin büyük çoğunluğunu, diş rahatsızlığı şikayetiyle gelen insanlar oluşturmaktaydı. 
Dişleri ağrıyanlar mezarın yanından geçen sudan içerek şifa ararlardı. Ayrıca romatizma hastalarının da uğrak yeri olan bu su, günümüzde kurumuştur. Ziyaretçi sayısı yok denecek kadar azalmıştır. Günümüzde 2 Nisan' da Van'ın kurtuluşu için Zeve şehitliğine gelenler mezarı ziyaret ederek fatiha okurlar. 

86 1915'te Van'ın Rus işgali sırasında, Zeve Şehitliğinin 
bulunduğu bölgede toplatılan 7 köyden yaklaşık 2 bin 500 kişi, silahlı Ermeni komitası tarafından katledilir. 
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Bediüzzaman'm eski talebelerinden Molla Ahmed- i Cano veli bir zattır. Zeve köyünde Ermeni katliamında Ahmed-i Cano imkansızlıklar içinde kahramanca çarpışır. 
Sonunda Ermeniler tarafından şehit edilir. Bediüzzaman Van'da bulunduğu yıllarda yaptığı dualarda, büyük velilerin ismini sayarken, Molla Ahmed-i Cano'ya ismen dua eder. Kabri Zeve Şehitliğinde bir velinin türbesinin yanındadır. 

Sultan Hıdır Baha'nın mezarı, şehir merkezine 35 
km. mesafede bulunan Hıdır köyündedir. Birinci Dünya Savaşı sırasında köye gelmiş olduğu nakledilir. 

Rivayete göre Bayram Dede, Koç Baba, Hıdır Baba, Pir Garip, Şeyh Hamza, Şeyh Mille, Şeyh Mahmut yedi kardeştir. Bu yedi kardeş Ermenilere karşı savaşmak için ayrılmışlardır. Hıdır Baba da Ermenilere karşı savaşmış ve Hıdır köyünün girişinde şehit düşmüştür. 
Şehit düştüğü yerde gömülür. Hıdır Baba mezarı önceleri üstü açıkken, torunu rüyasında, dedesinin üşüdüğünü görür. Daha sonra köy muhtarı ile birlikte, mezarın üstü kapatılır. 

Mezarı genellikle romatizma hastaları şifa bulmak için ziyaret ederler. Bu köyün ve çevre köylerin kızları, iyi bir kısmet için dua ederler. Eski dönemlerde mezarın üstüne para atılırdı. Mezar, şu anda fazla rağbet görmemektedir. Gelenler Fatiha okuyup giderler. 
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Koç Baba yatırı, şehir merkezine 27 km. uzaklıkta Özkaynak köyünde bulunmaktadır 1 . Burada bulunan bir taşın Koç Baba'ya ait mezar olabileceğinden hareketle Koç Baba mezarı denilmiştir. Ayrıca buralarda altın arama faaliyetleri yapıldığından, taşın bulunduğu arazide oyuklar oluşmuş, mezara ait izler kaybolmuştur. 
Anlatıldığına göre, Koç Baba, Ermenilerle savaşan yedi kardeşten biridir. Koç Baba da Ermenilere karşı bu köyde mücadele vermiş ve burada şehit düşmüştür. Koç Baba ismi, ölümünden sonra köye yerleşen insanlar tarafından verilmiş olan bir lakaptır. Koç Baba'nm mezarı olarak görülen taş, koça benzetildiği için bu zata bu isim verilmiştir. Eskiden insanlar, hayvanları hasta olduklarında buraya gelirler, adağını diledikten sonra bir tane koç keserlerdi. Çünkü Koç Baba mezarının üstünde koçun kanını akıtmanın şifa getireceğine inanılırdı. 
Ancak zamanın ve çağın ilerlemesiyle beraber bu taşı ziyaret edenler azalmıştır. 

Şeyh Rüştü yatırı da Özkaynak köyünde bulunmaktadır. Anlatıldığına göre, Şeyh Rüştü, Ermenilere karşı savaşırken, kılıçla başı uçurulduğu için bu ismi almıştır. Bu yatır, Özkaynak köyünün tepesinde bulunmaktadır. Bu yatır, köydeki Koç Baba, Bayram Dede yatırları kadar ilgi görmemiştir. Şeyh Rüştü'nün belli bir mezarı yoktur. Rivayete göre, bu zatın başının 



Sevda Aktulga Gürbüz. Van Merkezinde Bulunan Manevi Halk İnançlarının Tarihi ve Din Fenomenolojisi Açısından Değerlendirilmesi. Yüksek Lisans Tezi. Yüzüncü Yıl Üni. Van. 
2010 
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vurulduğu yerde ağaç yeşermiş, daha sonra halk tarafından bu ağacın şeyhin kafatası olduğuna inanılmıştır. Bu yüzden halk, bu ağaca perşembe ve cuma günleri gelir ve dileklerini dilerlerdi. Genç kızlar evlenmek amacıyla ağaca çaput bağlarlardı; ancak toprak kayması sonucu, ağaç kökten sökülmüş ve kurumuştur. 
Günümüzde burayı ziyarete gelen kimse yoktur. 

Bayram Dede yatırı da, Özkaynak köyünde bulunmaktadır. Köy içindeki diğer yatırlara göre daha çok ilgi görmüştür. Bayram Dede hakkındaki bilgiler de rivayetlere dayanmaktadır. Anlatıldığına göre, Ermenilere karşı savaşan yedi kardeşten biridir. Bir kısım rivayete göre de Bayram Dede bu yedi kardeşten biri değil, onların dedesi olarak bilinen saygın bir zattır. 
Ermenilerle savaşırken şehit düşmüş, şehit düştüğü yerde bir ağaç yeşermiştir. Bu ağacın Bayram Dede'nin gövdesi olduğu kabul edilir. Önceleri bu yatır, etrafı demirlerle çevrilmiş ve bir türbe olarak tasarlanmıştı. Daha sonra toprak kaymasıyla birlikte yamaçta bulunan ağaç, köyün içine doğru kaydığı halde kurumamıştır. Ağaç, eskisine göre daha çok yeşermiş ve kök salmıştır. Daha önceleri bu ağacı ziyarete gelen insanlar, kurban kesip etini hem kendileri yer hem de çevredeki köylülere dağıtırlardı. 
Burası şifa bulma, kısmet arama ve piknik yapma amaçlı ziyaret edilmiştir. Çocuk isteyen kadınlar, ağacın dalından bir parça koparırlar ve yerler. Çocukları olursa burayı ziyaret ederler. Kimisi çocuğunun ismini Bayram koyar, kimisi de ağacın önünde kurban keser. Kötü rüya görenler, rüyalarının iyiye çıkması için, kurban keserler. 
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Ayrıca, hasta olanlar ağacın kökü üzerine oturmakla iyileşeceğine inanırlar. 

Bayram Dede yatırını ziyarete gelenlerin çoğunluğunu genç kızlar oluşturmaktadır. Ağaçlara çaputlar, tülbent, tülbent bulamayanlar, poşet parçalarını asarlar. 

Bu ağacın yanında bir de su kaynağı bulunmaktadır. Buna Bayram Dede suyu da denilir. Bu su, şifa niyetiyle içilir. Özellikle tıpta çaresi olmadığına inanılan hastalıkların tedavisi için kullanılır. Daha önceleri bir kaynak halinde olan bu su, günümüzde kurumaya yüz tutmuştur. Altın arama amaçlı kazılarda, bu suyun altında bir kılıç bulunmuştur. Suyun içine düşen kılıç kendiliğinden kaybolmuştur. Anlatılır ki, Bayram Dede, Ermenilerle savaşırken kılıcıyla birlikte kaybolmuştur. Kazıda çıkan bu kılıcın Bayram Dede'ye ait olduğuna inanılır. 

Günümüzde toprak kayması sonucu, su kurumuş, ağaca da bakım ve önem verilmediği için yatır ziyaret edilmemektedir. 
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Bahçesaray (Müküs) Evliyaları 



"Tzayativank" ve "Saint Dean Babtiste" adlarıyla da anılan Azize Kadınlar manastırı, Delan Deresinin Müküs Çayı ile birleştiği alana yaklaşık bir km. mesafede küçük bir vadi üzerinde bulunmaktadır 88 . Bahçesaray 'dan katırla 2,5 saatte ulaşılabilmektedir. Yöre halkı manastıra "Dira Meleşehi" adını vermiştir. 

Hripsin ve Kutsal Haç Kültürüne dayalı Ermeni kaynaklarına göre bir rölik parçasını saklama amacıyla kilisenin X. Yüzyılda yapıldığı söylenir 89 . Ancak planın mimari özelikleri dikkate alındığında kilisenin XII. 
yüzyıldan sonra, Jamatunun ise XIV-XV. yüzyıllarda inşa edildiği anlaşılmaktadır 90 . Jamatunun üzerinde neye ait olduğu bilinmeyen bir kitabe bulunmaktadır. 

Beyaz Kilise veya Diraspi adlarıyla da anılan Saint Sauver Manastırı, Arinç Deresi vadisinin ucunda Atitzans Köyü yakınlarında Müküs çayı ile Arinç Deresi kavşağına iki km. uzaklıkta kurulmuştur. Bahçesaray'da Pouthkouvank Manastırından sonra önemli bir yapı olduğundan, pek çok seyyah ve araştırıcının eserinde adı geçer. Manastır, Hz. Meryeme atfedilen bir kilise, 



http : //www .b ahce s aray .go v . tr/ 

89 Hristiyanlık inancında, rölik, kudsiyet atfedilen eşya veya 
parçalardır. Mesela Hz. İsa'nın çarmıha gerildiği parçalar rölik sayılır. Kutsal kişilerin kemikleri gibi vücut parçalan da röliktir. 

90 Jamatun Ermenicede büyük giriş holü anlamında kullanılır. 
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jamatun ve Vaftizci Yahya için yapılan bir şapel ve keşiş hücrelerinden oluşmaktadır. Etrafı büyük ceviz ağaçlarıyla çevrilen manastıra ait bir de çeşme bulunmaktadır. Keşiş hücrelerinin çoğu harabe halindedir. Ekili-dikili arazilerinin değirmenin ve yağhanesinin XIX yüzyılın sonlarına dek varlığını sürdürdüğü bilinmektedir. 

Saint Georges Manastırı, Ağirof Dağı'nm güney yamacında, Ağzıgedik geçidi ucunda bulunmaktadır. 
Yaklaşık 2400 m. yüksekliğinde sel ve çığ felaketlerine karşı yapılmış bir tabya üzerinde kurulmuştur. Van'dan Müküs'e ulaşan tek yol buradan geçtiğinden Hristiyan-Müslüman pek çok ziyaretçisi bulunan manastır aynı zamanda Pouthkouvank adıyla meşhur olmuştur. Ayrıca Serivank (Dağ Manastırı) "Saint Geroges" ve "Horoz Manastırı" şeklinde de adlandırılmaktadır. Arzdrunien Krallığı dönemde kurulmuştur 91 . 



91 M.Ö. 1. yüzyıldan MS 4. yüzyıla dek Ermeni krallığının, bir 
yandan Roma, diğer yandan İran'da kurulan Part ve daha sonra Sasani imparatorlukları arasında bir tür "tampon bölge" görevi üstlendiği görülür. Krallar sık sık dış güçlerin müdahaleleriyle değişmiş, hatta kraliyet hanedanı dışından yabancı asıllı kişiler zaman zaman Roma veya İran baskısıyla kral atanmışlardır. 
Kraliyet makamının zayıfladığı bu dönemde yerel hanedanları güçlenmiş ve çok sayıda beylik ortaya çıkmıştır. En önemli hanedanlar Muş'ta Mamigonyan'lar, Kars'ta Gamsaragan'lar, İspir'de, daha sonra Kars, Ardanuç ve Muş'ta Bagratuni'ler, Başkale ve Van'da Ardzruni'ler, Gevaş'ta Rştuni'ler, Tekman'da Vahevuni'ler, Erciş'te Abahuni'ler, Malazgirt'te Knuni'lerdir. 
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Yapı, XIV. Yüzyılda Vaspurakan Krallığı' mn önemli bir kültür merkezidir. Burada oluşan ekol XIV. 
Yüzyılın sonuna kadar etkinliğini sürdürür. XV. Yüzyılda okul kapanır, fakat manastır faaliyetine devam eder. 
Jamatun kısmı 1601 'de yapılmış veya restore edilmiştir. 
1839 tarihli bir yazmada, manastırın tüm elemanlarıyla 
faal olduğu yazılıysa da XX. Yüzyıl başlarında terk edilmiş ve harap olmuştur. Manastır kilise jamatun ve III. Khatchatour'a ait küçük bir şapelden ibarettir. 

Yöre halkının "Meryem Kilisesi" veya Dıra Ancuğus adıyla andığı manastır kilisesi Bahçesaray'm güneydoğusunda, Müküs çayının 75 m. yukarısında bir tepe üzerinde bulunmaktadır. Yapılış tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Kilisenin 1676'da bir hayırsever tarafından restore edildiği ileri sürülür. XII-XIV. 
yüzyıllardan kaldığı kabul edilen manastır, 1805 yılında yanmış ve terk edilmiştir. 

Bahçesaray ilçe merkezinin yaklaşık bir km. 
güneybatısında yer alan Saint Jaques Kilisesine stabilize bir yolla ulaşılabilmektedir. Nispeten düz bir arazide kurulduğundan halk arasında "Deşt Kilisesi" olarak anılmaktadır. Üzerinde kitabesi olmayan yapı, XVII. 
Yüzyılda kullanıldığına göre, inşasının da bu tarihten önce olduğu kabul edilir. 

Bahçesaray'm halen halkın kendi aralarında kullanmış oldukları eski ismi Müküs 'tür. 1962'ye kadar Siirt'in Pervari ilçesinin bucağıyken, daha sonraları Van'ın Gevaş ilçesine bağlanır. XIX. Yüzyılda Kırım Bahçesaray'dan gelen Kırım Tatar göçmenlerine ithafen 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bu adı almıştır. 1987'de ilçe olmuştur. Müküs'ün ilk Kaymakamı Derviş Bey'dir. 1902 yılında ise yapılan yeni idari düzenlemeye göre Müküs kaza statüsünden alınıp, Çatak kazasına bağlı nahiye müdürlüğüne dönüştürülür. 
Nahiye Müdürü olarak ise Müküs Beylerinden Mutiullah Bey getirilir. Mutiullah Bey döneminde Müküs 'te gözle görülür bir canlılık söz konusudur. Müslüman ve Ermeni halklarından oluşan nahiyede çok adil bir yönetim sergilenir. Mir Hasan Veli Medresesi tarihinin en parlak dönemini yaşar 92 . Bahçesaray'm Kale Mahallesinde bulunan ve aslında bir külliye olarak düzenlenen Mir Hasan-ı Veli Zaviyesinin yapım tarihi bilinmemektedir. 
Mir Hasan' m (1520-1566) eseri olduğu sanılan yapı 
bugün mevcut olmayan kitabelerine göre 1732 ve 1858 
tarihlerinde onarım geçirmiştir. Çeşitli kaynaklarda, kitabede geçen "Bağ-ı ulum" ibaresinde bu yapının bir medrese olduğu belirtilirse de XVI. yüzyıldan itibaren Hoşap ve Gevaş başta olmak üzere bölgedeki mezarlıklarda birçok zaviye yapılmış, bu yapılar aynı zamanda eğitim-öğretim hizmetinde de kullanılmıştır. Bu gün ceviz ağaçlarıyla kaplı geniş bir alana yayılan mezarlığın içinde, enkaz yığınları arasında muhtemel bir cami, zaviye ve türbeden oluşan külliyenin izleri bulunmaktadır. Halk arasında "Mir Hasan Veli Zaviyesi" olarak anılan ve manevi bir saygınlıkla ziyaret edilen 



Müküslü Hamza gibi önemli şahsiyetlerin eğitim görmüş olduğu medresede Bediüzzaman Said Nursî'nin ilk ilim tahsili yıllarında Molla Abdülkerim'den ders aldığı ve çok kısa süre kalmış olduğu nakledilir. 



86 



külliye, Bahçesaray da Osmanlı İslam Mimarisinin tek gösterişli örneğidir. 

Mutiullah Bey Müküs dışından ünlü bilim adamlar getirtir. Müküs sınırları içerisinde hiçbir yasa dışı olaya izin verilmez. Adil insanlardan oluşan bir kolluk kuvveti kurar. Bu kolluğun başına da kardeşi Fazıl Bey' i getirir. 
Çatak, Hizan (Bitlis), Pervari (Siirt) kazalarında devlete karşı isyanlar yapılmış ise de Mutiullah Bey Müküs' te bu tür bir olayın yaşanmasına asla izin vermez. 

Mir Hasan Veli Zaviyesinin iki km. 
kuzeydoğusunda bulunan ve Mehmet Çavuş Kümbeti ismi ile anılan türbe harabe halindedir. Burası halk arasında saygın bir yer olup, sürekli ziyaret edilmektedir. 

Bahçesaray' m Kale Mahallesinde bulunan ve ne zaman yapıldığı bilinmeyen Kırmızı Cami, değişik dönemlerde genişletilmiş üç aşamalı bir yapı evresine sahiptir. Kitabesi ve vakfiyesi olmadığından tarihi süreç göz önünde tutularak XVI. Yüzyıldan kaldığı ve Müküs beylerinden biri tarafından yaptırıldığı sanılmaktadır. 

İlçeye 17 km. mesafede bulunan Güneyyamaç 
köyündeki Şeyh Şemseddin Camii, kitabesine göre 1709 
tarihinde yapılmıştır. Meyilli bir arazi üzerinde, iki katlı olarak planlanan yapı 1 9 1 5'te isyan ve işgal sırasında yanmış, daha sonra birinci katı yenilenmiştir. Camide birisi avlunun giriş kapısı üzerinde, diğeri caminin güney cephesinde olmak üzere iki kitabe bulunmaktadır. 

Müküs çayı üzerinde kurulan Kırmızı Köprü, Bahçesaray'dan Hizan'a giden yol güzergahında, ilçe merkezinin dört km. güneyinde bulunmaktadır. Adını 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kemerindeki kırmızı tuğlalardan alan köprünün, yöredeki diğer köprüler gibi, XIV ile XVII. Yüzyıllar arasında yapıldığı sanılmaktadır. Kemerinde derenin akış yönündeki mazgal penceresi üzerinde, yazısı okunamayacak derecede bozulmuş bir kitabe yer almaktadır. Define arayıcıları yakın zamanda köprüyü tahrip ettikleri için Belediye tarafından 2001 yılında onarım görmüştür. 

İlçeye 18 km. mesafede bulunan Yaylakonak köyünde, 1915 yılma kadar nüfusun çoğunluğu Ermeni idi. Köyde hala kilise vardır, ayrıca bazı yer isimleri Ermenice olup eski ismi Teremağ'dır. Rivayete göre, Hz. 
Ömer Dönemi 'nde İslam Orduları 'nm Diyarbakır, Farkin ve Ahlat'ı fethettikten sonra Hizan üzerinden Bahçesaray'a girerek Yaylakonak köyünde 18 sahabe, Rumun Dağı'nda iki sahabe şehit olduktan sonra fethedilir. Köyde 18 sahabenin bulunduğu mezarlık bulunmaktadır. Her yıl Haziran ayında mezarlığı özel ziyaret günleri vardır ve üç gündür. Bugünlerde köyün bütün koyunlarından sağılan süt yoksullara dağıtılır ve 
ayrıca şenlikler yapılır. Köye has oyunlar oynanır. 2014 
yılında köyde bulunan Ermeni Kilisesi'nin hemen yambaşmdaki Ermeni mezarlığı üzerine yapılan Köy Odası inşaatı sebebiyle mezarların tahrip olduğu bildirilir. 

Kutub, Veli, Kutb-i Arvasi, lakapları ile anılan zatın ismi, Muhammed bin Kasım Bağdadi'dir. Doğum tarihi ve yaşadığı asır ihtilaflıdır. Kabri Arvas'tadır. 
Arvas seyyidlerinin atası bu zattır. Baba ve dedeleri Hülagu'nun Bağdat'ı istilası sırasında, Musul'a oradan da 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Anadolu'ya hicret etmiştir. Muhammed Kutup da babası Kasım Bağdadi'den icazet ve hilafet alır 93 . Babasının izniyle Hakkari taraflarına gider. Feraşin Dağlarında yedi sene daha riyazetle meşgul olur 94 . Bu zaman içinde devamlı Hızır aleyhisselam ile görüştüğü anlatılır. Yedi sene sonra bir kış günü Şabata'nm bir köyünde misafir olur. O gece rüyasında Peygamber efendimizi görür. 
Peygamber efendimiz, "Evladım, Hakkari Emiri İbrahim Han Abbasi hastadır. Bu meyveleri götür yesin. Allahü teala şifa ihsan eder.", buyurur. Uyanınca baş ucunda mevsim kış olmasına rağmen içinde yaz meyveleri bulunan bir sepet görür. İçinde incir, nar ve hıyar vardır. 
Hakkari emiri İbrahim Han da kalb gözü açık, hal sahibi bir zattır. Muhammed Kutup, yanma gelmek üzere yola çıktığı sırada, "Şu anda Ehl-i Beyt-i Nebeviden bir zatın 



Oğlu Seyyid Haydar tarafından kaleme alınan kitapçıktan, Medine'de 1349'da 130 yaşında vefat etmiş olduğu anlaşılan Kasım Bağdadi 'nin oğlu Arvas köyünün kurucusu Muhammed Kutup Hazretlerinin de muhtemelen XIV. yüzyılda yaşamış olduğu kabul edilebilir. Ne var ki, hayatına ait olaylar arasında zikredilen Hakkari Beyi İbrahim Han'ın, Yavuz'un 15 14'te beraberinde getirdiği son Abbasi halifesi ve aynı zamanda Hakkari Beyliğinin kurucusu Mütevekkil Alellah'ın oğlu İbrahim Han olması gerekiyor ki, yaşadığı tarihler arasında epey bir zaman farkı dikkati çekiyor. 

9 Botan Suyu ile Habur Suyu'nun su bölümü çizgisini 
oluşturan dağların güneye bakan bölümünde yer alan Feraşin Platosu çayır ve otlaklar bakımından Nordüz Platosu kadar zengin değildir. Beytüşşebap'a doğru eğilim olan platonun yüksekliği 2.000m. nin üstündedir. Bu platonun, çayırlarla kaplı yaylahk alanlarında, hayvancılık yapılmaktadır. 
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kokusunu aldım. Karşılamak isterim ancak hastayım karşılamaya çıkamıyorum. Gidip onu karşılayınız, teşrif buyursunlar. Ziyareti ile şerefleneyim.", der. Adamları karşılamak üzere çevreye çıkarlar. Karşılarına derviş halinde bir mübarek zat çıkar. Beklenen zat olduğunu anlayıp, "İbrahim Han teşrifinizi bekliyor", derler ve yanma götürürler. Muhammed Kutup, İbrahim Han'ın yanma girince selam verir. Sonra getirdiği meyveleri verir. İbrahim Han bu meyveleri yer yemez hastalıktan kurtulup sıhhate kavuşur. İbrahim Han, "Derviş sen kimsin, kimin oğlusun, nereden geliyorsun, bu kış mevsiminde bu yaz meyveleri ne oluyor?", diye sorunca, Seyyid Muhammed, "Adım Muhammed'dir. Babam şu anda Pay köyünde bulunan Seyyid Kasım Bağdadi'dir. 
Bu meyveleri Feraşin Dağlarından getirdim." der. Bu cevap üzerine Hakkari beyi, sıradan bir dervişle karşı karşıya olmadığını anlar. Çünkü bu mevsim Feraşin Dağlarında, bırakın bu meyveleri bulmayı, vahşi hayvanların dahi aç dolaştığı bir zamandır. Oradan taze yaz meyveleri getirmek, ancak büyük bir keramet olabilir. Hakkari Beyi, Seyyid Muhammed Kutub'a çok hürmet eder ve itibar gösterir. Kadıyı çağırıp kızı Fatıma'yı Seyyid Muhammed'e nikahlar. Seyyid Muhammed bahar mevsimine kadar orada kalır. Bu müstesna evlilikten Seyyid ailesi çoğalır. Seyyid Muhammed Hazretlerinin arzusu üzerine ilim öğretmek için ve insanları irşad ile meşgul olacak münasib bir yer aramaya çıkarlar. Etrafı dolaşırlar. Bunlar arasında, günümüzde Van vilayetine bağlı Bahçesaray (Müküs) 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kazasının güneybatısında bulunan Arvas Dağının vadisini beğenirler. Hemen İbrahim Han ile birlikte Arvas köyünün ve külliyesinin temelini atarlar. Bir ev, bir dergah ve bir de medrese yaparlar. İkisi de sırtında taş taşıyıp, halen mevcud olan iki katlı camiyi inşa ederler. 
İbrahim Bey, ayrılmadan Arvas ve çevresini, irşad için vakfeder. Sonra dua isteyip Hakkari'ye gider 95 . 

S ey y id Muhammed Veli, burada vakit geçirmeden tedris ve irşada başlar. Camiden başka, gerekli kitaplar için meşhur Arvas kitaplığını kurar. Birinci Cihan Harbinde, Rusların işgali zamanında, Ermeniler tarafından içinde üç bin el yazması eser bulunan bu kitaplığın yakılmış olduğu anlatılır. 

İrşadı geniş bir sahaya yayılmıştır. Öyle ki, Türkistan'a kadar duyulmuş, Buhara'dan namını duyan Şemseddin Buhari, oradaki talihlerini bırakıp, Arvas'a gelmiş, Seyyid Muhammed Veli hazretlerinin talebesi olmayı şeref bilmiş ve bir daha memleketine dönmeyip, orada vefat etmiştir. Kabri, mürşidinin kabrine 20 m. 
kadar mesafede dere tarafında, asırlık badem ağaçları arasındadır. 



Osmanlılar'ın Van vilâyetini yeniden yapılandırma faaliyeti içerisinde Hakkari, Abbasî hanedanından gelen beylere Van vilâyetine tabi yan bağımsız ocaklık olarak düzenlenir. 
Merkezi Çölemerik olan Hakkari Hükümeti statüsünü alır. 
Mütevekkil Alellah'tan sonra yerine oğlu İbrahim Han Bey geçer. İbrahim Han Bey, Gevaş'taki payitahtını Çölemerik kasabasına nakleder. Aynı sene içerisinde babasının kalesini tamamlar. Her ilimde kemal sahibi, iyilikte emsalsiz bir zat olup "sâhib-i sikke" olarak meşhur olur. 
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Muhammed Kutup Hazretlerinin oğlu Seyyid Kemaleddin'dir. Onun oğlu Seyyid Cemaleddin olup, "Alim-i Rabbani", "Alimüddin" isimleri ile meşhur olmuştur. Seyyid Cemaleddin küçüklüğünde babası tarafından iyi yetiştirilmekle beraber, babası vefat edince, daha çok ilme sarılır, harikulade manevi yardımlar görür. 
Bütün ulum-i İslamiyeyi hayrete şayan bir biçimde öğrenir. Bu harika gelişme karşısında hayrete düşen çevresi ona "Alim-i Rabbani" ismini verirler. Böylece tam bir dirayetle şeriat ve tasavvuf bilgilerinde babasının halefi olur. Seyyid Cemaleddin'in oğlu Seyyid İbrahim, onun oğlu Seyyid Muhammed Şehabeddin'dir. Onun oğlu da Seyyid Muhammed olup, "Veli" ünvanı ile tanınır. 
Onun oğlu Seyyid Abdullah Arvasi'dir. Hepsinin kabirleri, Arvas köyü kabristanmdadır. 

Buradaki Arvasi büyükleri Şafii mezhebinde olup, diğer üç mezhebi de bilirler, okurlar, okuturlar ve öğretirlerdi. Hakim olan tarikat, babadan oğula intikal eden Kadiri ve belli bir yerden itibaren ilaveten Çeşti ve daha sonraları Nakşibendi idi. Takva, vera, zühd, ilimle amel, doğruluk, ihlas, muhabbet ve benzeri güzel haller yöre halkının yemek, içmek gibi günlük hayatın icablarmdan idi. 

Seyyid Abdullah Hazretlerinin, Seyyid Abdurrahim ve Seyyid Abdurrahman adlarında iki oğlu vardı. Seyyid Abdurrahim'den Doğu Bayezid Arvasi Seyyidleri kolu, Seyyid Abdurrahman'dan ise, Hakkari, Müküs ve Hizan Arvasi seyyidleri gelmektedir. 
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Doğanyayla (Arvas) köyü ilçeye 12 km. 
mesafededir. Molla Resul Zeki Efendi, zamanında ilim ve irfan beldesi olan Van'ın Müküs kasabasının Arvas köyünde yaşar. Doğum tarihi bilinmeyen Resul Zeki Efendi, On dokuzuncu yüzyılın başında vefat eder. 
Arvas'ta medfundur. Babası Seyyid Lütfı Efendi, Seyyid Abdurrahman Kutb hazretlerinin oğluydu. Resul Zeki Efendi babasının önde gelen talebeleri arasındayken, Seyyid Lütfi Efendi vefat eder. 

Anlatılır ki, ailede başka alim ve müderris kalmamıştır. O sırada Resul Zeki Efendi de çocuk yaşlardadır. Babasının talebeleri, hocasız kalmalarına çok üzülmüşlerdir. Bir müddet bekledikten sonra hocalarının evine gelip hanımannelerine, "Efendim! Burada bize ders verecek kimse olmadığından izniniz olursa kendimize hoca aramak için başka yerlere gitmek istiyoruz.", derler. 
Bunu duyan Resul Zeki Efendi, Arvas'm medresesi dağılacak diye üzüntüsünden hastalanıp yatağa düşer. Bu durum karşısında annesi çok üzülür ve talebelere haber gönderip, "Sizin ayrılıp gitmek istemenize Resul Zeki dayanamadı, hasta oldu. Biraz daha bekleyin. İyi olsun o zaman gidersiniz.", der. Talebeler bu arzu üzerine bir müddet daha medresede kalırlar. Bir zaman sonra tekrar izin isterler. Resul Zeki yine hastalanır. Talebelere yine istedikleri izin verilmez. Bir gün Resul Zeki annesinden babasının cübbesini ve sarığını isteyip giyer. Sonra da babasının kitaplarını ister. Sıra ile kitapların sayfalarını çevirmeye başlar. Sonra da babasının son ders verdiği kitabı koltuğuna alıp medresesine gider. Talebeleri 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çağırıp medreseye toplar ve, "Allahü tealanm izniyle size ders vermeye geldim.", der. Talebeler, "Herhalde Resul Zeki hastalık sebebiyle aklını yitirdi. Ama gönlünü kırmayalım, dediğini yapalım.", derler. En iyi durumda olan talebe, kitabını alıp Resul Zeki'nin önünde oturur. 
Resul Zeki babasından daha mükemmel ders vermeye başlar. Talebeler bu hali görünce hayretle etrafında toplanırlar. Allahü teala tarafından bütün ilimlerin ona öğretildiğini anlarlar ve çok sevinip zahiri ilimler yanında, manevi ilimler de tahsil etmekle şereflenirler. 

Molla Resul Zeki Arvasi Hazretleriyle Arvas Medresesinde ilmi faaliyetlere devam edilir. Bir çok alim yetişir. Talebelerinden daha sonra evliyanın büyüklerinden Seyyid Fehim Hazretlerine hocalık yapacak olan Molla Resul Sıbki 96 , Molla Yahya Muziri, Molla Halil Şiirdi 97 , Molla Fakih Tayran 98 gibi büyük 



Sıbki sülalesinden Molla Resul Hazretleri Seyyid Taha'nın halifesi olup Muş'un Bulanık kazasının Âbirî (Esenlik) köyünde tedriste bulunur. Kendisinden sonra aynı medresede Fethullah Verkanisi Hazretleri de müderris olarak talebe yetiştirecektir. Üstad-ı Azam Şeyh Molla Resuli Sipiki Bitlis'in Sipik köyünden olup doğum tarihi bilinmemektedir. 
Yüksek dini ilminden dolayı "Üstud-ı Azam" unvanını almıştır. Devrin padişahı tarafından mükâfatlandırılarak Muş'un Beşparmak (Gemik) köyü kendisine hediye olarak verilmiştir. Bundan sonraki hayatı hakkında kesin bir bilgi yoktur. Mezar kitabesinden 1829'da vefat ettiği bilinmektedir. 
Muş'ta Alaaddin Bey Camii avlusunda medfun bulunmaktadır. 

97 Molla Halil Siirdî (1754-1843), Bitlis'in Hizan ilçesinin 
Kulpik (Süttaşı) köyünde dünyaya geldi. Nesebi Hz. Ömer'e 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zatlar yetişir. Bunları insanları irşad için çeşitli yerlere gönderir. 

Talebelerinden Fakih Tayran hayvanların dilinden anlardı. Bir gün Arvas'ta bal arılarını seyrederken bir arı beyinin arılara sıkı talimat vererek, "Çabuk gidin, çabuk gidin, durmayın! Sahibimizin misafiri vardır.", dediğini duydu. Hocasına, "Bu kovanı bana verir misiniz, köyüme götüreyim", dedi. O da, "Götürün." buyurdu. Alıp götürdü. Bir müddet sonra yine arı beyini dinledi. Bu 



dayandığı için Ömerî, doğum yerine nisbetle Hizânî, hayatının büyük bölümünü geçirdiği şehre nisbetle de Siirdî olarak anılmıştır. Öğrenimini Doğu Anadolu bölgesindeki değişik medreselerde sürdürerek icâzet alan Molla Halil'in hocaları arasında Hüseyin el-Karasevî, Yahya el-Mervezî ve İmâdiye müftüsü Molla Mahmud zikredilir. XIX. yüzyıl başlarında Hizan'daki Meydan Medresesi'nde müderrisliğe başladı. 
Burada yaklaşık on yıl İslâmî ilimleri okuttuktan sonra babasının arzusuyla Siirt'e yerleşti ve Fahriye Medresesi'nde otuz yıl kadar hocalık yaptı, ayrıca ders kitapları telif etti. 
Fasavvufla da ilgilenen Molla Halil, Kadir tarikatına mensup Seyyid Ahmed er-Reşîdî'ye bağlandı. Siirt'te vefat etti, kabri şehrin doğusundaki tepenin üzerinde bulunmaktadır. 
98 Feqi-ye Feyran'ın asıl adı Muhammed/Mehmed olup, 
Bahçesaray'da dünyaya gelmiş, Kürtçe manzum-edebi eserleriyle tanınmıştır. Güçlü bir medrese eğitimi almış. 1631- 1632'de yerleşmiş olduğu Hizan'ın Şandîs/Dayılar karyesinde vefat etmiş olup, kabri halen bu köydedir. En önemli eseri olan Hespe Reş adlı eseri basılmıştır. Ünlü Molla Ahmed El-Cezerî ile olan manzum Kürtçe mükâlemeleri, Cezerî'nin Divânında yer almaktadır. Şiirlerinde ünlü mutasavvıf Mantıku't-Tayr, İlâhînâme ve Pendnâmne sahibi Ferîduddin Attar'ın etkisi görülmektedir. Farihi şahsiyetiyle Feki Feyran'ın Molla Resul'ün talebesi olması mümkün görünmüyor. 
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sefer, "Yavaş gidin, yavaş gelin, acele etmeyin!" dediğini duydu. Kovanı aldı Arvas'a getirdi ve durumu hocasına anlattı. 

Seyyid Fehim Hazretleri (1825-1895) Silsile-i aliyye adı verilen büyük evliyanın otuz üçüncüsüdür. 
"Hazret-i Şeyh" ve "Allame" lakapları vardır. "Arvasi" denmekle meşhur olmuştur. Babası, Seyyid Abdülhamid Arvasi'dir. Annesi aynı ailenin Doğubayezid kolundan Seyyid Hacı İbrahim Efendinin kızı Seyyide Emine Hanımdır. Arvas'ta doğdu. Aynı köyde vefat etti. Kabri sevenleri tarafından ziyaret edilmektedir. 

Babası, Arvas'm tekke, zaviye ve medresesinin sevk ve idaresini yürütürdü. Seyyid Fehim, küçük yaşta babası Seyyid Abdülhamid Efendiyi kaybeder. Annesi Seyyide Emine Hanım, zahide, takva ve vera sahibi saliha bir hanımdır. Pekçok kadın hizmetçileri olduğu halde ilim talebesinin elbisesini kendisi yıkar ve yardım ederdi. 

Küçük yaştan itibaren ilim öğrenmeye başlayan Seyyid Fehim, kısa zamanda Kur'an-ı kerimi hatm ve hıfzeder. Sonra dedelerinin kurduğu ve öteden beri ilim yayan büyük alimler yetiştiren Arvas Medresesi ile Müküs'teki Mir Hasan Veli Medresesinde temel dini bilgileri ve Arabi alet ilimlerini okur. Kısa bir müddet ilim tahsiline ara verir. 

Sonra Cizre'ye gidip Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin halifelerinden Şeyh Halid-i Cezeri'nin (v.1839) ders halkasına dahil olur. Kısa zamanda 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emsallerini geçip ilimde ilerler. Dini ilimleri ve zamanın fen bilgilerini öğrenir. 

Seyyid Fehim, Cizre'de ilim tahsili ile meşgul olduğu sırada, amcaoğlu Seyyid Sıbgatullah Efendi de Cizre'ye gelip, Mevlana Halid-i Bağdadi hazretlerinin talebelerinden Şeyh Salih Sibki hazretlerinden ilim öğrenir. Dönüşünde Van'a uğrar. Van'da bulunduğu günlerde büyük veli Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretleri (v.1852) de Nehri'den Van'a gelmiştir. Seyyid Taha Hazretlerinin en seçkin eshabmdan olan amcası Seyyid Muhammed Efendi, Seyyid Sıbgatullah Efendiye, Seyyid Taha-yı Hakkari Hazretlerine talebe olmasını tavsiye eder. Seyyid Taha'ya talebe olan Seyyid Sıbgatullah, onun hizmetinde ve sohbetinde bulunarak, tasavvuf yolunda ilerler. Kısa zamanda olgunlaşarak insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatmak hususunda icazet, diploma ve hilafet alır. Van valisi ve halkı Van'da kalmasını ısrarla isterler. Fakat o, "Nehri'ye gidiyorum. 
Seyid Taha hazretleri uygun görürlerse burada kalırım.", diye buyurur. Van'da kalmak istediğini Seyyid Taha Hazretlerine arzedince, buyurur ki, "Yok Molla Sıbgatullah! Van halkı dun-himmettir (eksik, kısa himmetlidir). Van'ın fethi benim ve senin elinde olmaz. 
Mükaşefe aleminden malumata göre, sizin sülalenizden, yani Arvasi hanedanından, ilim ve irfanı ile tanınmış, Allah bilir ama onun [Seyyid Fehimi kasdediyor] vasıtasıyla, Van'ın irşadı geçici olarak mümkündür. O zatın hayatta olup olmadığını bilmiyorum.", diye buyurur. Seyyid Sıbgatullah Arvasi Hazretleri, "O zat 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amcamın oğludur. Cizre'de ilim tahsili ile meşgul, ilim ve irfanla meşhurdur.", der. Seyyid Taha, "Bir başka gelişinde o zatı muhakkak bana getir.", diye emir buyurur. 

Seyyid Sıbgatullah Hazretleri, hocasını ikinci defa ziyarete gelişinde, genç yaştaki Seyyid Fehim Arvasi'yi de Nehri'ye getirir. Seyyid Taha Hazretlerinin huzuruna gidip sohbetiyle şereflenirler. Kalma zamanı bitip ayrılacakları sırada, Seyyid Sıbgatullah ve yanındakiler Seyyid Taha Hazretlerinin elini öpüp izin aldıktan sonra, sıra Seyyid Fehime gelince, Seyyid Sıbgatullah geride kaldığını görüp, Seyyid Taha hazretlerinden onun için de izin ister. Fakat Seyyid Taha hazretleri, Seyyid Fehim'in kalmasını münasip görür ve, "O burada kalsın.", diye buyurur. 

Seyyid Taha'nm hizmetinde kalan Seyyid Fehim, kısa sürede kemale gelir. Seyyid Taha Hazretleri onun hakkında, "Başkalarının altı ayda aldığı mesafeyi, Seyyid Fehim yirmi dört saatte aldı.", diye buyurur. 

Seyyid Taha Hazretleri bir gün Seyyid Fehim Hazretlerini yanma çağırır. "Muhakkak Mutavvel" kitabını okumalısın.", buyurur. Seyyid Fehim Hazretleri, "Kitabım yok. Bizim taraflarda Mutavvel okunmaz." diye 



99 İranlı Müslüman alim Saadeddin Teftâzânî'nin (1322-1390) 
Mutavvel adlı eseri, Osmanlı medreselerinde yüzyıllar boyunca belagat öğretiminin temel kaynaklarından biri olarak kabul edilmiştir. Çeşitli imtihanlarda soru kaynağı olarak da kullanılmış olması, eserin oldukça titiz bir şekilde okunmasına vesile olmuştur. 
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arz edince, kendi kitabını hediye eder. Muş'un Bulanık kazasının Abiri köyünde Molla Resul Sibki ismindeki büyük alime gidip okumasını tavsiye eder. Huzurundan ayrılırken, "Sen zeki ve tedkik edici bir ilim talibisin. 
Suallerine hocalar tatmin edici cevap veremezler ve rahatsız olurlar. Derslerin takibi esnasında bir zorlukla karşılaşırsan, onları rahatsız etme. Elini göğsüne koy ve beni hatırla. İnşaallah derhal müşkilini hallederim.", buyurur. 

Anlatılır ki, hocasının elini öpüp duasını alan Seyyid Fehim Arvasi, Mutavvel okumak üzere zamanın Doğu Anadolu'daki en büyük alimlerinden biri olan Molla Resul Sibki'nin huzuruna varır. Seyyid Fehim Arvasi, Molla Resul'den ders almaya başlar. Kısa bir süre sonra Molla Resul, "Ben Arvas ailesinden birisine ders okutmak arzusundaydım. Çünkü, Arvas'ta Molla Resul Zeki'den okudum. O aileden gelen bu zatta zeka eseri göremiyorum. Hayret! O ailenin fertleri çok zeki olurlardı.", der. Seyyid Fehim Seyyid Taha Hazretlerinin tavsiyesine uyarak ders esnasında sual sormamaya dikkat etmektedir. Bir ara Molla Resul, Seyyid Fehim'in talebelerinden Molla Halid'e, "Senin hocan sual sormuyor. Zekasız mıdır, yoksa utanıyor mu?", diye sorar. Molla Halid de, "Evet ben başlangıçtan beri bu zatın yanında okuyordum. Bir zaman hocalarına çok sual sorar, hocalar ona cevap vermekten aciz kalırlardı. Fakat Nehri'den döndükten sonra, ne hikmetse sual sormayı terk etti. İlim öğrenmedeki kabiliyetine gelince, kusura 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bakmayın, bendeniz onun sizden yüksek olduğunu tahmin ederim.", diye cevap verir. 

Seyyid Fehim bir gün Molla Resul'den Mutavvel'i okurken hocasına, "Burayı anlayamadım.", der. Molla Resul tekrar anlatır. Fakat Seyyid Fehim yine anlayamadığını söyler. Molla Resul cümleyi birkaç defa okuduktan sonra, "Bugün yoruldum, yarın anlatırım.", der. Ertesi gün okur, fakat yine açıklayamaz. O gece Molla Resul de, Seyyid Fehim de düşünürler. Üçüncü gün aynı yere gelince, Molla Resul oradaki inceliği yine açıklayamaz. O sırada Seyyid Fehim' in aklına, hocası Seyyid Taha hazretlerinin, "Ders okurken anlayamadığın yer olursa, beni hatırla.", sözü gelir. Molla Resul dersi mütalaa etmekle meşgulken, Seyyid Fehim gözlerini kapayıp, mürşidi Seyyid Taha Hazretlerini gözünün önüne canlandırır. Seyyid Taha elinde bir kitab ile görünür. Kitabı Seyyid Fehim'in önüne açar. Mutavvel'in o sayfasıdır. O satırları açık olarak okur. Seyyid Fehim merakla takip etmektedir. O cümlenin arasında bir atıf vavı (ve harfi) fazla okur. Seyyid Taha Hazretleri kaybolunca, Seyyid Fehim gözlerini açar. Molla Resul'ün o satırları okuyup düşünmekte olduğunu görür. Molla Resul'den izin isteyip, hocasından duyduğu gibi bir (ve) ekleyerek okur. Molla Resul bunu işitince, "Mana şimdi anlaşıldı.", der. İkisi de iyice anlamıştır. Molla Resul, "Bu satırları yirmi senedir okudum, anlattım. Fakat hep anlamadan anlatırdım. Şimdi iyi anladım. Söyle bakalım bunu doğru okumak senin işin değil. Ben senelerce bunu anlayamadım. Sen nasıl anladın? Bu (ve)yi okudun, mana 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düzeldi.", der. Seyyid Fehim, mürşidi Seyyid Taha Hazretlerini hatırlayıp yardım istediğini söyler. 
Mürşidinden nasıl öğrendiğini anlatır. Molla Resul, "İmandan sonra küfür yoktur.", diyerek kitabı kapatır. 
Seyyid Fehim ile birlikte Nehri'nin yolunu tutarlar. Onlar yolda iken Seyyid Taha Hazretleri, "Hazret-i Seyyid Fehim güzel bir hediye ile geliyor.", buyurur. Kısa bir müddet sonra Seyyid Fehim'le birlikte gelen Molla Resul de Seyyid Taha Hazretlerinin sohbetine kavuşup, talebelerinden olur. Onun huzurunda manevi olgunluğa erişip, zahiri ilimlerde olduğu gibi, tasavvuf ilminde de yetişir. Seyyid Taha Hazretleri Molla Resul'e hilafet vererek insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirir. 

Hocası ve mürşidi Seyyid Taha Hazretlerinin huzuruna tekrar dönen Seyyid Fehim, onun hizmet ve sohbetlerinde bulunur. Seyyid Taha Hazretlerine olan muhabbet ve bağlılığı sebebiyle onun yattığı odanın dış tarafında pencereye yüzünü döner ve sabahlara kadar ayakta durup, onun güneş gibi nur saçan feyizlerinden istifadeye çalışır. Hatta bir defasında bununla yetinmeyip, soğuk bir gecede şiddetli kar yağarken, kapının dışında uzanır. Mübarek başını kapının eşiğine koyarak yatar. 
Şiddetli yağan kar, mübarek vücudunu örter. Fakat muhabbetle yanan kalbi ile kar altında çeşit çeşit feyz ve bereketlere kavuşur. Seyyid Taha Hazretleri teheccüd namazını kılmak için mescide gitmek üzere kapıyı açar. 
Ayağını kapıdan dışarı atınca, Seyyid Fehim'in sırtına basar. Seyyid Fehim hemen ayağa kalkıp edeple 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mürşidinin karşısında durur. Seyyid Taha Hazretleri, "Yeter Molla Fehim. Benim kanaatime göre bugün ilimde bir ummansmız. Seyyid Şerif Cürcani 100 Hazretlerinden sonra ilimde seyyidlerin yüzünü siz güldürdünüz. Bu ilmi bu kadar yere sermeyiniz.", diye buyurur. Seyyid Fehim Hazretleri ise, "Bu ilimden bütün istifadem, Hazretinizin bir nazarıyla olana yetişememiştir. Bendeniz menfaatimi arıyorum.", diye cevap verir. Bunun üzerine Seyyid Taha Hazretleri onu kucaklar, gecenin karanlığında cihanı aydınlatacak manevi nurları ihsan eder. Elini tutarak beraber mescide giderler. 

Seyyid Taha Hazretlerinin hizmet ve sohbetinde tasavvuf yolunun en yüksek derecelerine kavuşan Seyyid Fehim, büyük bir veli olur. Mutlak hilafetle şereflenme zamanı gelince, üstadı Seyyid Taha onu huzuruna çağırır ve insanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatmak, onların dünya ve ahirette saadete, kurtuluşa kavuşmalarına vesile olmakla vazifelendirir. Fakat Seyyid Fehim, "Bu bir ağır yüktür. Ben bunu kaldıramam. Hem de buna layık değilim.", deyip çekingen davranır. Seyyid Taha Hazretleri, "Bu bir emr-i ihtiyari, isteğe bağlı bir iş değil, emr-i zaruri olup, 

100 Seyyid Şerif Cürcani (1340-1413)'nin eserlerinin büyük 
ekseriyeti şerh (izah etme) ve haşiye (metin altına düşülen açıklayıcı yazı) şeklinde olmasına rağmen, alimler tarafından asıl metinler gibi ve bazen de daha önemli olarak kabul edildi. 
Ünlü matematikçi Kadızade-i Rumi, Fethullah eş-Şirvani, Fahreddin-i Acemi gibi tanınan talebeler yetiştirdi. Türbesi, Şiraz'da Savahan mahallesinde Vakib Kabristanında olup, ziyaret mahallidir. 
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mecburi iştir.", diye buyurur. Memleketi olan Arvas'a gitmesini emreder. Yola çıkacağı zaman tekrar huzuruna çağırır, kitapların içindeki mektuplarını kendisine göstererek, "Bu ihlas ve muhabbet sizin değil midir? 
Neden imtina ediyorsunuz. Yemin ederim ki sizin hilafetiniz, Resul-i ekrem sallallahü aleyhi ve sellem efendimiz tarafından tasdik buyrulmuş ve bütün sadat-ı kiram büyükler tasdik buyurmuş, ben de tasdik etmek zorundayım. Siz de kabul etmek mecburiyetindesiniz.", diye buyurur. 

Seyyid Fehim Hazretleri, hocasının emrine uyarak Arvas'a döner. Arvas Medresesini yeniden imar ederek talebelere ilim öğretir. Ayrıca, Nakşibendiyye yolunun esaslarını anlatarak insanların saadetine çalışır. Her zaman afet kabul ettiği şöhretten kaçınır. Arvas Medresesinde Seyyid Muhammed Emin, Seyyid Abdülhakim, Halife Derviş, Halife Ali, Molla Abdülcelil ve Şeyh Resul gibi büyükler onun yetiştirdiği alim ve velilerdendir. Ondan ilim tahsil edip, mezun olanlar Van ve havalisinde Reisü'l-müderrisin Unvanıyla anılırlar. 

Seyyid Fehim Hazretleri hocası Seyyid Taha Hazretlerini, her yıl Arvas'dan Nehri'ye gelerek, ziyaret etmektedir. Vefatından sonra, yerine geçen biraderi Seyyid Muhammed Salih Hazretlerini 101 de ziyaret edip, sohbetlerinde bulunur. Zira Seyyid Muhammed Salih hazretleri Seyyid Fehim hazretlerinin sohbette üstadıdır. 

101 1865'te vefat eden Seyyid Muhammed Salih Hazretlerinin 
kabri Nehri'de ağabeyi Seyyid Taha Hazretlerinin kabr-i şerifinin ayak ucundadır. 
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Üstadının vefatından sonra daha da tanınan Seyyid Fehim hazretleri, ilim ve fazilette iyice meşhur olur. 
Mısır, Irak, Suriye ve bu havalide halledilemeyen meseleler ona getirilir. Çözülemez gibi görülen müşkil meseleleri hallederdi. Sohbet ve dersleriyle pek çok insanın doğru yola kavuşmasına vesile olur. Böylece, Doğu Anadolu halkının Sünni kalmasını, şiiliğin ve mezheb ayrılığının yöreye girmemesini temin ederek, milli birliğe hizmet eder. Doksanüç Harbinde Ruslara karşı Doğu Bayezid Cephesine gidip büyük kahramanlıklar ve muvaffakiyetler gösterirler. 

Seyyid Fehim hazretleri hocası Seyyid Taha Hazretlerinin vefatından sonra onun emir ve tavsiyelerine sıkı sıkıya uyar. Senede iki defa Van'a teşrif ederek halka İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatır. Onların dünyada ve ahirette saadete, mutluluğa kavuşmaları için çalışır. 
Vaaz ve sohbetleriyle Van halkının İslamiyete bağlılığı ve bu husustaki şöhreti artar. "Dünyada Van, ahirette iman." sözü insanlar arasında yaygın olarak söylenmeye başlar. Seyyid Fehim Hazretlerinin Van'a gelişlerinde büyük bir kalabalık ve izdiham olmaktadır. Zamanın valisi, askeri ve mülki erkanı onu ziyaret ederek, sohbetlerinden istifade ederler, varsa müşkil meselelerini sorup cevaplarını almaktadır. Maddi ve manevi bütün emirleri yerine getirilir, hiçkimse ona saygı ve hürmette kusur etmez. Böylece hocası Seyyid Taha'mn seneler önce buyurduğu, "Van'ın fethi Arvasi hanedanından, ilim ve irfanı ile tanınmış bir zatın vasıtasıyla muvakkaten mümkündür." sözünün hükmü ortaya çıkmış olur. 
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Seyyid Fehim hazretleri Van'a geldiği zaman umumiyetle mahkeme başkatibi Ahmed Beyin evinde misafir olur. Bir gece Ahmed Beyin evinden çıkıp (Hacı Bekir kışlası diye hizmet gören bir askeri kışlayı yaptıran) Hacı Bekir isminde Van'ın ileri gelenlerinden birinin evine misafir olur. Birkaç gün Hacı Bekir'in evinde kalır. Hacı Bekir, Allahü tealanm emriyle kızı Gülizar Hanımı, Seyyid Fehim hazretlerine nikahlar. Bir sohbet sırasında Seyyid Fehim hazretlerine der ki, "Şeyhim size burada bir ev yaptırmam lazım oldu." 
Seyyid Fehim hazretleri, "Ey Hacı Bekir! Bir şeyi noksan söylediniz. Yanında bir de cami yaptırın.", diye buyurur. 
Hacı Bekir Ağa bu söz üzerine yaptırdığı evin yanma Şabaniye Camiini yaptırır. Sonraları Seyyid Fehim Hazretleri, Van'a teşriflerinde kayınpederinin yaptırdığı bu evde kalır. İnsanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını Şabaniye Camiinde anlatır. Her sene iki üç ay Van'da kaldığı müddet içinde pekçok kimsenin hidayete kavuşmasına vesile olur. Sonra bu caminin yanma bir de medrese yaptırılır. 

Seyyid Fehim Hazretlerinin ders verdiği ve vaaz ettiği Şabaniye Külliyesi, Arvas'a benzeyen ilim ve irfan yuvası bir makamdır. Bu medresede birçok alim ve veli yetişmiştir. Sofu Baba orada yetişen zatlardandır. Sonraki devirlerde de ilim ve irfan kaynağı olmaya devam eden bu medreseden, Seyyid Abdülhakim Hazretlerinin büyük 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oğlu Ahmed Mekki Efendi ve kardeşinin oğlu Cemal Efendiler de yetişir. 

Hakkında anlatılan menkıbelerden biri şöyledir. 
Seyyid Fehim Hazretleri bir defasında talebeleriyle Van Gölü kıyısında giderken, göldeki Ahtamar Adasında bulunan Ermeni kilisesinden bir papaz çıkarak su üstünde yürümeye başlar. Talebeler bunu görünce, bazılarının hatırına, "Allah'ın düşmanı dediğimiz papaz, su üzerinde yürüyor da, evliyanın büyüğü, Allahü tealamn sevdiği, seçtiği kulu bildiğimiz, Seyyid Hazretleri acaba neden yürümez ve kıyıdan dolaşır", diye gelir. Seyyid Fehim, bu düşünceyi anlayıp, mübarek ayaklarmdaki nalınları ellerine alıp, birbirine çarpar. Nalınları çarptıkça papaz suya batar. Boğazına kadar gelince, bir daha çarpar. 
Papaz, batar ve boğulur. Sonra, böyle düşünen talebesine dönerek, "O, sihir yaparak, su üstünde gidiyor, böylece sizin imanınızı bozmak istiyordu. Nalınları çarpınca sihri bozulup battı. Müslümanlar sihir yapmaz. Allahü tealadan keramet istemekten de haya ederler.", diye buyurur. Bu keramet, Hoşab'da medfun bulunan 



wz Ahmed Mekki Efendi (1896-1967), Başkale ilçesinde doğdu. Annesi, Seyyit Fehim Arvasi'nin torunu Aişe Hanım'dır. Medrese tahsilini bitirdikten sonra, icazet aldı. 
Uzun yıllar Üsküdar ve Kadıköy müftülüğü görevlerinde bulundu. Tevazu sahibi bir kişi idi. Çağrılan yere giderdi. 
Arapça ve Farsça'yı Türkçe'den iyi bilirdi. Kadıköy müftüsü iken İstanbul'da vefat etti. Fatih'te Edirnekapı Kabristanına defnedildi. Defninden üç sene sonra, kabrinin bulunduğu yerden çevre yolu geçtiği için, Ankara'nın Bağlum kasabasına, babasının kabrinin yanına nakledildi. 



106 



Abdurrahman Arvasi hazretleriyle ilgili olarak da anlatılmaktadır. 

Hakkında nakledilenlerden biri de şöyledir. 
İstanbul'da, Kağıthane'de sabun fabrikası olan Rıfat Beyin babası Abdülvehhab Efendi 1963'te vefat eder. 
Vefatından birkaç sene evvel anlatmıştır ki, "Erzurum'da medrese tahsilini bitirmiştim. Daha okumak istedim. 
Aradığım büyük alimin Bitlis'te Abdülcelil Efendi olduğunu söylediler. Bitlis'e gittim. Kendisini aradım. 
"Van'a gitti, yakında gelir, bekle", dediler. 
Sabredemedim, Van'a gittim. Sorduğumda, "Müks şeyhi Seyyid Fehim hazretleri Van'a geldi. Şabaniye Camiinde, onun yanındadır." dediler. Oraya gittim. Hem de büyük alim Abdülcelil Efendi, kürsüye çıkmış, herkes onu dinleyip istifade etmektedir, diye düşünüyordum. Camiye girdim. Herkes başını eğmiş, edeple oturuyordu. Karşıda nur gibi, tatlı bakışlı bir zat vardı. Herkes buna karşı saygı ile dönmüştü. Abdülcelil Efendi, her halde karşıdaki heybetli, tesirli zattır, diyordum. Fakat, soracak kimse yoktu. Herkes, boynunu bükmüş önüne bakıyordu. 
Ansızın, önüme bir genç geldi. "Ne arıyorsunuz?" dedi. 
"Abdülcelil Efendi Hazretlerini arıyorum." dedim. "İşte budur." diyerek, en geri sırada boynunu bükmüş edeple oturan birini gösterdi. "İstersen sen de otur." dedi. 
"Karşıda oturan kimdir?" dedim. "Seyyid Fehim hazretleridir." dedi. Nice zaman sonra, bu gencin, Seyyid Abdülhakim Efendi olduğunu anladım. Biraz sonra ezan okundu. Sünnetler kılındı. Seyyid Fehim Hazretleri imam oldu. Safları düzelttik. İmamla birlikte tekbir getirirken, 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bütün cemaat, elektrik çarpan kimse gibi titremeye başladık. Şimdi altmış sene oluyor. İmamın o tekbir sesi hatırıma geldikçe, titriyorum. Kalbimde, o gün olduğu gibi, bir hal oluyor." 

Hacı Abdullah isminde bir kimse hacca gider. Hac ibadeti esnasında paralarını kaybeder. Üç ay müddetle müslümanlarm yardımıyla idare eder. Bir gün, içinde bulunduğu sıkıntılı hali düşünerek Mekke-i mükerremenin sokaklarında yürürken, birden meyve ağaçları, çiçekleri, akan suları ve ortasında çok güzel ve süslü bir cami bulunan bir makam görür. Caminin kapısında güzel şimali bir zat oturmaktadır. Kendi kendine düşünür. "Ya Rabbi! Mekke-i mükerremede böyle bağ, bahçe ve akan sular yoktur. Bu gördüğüm hayal midir, rüya mıdır?" deyip, caminin kapısında duran zatın yanma gider. Selam verir. O zat selamını alır ve, "Merhaba, hoş geldin, sefa geldin ey hacı!" der. Hacı Abdullah Efendi hayretini o zata bildirir. O zat, "Burası manevi bir makamdır. Evliyaya mahsustur. Cuma günü ikindi namazlarını bu mübarek mabedde kılarlar." der. 
Hacı Abdullah Efendi, "İmamları kimdir?" diye sorar. O zat, "Herhalde tanırsınız. Seyyid Fehim-i Arvasi hazretleridir. " diye cevap verir. 

Hacı Abdullah Efendi bu söze çok sevinir. 
Bahçenin bir kenarına çekilip Seyyid Fehim Hazretlerinin gelmesini bekler. Orada durduğu müddet içinde evliya-yı kiram tek tek, grup grup gelirler. Cami tamamen dolar. 
Hepsinden sonra Seyyid Fehim Hazretleri büyük bir vekar ve nazik bir tavırla gelir. Abdullah Efendi koşup 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saygıyla ellerini öper. Sıkıntılı halini arz eder. Seyyid Fehim Hazretleri, "Hayatımda bu sırrı ifşa etmemek şartıyla sadat-ı kiramın (bu yolun büyüklerinin) himmet ve bereketleriyle icabına bakarız. Eğer sırrı ifşa ederseniz, gözlerinizden mahrum olursunuz." buyurur. 
Camiye girince bütün veliler ayağa kalkıp onu saygıyla karşılarlar. Seyyid Fehim Hazretleri mihraba geçerek ikindi namazını kıldırır. Sonra güzel sohbetler olur. İzahı mümkün olmayan bir muhabbet, vecd ve şevk hali hasıl olur. Evliyaullah camiden geldikleri gibi ayrılırlar. En son Seyyid Fehim Hazretleri camiden çıkarlar. Hacı Abdullah Efendi tekrar eteklerine yapışıp halini arzeder. 
Seyyid Fehim Hazretleri, "Merak etme. İnşaallah şimdi memleketine gidersin. Paran yoktu, nasıl geldin diyenlere bir tüccar yardım etti geldim, dersin. Tekrar ediyorum bu sırrı ifşa etme.", diye buyurur ve, "Gözlerini kapa!" diye emreder. Hacı Abdullah Efendi gözlerini kapar. Tıpkı rüyada gibi uçtuğunu hisseder. Nihayet köyünün dışındaki bir çeşmenin başında oturduğunu görür. Yavaş yavaş köye iner. Köylüleri ve akrabaları onu karşılarlar. 
"Hoş geldiniz, haccmız mübarek olsun." derler. Evine gidince, köylü, cemaat halinde gelip, onun hac intibalarıni sorarlar. Bu arada, "Paranızı kaybettiğinizi, Mekke-i mükerremede perişan olduğunuzu işittik. Para temin edip, yarın Arvas'a gidecek, Seyyid Fehim Hazretlerine arz edip, onların emredecekleri bir vasıtayla gönderecektik. Elhamdülillah siz geldiniz. Size yardım eden zattan Allahü teala razı olsun." derler. Hacı Abdullah Efendi o geceyi evinde geçirdikten sonra ertesi 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gün kalkıp Arvas'a gider. Seyyid Fehim Hazretlerinin huzuruna varır. Yanlarında birkaç talebesi vardır. Selam verip ellerini öper. Seyyid Fehim Hazretleri, "Bu sene hacca gittiğinizi duydum. Ne zaman geldiniz?", diye buyurur. Abdullah Efendi, "Dün geldim?" diye arzedince; "Niye bu kadar geç kaldınız, üç ayı geçti.", diye sorar. 
"Paramı kaybettim, Mekke'de parasız kaldım. Sonra bir tüccar yardım etti, geldim." der. Seyyid Fehim Hazretleri, "Allah razı olsun. Dün eve geldiğinize göre, niye bugün buraya geldiniz. Müslümanlar sizi ziyarete gelirler.", diye buyurur. Abdullah Efendi, "Sizi temiz iken ziyaret etmek istedim efendim.", der. "Bu gece kal, sabahleyin durmadan evine git. Sırrın ifşası, açıklaması hatadır, hayatımda ifşa etme!" buyururlar. Abdullah Efendi o gece orada kaldıktan sonra ertesi gün evine döner. Bu gördüklerini de Seyyid Fehim-i Arvasi hazretlerinin vefatından yıllarca sonra anlatır. 

Diyarbakır'da adliye müfettişi Mustafa Necati Bey isminde bir kimse vardır. Vazifeli olarak Van'ın Müküs kazasına gider. Bir bayram günü, bayram namazından sonra kaymakam ve kazanın ileri gelenleri Seyyid Fehim Hazretlerini ziyarete gitmek üzere hazırlanırlar. Mustafa Necati Bey de onlarla katılır. Gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra yola çıkılır. Yolculuk esnasında güzel konulardan söz edilir. Arvas'm yakınındaki Kırmızı Köprüyü geçtikten sonra hepsi de ayrı bir manevi havaya girerler. Mustafa Necati Bey de o havadan etkilenir. 
Fakat kendisi içki içtiği için heybesinde iki şişe içki vardır. Arvas kabristanının altındaki taşlıkta bu şişeleri 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kimseden habersiz, bir yere saklar. Arvas'a varıp, Seyyid Fehim Hazretlerini ziyaret ederler. Hepsi saygıyla elini öperler. Mustafa Necati Bey de ellerini öpüp, tasavvuf yolunda talebesi olmak istediğini bildirir. Seyyid Fehim Hazretleri ona, "Şişe ile tarikat bir arada olmaz. Git şişeleri kır, dök gel, öyle kabul edelim.", buyurur. 
Mustafa Necati Bey şişeleri oraya koyduğunu kimsenin görmediğini düşünür. Fakat, "Allahü teala veli kullarına kerametle bildirir", diye düşünerek gider. Şişelerden birini kırar, diğerini de sıkışırsam kullanırım diye aklından geçirerek bırakır. Seyyid Fehim Hazretlerinin huzuruna gelince, "Git öbürünü de kır gel!", diye buyururlar. Mustafa Necati Bey, "bu durum keyfi değil, zaruridir. O şişeyi oraya isteyerek bırakmadım. Zaruri kalırsam içerim, diye bıraktım." der. Seyyid Fehim Hazretleri, "Haramda zaruret olmaz.", diye buyururlar. 
Mustafa Necati Bey gidip o şişeyi de kırar. Sonra ellerini öper ve talebeleri arasına girer. Bundan sonra içki alışkanlığı kalmaz. Mustafa Necati Bey, Seyyid Fehim hazretleri hakkında, "Türkiye'yi hemen hemen tamamen, Arabistan'ın bir kısmını gezdim. Her yerde meşayıhtan pek çok kimseyle karşılaştım. Bu zat gibi olgun bir ferd görmedim. Peygamber efendimizi ve Eshab-ı kiramı temsil ediyordu. Onlardaki ilim, hilim, yumuşaklık, vakar, letafet ve heybeti hiç kimsede görmedim." diye anlatır ve ağlardı. 

Seyyid Taha hazretlerinin oğlu Seyyid Ubeydullah Efendi Hacc'a gitmek istemektedir. Van'a gelir. Kendi kendine, "Arabistan'da babam Taha-yı Hakkari 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Hazretlerini tanıyanlar çoktur. İlim sohbetleri olur. 
Yanımda büyük bir alimin bulunması zaruridir. Buna layık ancak babamın halifesi Seyyid Fehim Hazretleridir.", diye düşünerek onları beraber götürmek üzere Van'a davet eder. Seyyid Fehim Hazretleri Van'a gelince, "Üstadım birlikte hacca gidelim.", der. Seyyid Fehim Hazretleri özür beyan edip, "Mali ve bedeni durumum müsaid değildir.", diye buyurur. Seyyid Ubeydullah Efendi, "Mal ve para işi bana aittir. Bedeni durumunuzla ilgili olarak Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretlerinin Divan'ma bakalım, ne çıkacak", der. 
Divan'm bazı sayfalarını açtıkları zaman Medine-i münevvere ile ilgili beyitler çıkar. Bunun üzerine karar verip birlikte hac yolculuğuna çıkarlar. İstanbul'a geçip, Fatih'teki Reşadiye Oteline 103 inerler. Onların İstanbul'a geldiklerini haber alan zamanın padişahı Sultan İkinci Abdülhamid Han, kendilerini saraya davet eder. Sarayda misafir edip, ikram ve ihsanlarda bulunur, Seyyid Fehim 



Fatih Camii etrafında 19. yy. sonu ile 20. yy. başlarına ait olan az sayıdaki Levanten yapılardan biridir. 1909 yılında Ferit Paşa Konağı, Sultan Reşat tahta çıktığında hizmetine tahsis etmiş ve 1924 yılına kadar aile mensupları tarafından kullanılmıştır. Daha sonra 1924 yılında Ferit Paşa'nın varisleri konağı Sultan Reşat'ın anısına Hotel Reşadiye Ünvanıyla hizmete sokmuşlardır. Tarih içerisinde birçok ünlü konuğu ağırlayan otel 1950 yılında Ahmet Ardal tarafından satın 
alınmış ve işletmesini ölümüne kadar kendi yapmıştır. 1998 
yılındavarisleri tarafından başlatılan restorasyon 2003 yılının Mart ayında bitirilip Fatih Reşadiye Hotel ünvanıyla yeniden hizmete açılmıştır. 
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hazretlerinin sohbetlerinde bulunup, duasını alır. On iki gün kadar İstanbul'da misafir ettikten sonra, Haydarpaşa'ya kadar merasimle, törenle uğurlar. 
Seyyid Fehim Hazretleri ve Seyyid Ubeydullah Efendi vapurla Mısır'a giderler. Oradaki alim ve veliler ile görüşüp sohbette bulunurlar. O devrin önemli ilim merkezlerinden olan Ezher Medresesinden yetişen alimler, Seyyid Fehim Hazretlerinin ilim ve faziletteki üstünlüğünü kabul ederler. 

Seyyid Fehim Hazretleri, hizmetlerinde bulunan Hacı Ömer Efendiyle birlikte Cami-ül-Ezher Medresesine giderler. Bir odaya girerler. Bu odada oturan bir alimin etrafında çok sayıda kitap ve önünde bir kağıt olduğu halde oturduğunu görürler. Alim, kitaplara bakmakta fakat önündeki kağıda bir şey yazamamaktadır. Seyyid Fehim Hazretleri kağıtta olan yazıyı bir defada okuyup ezberler. Alim kimse başını kaldırıp, "Sizin okumanız var mıdır?" diye sorar. Seyyid Fehim Hazretleri ilimle bir mikdar meşgul olduğunu söyler. Alim, "Siz bu kağıttaki yazının manasını bilir misiniz?", der. "Evet." cevabını alınca, hayret eder ve, "Hayret! Camiü'l-Ezher Medresesi bütün şubeleri ile bir haftadan beri bu meselenin halli için tatil edildi. Reisü'l-ulema başta olmak üzere bütün alimler gece-gündüz çalışmaktadır. Bu yazının mana ve mefhumunu anlamaktan aciz kaldı.", der. Seyyid Fehim Hazretleri, "Basit bir meseledir." buyurunca, alim daha çok hayret eder. Seyyid Fehim Hazretleri anlaşılamayan meseleyi izah etmeye başlar. Hayretler içersinde kalan alim, saygıyla kalkıp elini öptükten sonra, hemen kağıt 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kalem alıp Fehim-i Arvasi Hazretlerinin izahını yazar. 
Adresini alarak tekrar ellerini öper ve ayrılır. Seyyid Fehim hazretleri de Hacı Ömer Efendiyle birlikte kiraladıkları eve döner. 

Şöhret sahibi olmaktan kaçman Seyyid Fehim Hazretleri bir an evvel Mısır'dan ayrılmak istemektedir. 
Ancak alimlerin ve Seyyid Ubeydullah Efendinin ısrarları üzerine Mısır alimlerinin ve halkının müşkil meselelerini halletmek üzere bir müddet daha kalır. Orada bulunduğu süre içinde ilim meclislerinde ve sohbetlerinde İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatır. Daha sonra Mısır'dan ayrılarak hac ibadetini yerine getirmek üzere yamndakilerle birlikte Mekke-i mükerremeye gider. 
Mekke-i mükerremede bulunduğu sırada pek çok alim ve veli ile görüşüp sohbette bulunur. 

Seyyid Fehim Hazretleri Mekke'de bulunduğu sırada İmam-ı Rabbani hazretlerinin torunlarından Ahmed Said'in oğlu Muhammed Mazhar Müceddidi ile görüşür 104 . Bu sebeple oğullarının birinin ismini Mazhar koyar. 



Ahmed Said Hazretlerinin üç oğlundan biri olan Muhammed Mazhar (1832-1883) Medine-i münevvere' de babasının yanında medfun bulunmaktadır. Zâhirî ve bâtınî ilimlerde mükemmel idi. Pederleri müridlere teveccüh işini ona havale ederdi. Babası Medine'de irtihal ettikten sonra da Hindistan'a dönmeyerek Mekke'de irşada devam etti. 
Süleymanlı cemaatinin inandığı Silsile-i Saadaat'ın ( Büyükler Zinciri ) 3 1 . Halkasıdır. 
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Hac vazifesini ifa ettikten sonra Medine-i münevvereye giden S ey y id Fehim-i Arvasi hazretleri, sevgili Peygamberimizin mübarek kabrini ziyaret edip, feyzlerine kavuşur. Sonra tekrar Arvas'a dönüp irşada devam eder. 

Seyyid Abdülhakim Hazretleri onun vasıflarını şu şekilde anlatır. "O, her ilimde bir okyanustu. Derinliğine kimse inemedi. Ancak oğlu ve halifesi Seyyid Muhammed Emin azıcık anlıyordu. Hatta Şeyh Sa'di Şirazi'nin Gülistan'mdan bir beyt okudular ve izah buyurdular. Bir mikdarını anlayabildim. Seyyid Muhammed Emin de bir mikdar daha anladı. Sonra o da anlayamadı. Hülasa hakikat ve inceliklerini kimse hakkıyla idrak edemedi." 

Seyyid Fehim Hazretleri insanlara İslamiyeti anlattığı gibi, cin taifesine de anlatırdı. Cinlerden dört binden fazla talebesi olduğu nakledilir. 

Seyyid Fehim Hazretleri bir gece rüyasında Resulullah efendimizi görür. Resulullah efendimiz ona, "Abdülhakim'in terbiyesini sana ısmarladım." buyurur. 
Bu emir üzerine Abdülhakim Efendinin terbiyesine daha çok ihtimam gösterip, onu tasavvuftaki vilayet-i Ahmediyye derecesine ulaştırır. 

Seyyid Fehim Hazretlerinin önde gelen talebesi Seyyid Abdülhakim Efendi, onun sohbetlerinden çok istifade eder. Bir gece benzeri olmayan bir sohbet olur. 
Seyyid Abdülhakim bu sohbette dinlediklerini kendisi için yeterli görerek, "Bu sohbet bana yeter, alabileceğim her şeyi bu gece aldım." diye düşünür. Sabah olunca 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üstadı kendisinden ibriğini ister. Abdülhakim Efendi ibriği bir elma ağacının altında bulunan hocasına götürür. 
Bu sırada hazret-i Seyyid, "Abdülhakim! Bu ağaç ne ağacıdır?" diye sorar. "Elma ağacıdır efendim." diye cevap alınca, "Bu ağacın bir gövdesi, dalları, dallarında da meyveleri vardır. Şimdi bir elmanın içindeki çekirdeği yiyen bir kurt, ben bütün elmayı ve elma ağacını yedim, onda olanları aldım dese, doğru olur mu?", buyurur. 
Böylece Seyyid Abdülhakim Efendiye akşamki düşüncelerinin yanlış olduğunu bildirip, daha çok gayret etmesi gerektiğini işaret buyurmuş olur. 

Hazret-i Seyyid talebelerinin en üstünü olan Seyyid Abdülhakim Efendiye hilafetname vermeden beş yıl önce, kardeşlerine yazdığı mektupta buyurur ki, 

"Sevdiğim, kıymetli Seyyid İbrahim ve Seyyid Taha. Allahü teala ikinize de selamet versin. Size çok dua ettikten ve selam eyledikten sonra, bildiğiniz gibi kardeşiniz Seyyid Molla Abdülhakim geçen sonbaharda buraya gelmiş, ders okumaya başlamıştı. Bu fakir de onun dersini gayet dikkatle ve tahkik ederek anlattım. O da gerek derste, gerek kendi çalışmalarında öylece dikkat ve tahkik eyledi. İlimden başka bir şeye bakmasına vakit bırakmadım. Şimdi, zamanımızdaki usule göre kitapları bitirdi. Bu fakir, alet ilimlerini, fıkıh ve hadis ilimlerini okutmak için, üstadlarımdan nasıl mezun olduysam, onu da öyle mezun eyledim. Sizler artık ona kardeş gözüyle bakmayınız. İlmin şerefini gözetmek için ona karşı çok tevazu gösteriniz. Bunları sizin iyiliğiniz ve yükselmeniz için yazıyorum. Bundan başka ilme tevazu göstermek, 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Allahü tealaya tevazu etmek demektir. Bu kısa yazımdan çok şeyler anlayınız! Esseyyid Fehim" 

Hazret-i Seyyid Abdülhakim Efendiye 1882 
senesinde zahiri ilimlerde icazet, diploma verdiği gibi, 
1888 senesinde de tasavvufta Nakşibendiyye, Kadiriyye, 
Sühreverdiyye, Çeştiyye ve Kübreviyye yollarından hilafet verir. İnsanlara İslamiyetin emir ve yasaklarını anlatmakla vazifelendirir. Seyyid Abdülhakim'e yazdığı bir mektupta buyurmaktadır ki, "Sevgili oğlum, gözümün nuru Seyyid Molla Abdülhakim! Size, sonsuz dualarımı bildirdikten sonra arz edeyim ki, uzun zamandan beri, sizden haber almadığım için, gönlüm çok üzülüyor. 
Allahü teala her gizli şeyleri bilir. O şahiddir ki, kalbim hemen her zaman seninledir diyebilirim. Beni bu üzüntüden kurtarmak için, görünür görünmez hallerinizi sık sık bildirmelisiniz! Böylece sevgi bağları oynatılmış olur. Eğer o, gözümün nuru buradaki fakirlerden soracak olursa, Allahü tealaya hamd ve şükürler olsun! 
Bedenimizin ve etrafımızın rahatı ve selameti günden güne artmaktadır. Hak teala, biz fakirlerin ve bütün kardeşlerimizin kalplerine selamet ihsan buyursun! 
Amin. Şeyh Abdülhamid'e ve Şeyh Hasan'a ve Seyyid İbrahim'e bu fakirin dualarını bildiriniz! Taha Efendiye ve Mazhar Efendiye dua ederim. Her kime uygun görürseniz, bu fakirin dualarını bildirmek için, vekilimsiniz. Bundan başka, Nehri'de olanların, doğru eğri hepsinin hallerini yazınız. Ayrıca, Nasturilerin taşkınlık yaptıklarını, dört yüz müslüman öldürdüklerini 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işittik . Bunların neler yaptıklarını ve ne için yaptıklarım da bildirmenizi istiyorum. Vesselam. 
Duacınız günahkar Seyyid Fehim." 

Ömrünü İslamiyeti öğrenmek ve öğretmekle geçiren Seyyid Fehim Hazretleri vefatından altı ay öncesinden itibaren sefer hazırlığına başlar. 
Sohbetlerinde her zamankinden daha çok ölümden bahsetmektedir. Günümüzde medfun bulunduğu kabr-i şerifin yerine bakarak, Arvas kabristanına defnedilenlerin imanlı olduğu takdirde bütün günahlarının affedileceğini beyan buyururlardı. 

Ömrünün son günlerine doğru rahatsızlığı fazlalaşır. Bir Cuma günü hasta haliyle camiye gider. O 



Nasturiler, Hakkâri ve çevresinde yaşayan Hristiyan topluluklardır. Patrikleri Marşemun nezaretinde Hakkâri Kürt Emirliği'ne bağlı olarak yaşıyorlardı. Geçmişten beri Kürtler ile Nasturiler arasında iyi olan ilişkiler Tanzimat'ın Hakkâri'de uygulanması ve Batılı misyonerlerin bölgeye gelmesi ile birlikte sıkıntılı bir döneme girmiştir. Arkasını batılı misyonerlere dayayan Nasturilerin bağlı bulundukları Kürt emirliklerine itaat etmemeleri ve vermekle yükümlü oldukları vergilerini ödememelerini üzerine iki taraf arasında başlayan gerginlik Bedirhan Bey 'in 1843 ve 1847 yıllarında Nasturiler üzerine iki defa sefer düzenlenmesine neden olmuştur. 
Nasturiler, Birinci Dünya Savaşı yıllarında İran'a daha sonra Irak'a göç ettiler. 1932'de başlattıkları bir ayaklanma sonunda Irak'tan ayrılıp Suriye'ye geçtiler. Nasturiler'in ruhani lideri Katolikos 1943'te ABD' ye göç etti. 1973'te görevini bıraktığında, 8.000 kadar Nasturi, mezhepten ayrıldı ve Nasturilik çeşitli piskoposluklara bölündü. Daha geniş bilgi için bkn. Evliyalar Şehri Hakkari. 
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gün halifesi ve oğlu Seyyid Muhammed Emin Efendi beliğ ve hazin bir hutbe okur. Caminin arkasındaki çeşmeye kadar saflar bağlamış olan cemaat bu hutbenin tesiriyle mahzun olup, ağlar. Seyyid Fehim Hazretleri Cuma namazını oturarak kılar. Sonra da Seyyid Abdülhakim Efendi, Seyyid Muhammed Emin Efendi, Halife Derviş ve Halife Ali adlı dört halifesini huzuruna davet ederek vasiyetlerini şöyle bildirir. 

"...Muhammed Emin yerime ikame edilmiştir. 
Yani benim vazifemi yürütecektir. İnce kalplidir. Bize karşı sevgisi çok kuvvetli olduğu için benden sonra fazla yaşayacağını zannetmiyorum. Ondan sonra Seyyid Abdülhakim mutlak olarak yerime ikame buyrulmuştur. 
Kendisi, Arvas'ta olsun, Başkale'de olsun, İstanbul'da olsun ona itaat ediniz. Onun rızası benim rızamdır. Ona muhalefet bana muhalefettir.", diye buyurarak Seyyid Abdülhakim Efendinin zamanla İstanbul'a geleceğini işaret etmiş olur. Dört halifesinden başka bazı talebelerinin de bulunduğu sırada vasiyetine devam ederek buyurur ki, "Kitaplarımı Arvas Kütüphanesine vakfettim. Benim bildiğim kimseye borcum yoktur. 
İhtiyaten ilan edin. Şayet alacaklılar çıkarsa, ne kadar iddia ederlerse, Muhammed Emin tereddütsüz versin. 
İlmin ve Nakşibendiyye yolunun yayılmasına ihtimam gösteriniz. Seyyidim ve senedim Seyyid Büzürk (Seyyid Taha-yı Hakkari) Hazretlerinin, her sene asgari bir defa Van'a gidip halkı irşad için fakire olan emirlerini yerine getiriniz. Hüseyin'in annesinin genç olmasına rağmen çocuklarını bırakıp gideceğine kani değilim. Bununla 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beraber himaye etmek lazımdır.", buyurur. O sırada on yaşında olan Hüseyin Efendi orada oynamaktadır. Bir ara, "Can feda babacığım. Misafir çoktur. Dışarıda hep sizi bekliyorlar. Niye yatıyorsunuz. Kalkın misafire bakın." deyince, çocuğun sözlerine tebessüm ederek, "Bu çocuk salihtir.", diye buyurur. Vasiyetine devam ederek, "Benden sonra çok fitne çıkacak, kadınlardan haya perdesi kalkıp, çarşı pazarlarda dolaşacaklar. İslam, Abdülhamid Hanla kaimdir.", buyurdu. Bir ara Seyyid Abdülhakim Efendiye dönerek, "Cenab-ı Hak sizi muhafaza edecektir.", buyurur ve İbrahim aleyhisselamm ateşte yanmadığı kıssasını anlatır. "Nakşibendiyye yolunun yayılması için elimden geldiğince, kıl kadar ayrılmamak üzere hizmet ettim. İnşaallah mes'ul değilim. 
Tam tedkik etmeden fetva vermeyiniz. Ruhsatlarla yetinmeyiniz. İmkan oldukça azimetleri esas kabul ediniz.", diye buyurduktan sonra bir müddet kimseyi yanlarına kabul etmez. Allahü tealayı anmakla ve ibadetle meşgul olur. Bir ara karpuz ister. Fakat o mevsimde Müküs'de karpuz yoktur. Çatak'a gidip getirirler. Fakat karpuzu yemeden vefat eder. 

Seyyid Fehim-i Arvasi Hazretlerinin Arvas'ta bulunan kabri, sevenleri tarafından ziyaret edilir. Çocuğu olmayanların çocuğa sahib olmakta, hasta olanların şifaya kavuşmakta oldukları nakledilir. 

Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin vazifesini bir müddet oğlu ve halifesi Seyyid Muhammed Emin Efendi, onun vefatından sonra da mutlak halifesi Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri devam ettirir. 
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Seyyid Fehim-i Arvasi Hazretlerinin Güster Hanım, Emetullah, Nahiye ve Esma hanım isimlerinde kızlarından başka on oğlu vardır. Seyyid Muhammed Reşid Efendi, genç yaşta Gevaş'ın Tıgnız köyünde vefat eder. Kabri Zeve köyü kabristanında Sultan Zübeyr Hazretlerinin türbesi yanındadır. Seyyid Muhammed Emin Efendi, 1867 senesinde Arvas'ta doğdu. Babasının halifelerindendir. 1900 senesinde, hac dönüşünde Tur-i Sina'da vefat eder. Seyyid Muhammed Mazhar Efendi, Genç yaşta vefat etmiştir. Kabri Arvas'tadır. Seyyid Muhammed Masum Efendi, 1879 'da Arvas'ta doğdu. 
1942'de yine Arvas'ta vefat etti. Kabri, babasının kabrinin 
bitişiğindedir. Seyyid Muhammed Sıddik Efendi, 1879 
senesinde Arvas'ta doğdu. 1916 senesinde Gürpınar'da dere kenarında abdest alırken Ermeniler tarafından şehid edilir. Kabri, Van'ın Gürpınar ilçesine bağlı Mejmgir (Yukarı Kaymaz) köyünde olup, ziyaret edilmektedir. 
Seyyid Abdülhakim Efendinin halifesi idi. Seyyid Hasan Medeni Efendi, Van müftüsüyken Hicaz'a gidip, yirmi sene Medine-i münevverede kaldı. 1968 senesi Berat gecesinde vefat etti. Cennetü'l-Baki kabristanında defnedildi. Seyyid Hüseyin Efendi (1887-1962), Gevaş'ın Hacı Zeve köyünde büyük biraderi Molla Muhammed Reşid'in yanında defnedildi. Seyyid Muhammed Salih Efendi, 1949 senesinde Hacc'a gidip, Medine-i münevverede vefat etti. Cennetü'l-Baki'de defnolundu. Seyyid Nizameddin Efendi (v.1956), Van'da Akköprü kabristanında medfundur. Seyyid 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Şemseddin, küçük yaşta vefat etmiş olup, Arvas'ta medfundur. 

Anlatılır ki, Seyyid Fehim Hazretlerinin ilim tahsiline ara verdiği günlerdeydi. Bir bayram günü Şırnak'ta imal edilen meşhur tiftik yününden yapılmış bir elbise giymişti. Kendi güzelliğiyle, elbisenin hoşluğu birbirine eklenmiş, fevkalade bir güzellikle dikkatleri üzerine çekiyordu. Arvas'a yakın bir köyde oturan, akıllı ve olgun, Arvasilere çok bağlı Şeyhu diye anılan bir zat, Arvas Camiinin karşısındaki damda duruyordu. Onu görünce, "Bir zamanlar Arvas'tan meşhur alimler çıkardı. 
Şimdi ise güzel ve yakışıklı gençler çıkıyor. Ah, çok yazık", diye inledi. Bu sözü işiten Seyyid Fehim, "Bu sözü niçin söyledin?" diye sorunca, "Hiç, içimden öyle geldi.", dedi. Seyyid Fehim, "Bu sözü söylemenizin bir sebebi vardır muhakkak, söyleyiniz." dedi. Şeyhu, "Medrese alimsiz, müderrissiz kaldı. Biz inşaallah filan efendimiz yetişir diyorduk. Şimdi bakıyorum da, o efendimiz giyinmeye, süslenmeye başlamış." cevabını verdi. Bu sözlerin kendisine söylendiğini anlayan Seyyid Fehim hemen eve gidip güzel elbiselerini çıkardı. 
Kitaplarını çantasına yerleştirip gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra yeniden ilim tahsiline çıktı. 

Seyyid Fehim Hazretleri her sene Van'a gelişinde bir müddet kalırdı. Muhibleri toplanır, feyz alırlardı. 
Genellikle kendisini çok seven mahkeme başkatibi Ahmed Beyin evinde misafir olurdu. Bir sene Ahmed Bey Hacc'a gitmişti. Van'a bir gelişinde yine onun evinde kaldı. Bir gece yarısı yakınlarından birini çağırdı ve; 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"Arkadaşlarını uyandır! Şimdi buradan çıkıp, falan eve gideceğiz." buyurdu. O kimse; "Efendim gece yarısı gitmek ayıp olur. Yarın gitsek olmaz mı?" dedi. "Hayır şimdi gideceğiz. Hem Ahmed Beyin oğullarına da haber ver." buyurdu. Durumu öğrenen Ahmed Beyin oğulları gelip yalvardılar. "Efendim bir kusur yaptıksa af buyurun. Bizden ayrılmayın. Babamız işitirse üzülür. Biz ona ne cevap vereceğiz, lütfediniz, ihsan ediniz! 
Kabahatimizi bağışlayınız." dediler. Çok göz yaşı döktüler. Seyyid Fehim hazretleri, "Hayır sizden çok razıyım, bize her hizmeti fazlası ile yapıyorsunuz. Sizlere dua etmekteyim. Fakat şimdi gitmemiz lazım.", diye buyurdu. Ahmed Beyin oğulları, "Emir buyurduğunuz gibi olsun." dediler. Gece yarısı sevdiklerinden bir başkasının evine gittiler. 

Ertesi gün oğlu Muhammed Emin Efendi, Ahmed Beyin oğullarının çok üzüldüklerini söyledi ve, "Babacığım o evde sabaha kadar kalsaydık ne olurdu?" 
diye sorunca, Seyyid Fehim hazretleri, "Oğlum! Şimdi kimseye söyleme. Bu gece Ahmed Bey Mekke-i mükerremede vefat etti. Ev yetim evi oldu. Mal mirasçılara kaldı. Evvelce her şeyi kullanıyor, yiyip içiyorduk. Çünkü Ahmed Beyin seve seve helal edeceğini biliyordum. Şimdi ise tanışmadığımız mirasçılarının hakkı olduğundan bir şeyi kullanmak caiz olmaz. Kul hakkından kaçınmak için acele ayrıldım.", diye buyurdu. 
Bir ay sonra hacılar döndü. Herkes geldi. Ahmed Bey gelmedi. "Bir gece yarısı Mekke'de vefat etti." dediler. 
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Hesab ettiler, Seyyid Fehim Hazretlerinin evden ayrıldığı geceye rastlıyordu. Onun kerameti olduğunu anladılar. 

Anlatılır ki, Piran aşiretinden Ali isminde bir zat gelerek Seyyid Fehim hazretlerine talebe olur. Bir yolculuk sırasında vaktiyle hasmı olan bir kimse yolunu keser. Ali ismindeki zatı öldürmek üzere silahına sarılır. 
Nişan aldığı sırada Ali ismindeki zat, "Beni öldürme! 
Hazret-i Şeyhe (Seyyid Fehim) talebe oldum. Bütün dünya düşüncelerinden sıyrıldım." diyerek, hasmını ikna etmeye çalışır. Fakat silahlı kimse onu dinlemeyip silahının tetiğine basar. Beş tane fişeği vardır. Hepsini atar, fakat hiç ses duyulmadığı gibi, Ali Efendiye de herhangi bir şey olmaz. Silahlı kimse, fişek yuvasına bakar, fişekleri göremez. Olanlar karşısında şaşırıp kalır. 
"Şeyhin seni öldürtmez." diyerek ayrılıp gider. Ali Efendi bir müddet sonra Seyyid Fehim-i Arvasi hazretlerini ziyaret etmek üzere Arvas'a gelir. Ziyaret esnasında Seyyid Fehim hazretleri ona, "Köyün tepesinde çok korktunuz mu?" diye sorar. Ali Efendi, "Evet efendim.", der. Seyyid Fehim Hazretleri oturduğu postun altından beş adet fişeği çıkararak Ali Efendiye verir ve, "Kul hakkıdır. Üzerimizde kalmasın.", diye buyurup fişekleri sahibine vermeyi emreder. Ali Efendi bu fişekleri sahibine götürüp verir. Hadise sırasında zaten hayret içinde kalmış olan silahlı kimse, yaptıklarına pişman olur. 
Tövbe edip, Arvas'a gider ve Seyyid Fehim Hazretlerine talebe olur. 

Başbakanlık Osmanlı Arşivlerindeki 1896 yılma ait bir kayıttan, Van'ın Müküs kazasının Arvas 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karyesinde neşr-i ulum etmekte iken vefat eden Şeyh Fehim Efendi'nin mahdumu Mehmed Efendi'ye maaş tahsis edildiğini öğreniriz. 

Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin oğlu Seyyid Ma'sum Efendi (1880-1942) Arvas'ta dünyaya gelir. 
Çok zeki, alim, arif, kamil bir zat olduğu nakledilir. Önce Arvas Medresesinde babasının terbiyesinde ve derslerinde yetişir. Sonra sıra ile, Başkale Medresesinde Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin yanında bir müddet, Arvas Medresesinde iki sene, Müküs'te Mir Hasan Veli Medresesinde bir sene, Gevaş kazasının İzzeddin Şerif Medresesinde iki sene, Diyarbakır-Cizre Mir Abdullah Medresesinde bir sene, Mardin-Kasımpaşa Medresesinde bir buçuk sene, en sonra Van'ın Erciş kazası Delu köyündeki Hasan Ağa Medresesinde üç sene 
tahsilden sonra, 1899'da icazetname alıp, senelik 828 
kuruş maaşla Adilcevaz kazasının Hatuniyye Medresesinde müderris olur. Muvaffakiyetinden dolayı taltif edilir. Kendisine, "Bursa Müderrislik İlmi Payesi" verilir. 1910'da Adilcevaz müftülüğüne, aylık 400 kuruşla tayin olunur. 

Seyyid Ma'sum Efendi, Birinci Dünya Harbinde, milis kuvvetleri ile harpte büyük hizmetler yapar. Şeyh Muhammed Masum, Birinci Cihan harbinde, Rus işgali sırasında, amcaları Diyauddin, Muhammed Said, Muhammed Eşref ve medrese talebeleri ile birlikte savaşa iştirak ederler. Şeyh Muhammed Masum bu savaşta büyük kahramanlıklar gösterir, milis yüzbaşılığa kadar yükselir. Bu savaşta Şeyh Masum'un iki amcası (Şeyh M. 
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Said, Şeyh M. Eşref) şehid olmuş, diğer amcası Hazret ise kolunu kaybetmiştir. Savaştan sonra Sultan Reşad tarafından kendisine Gümüş Muharebe Liyakat Madalyası bir beratla birlikte gönderilir. Van Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin kurucuları arasında bulunur ve başkanlığını yaparak İstiklal Savaşını destekler. 
TBMM'ne Van meb'usu olarak davet edilir, fakat katılmaz. 

Bundan sonra hayatı, sıkıntı ve üzüntülerle geçer. 
Şeyh Said kıyamı bastırılınca sürgüne gönderilen ağalar ve alimler arasında Şeyh Masum da vardır. Gevaş iskelesinden kalkan tekneye bindirilir. Önce Van, oradan Trabzon, Soma, Sındırgı derken 10 yıl Marmaris'te ikamete mecbur edilir. Sonra Ankara'ya getirilir. Kabri, mübarek babası Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin kabri yanındadır. 

Anlatılır ki, memleketinden uzak kaldığı zamanlarda iken, bazı işlerini cinler görmektedir. 

Kızları, Nuriye, İsmet ve Atiyye hanımlardır. 
Oğulları, Seyyid Muhammed Bakır, Konya'da vefat eder. 
Ankara'da Bağlum'da medfundur. Seyyid Muhammed Selim Arvas'ta medfundur. Seyyid Salahaddin Maraş'ta vefat eder. XI. Dönem CHP Van Milletvekili olan Seyyid Abdülhakim (1912-1958) İstanbul'da vefat eder. Seyyid Taha Efendi Mekke'de vefat eder. Cennet-ül-Mualla kabristanında medfundur. Diğer oğulları Seyyid İbrahim, 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Seyyid Bedreddin ve Seyyid Muhammed Emin Garbi Efendilerdir. 



Van eski Müftüsü Seyyid Masum Arvas'ın en küçük oğlu olan Seyyid Emin Mehmet Garbi Arvas, 1928 yılında Konya'da dünyaya geldi. Türkiye Zirai Donatım Kurumu'ndan emekli olan Arvas, evli ve iki çocuk babasıydı. Seyyid Emin Mehmet Garbi Arvas'ın (2000) cenaze namazı, Bağlum Merkez Camii'nde kılınan öğle namazının ardından aile kabristanında gözyaşları arasında toprağa verildi. Cenaze namazını emekli imam Abdulcelil Arvas kıldırdı. İhlas Haber Ajansı (İHA) Genel Müdür Yardımcıları Murat Arvas ve 
Hamit Arvas'ın babaları Seyyid Mehmet Emin Garbi Arvas 72 
yaşandaydı. 
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Başkale Evliyaları 



Albak/Ağbak diyarının idari merkezi olan Atamagerd/Hadamagerd hisarı burada idi. Osmanlı döneminde Albak kaza merkezi uzun süre Der/Albayrak köyünde iken 1845'te yeniden inşa edilen ve Başkale adını alan kasabaya taşınır. XIX. Yüzyılın ikinci yarısında Hakkari sancağının merkez kasabasıdır. Kotur-Albak adıyla anılan yöre XIX. Yüzyıl sonlarında Van vilayetinin Hakkari sancağına bağlı Albak (Elbak) kazasının sınırları içerisinde idi. Kazanın adı Cumhuriyet döneminde Başkale olarak değiştirilir. 

Başkale'nin Pisan ismiyle anılan Kürt beylerinin sülalesi XIX. Yüzyıl ortalarında Başkale'den sürüldükten sonra bu sülalenin ismiyle anılan köyde ikamete mecbur edilirler. Bu köyde bulunan Hüsrev Paşa Medresesi iki tarafı revaklı bir avlu ile revaklarm gerisinde sıralanan iki katlı medrese odalarından oluşur. Kuzeydoğuda bulunan girişin üzerinde geniş ve sivri bir kemer yer alır. Arapça inşa kitabesi burada kapının düz atkı taşı üzerine beyaz mermer üzerine işlenmiştir. Medrese 1653 yılında Hüsrev Paşa tarafından yaptırılmıştır. Güneybatıdaki sol kanat ise sonradan eklenmiş olup oğlu Süleyman Paşanın eseridir. 
1903 yılında faal olan medresenin 12 talebesi 
bulunmaktadır. 
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Albak'taki diğer medrese Meydan medresesidir. 
Banisi İzzeddin Bey olarak görülen medresenin 1903'te 
1 5 talebesi bulunmaktadır. 

İlçeye 23 km. mesafede bulunan Örenkale (Pizan) köyünün kuzey yamacında Aşağı Türbe ve Yukarı Türbe olarak adlandırılan yanyana iki türbe bulunmaktadır. 
XVII. yüzyıl ortalarında inşa edilmiş olan türbeler, tek katlı kare planlı, üzerleri kubbe ile örtülüdür. Her iki türbe, düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilmiş olup, içlerinde kime ait oldukları mezartaşlarıyla belirlenmiş olan mezarlar bulunmaktadır. Özellikle Aşağı Türbe' de Pizan Beyleri'ne ait mezarlar bulunmaktadır. 

Anadolu'da eski Türk inançlarının izlerini taşıyan yatırlardan birisi de, Ömer Halan türbesidir. Ömer Halan atı ile gömülü bir kabir olup Van ili Başkale ilçesindedir 107 . 

İlçeye 23 km. mesafede bulunan Albayrak köyünün eski ismi Kilise anlamına gelen Kürdçe Der idi 108 . Büyük Zap Vadisi'ne hakim bir tepeye inşa edilen ve Hz. İsa'nın havarilerinden Bartholomeus'un mezarının bulunduğuna inanılan St. Bartholomeus Kilisesi, Hristiyanlık için önemli bir ibadet yeridir. Mimari ve süsleme özelliklerine bakarak XIII-XIV. Yüzyıllara tarihlendirilmektedir 109 . Yapı daha sonra 1647-1655, 



Yaşar Kalafat. Anadolu'da Ulu Kadın Kişiler ve Halk İnançları 

108 http://www.nisanyanmap.com/ 

109 Diğer taraftan, kilisenin dördüncü yüzyılda inşa edilmiş 
olduğu da ileri sürülmektedir. "The monastery of St. 
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1760 ve 1877'de kapsamlı onarımlar geçirir. Günümüze 
ulaşan şekli XVII-XIX. Yüzyıllardan kalmadır. 
Tamamında düzgün kesme taş malzeme kullanılmış olan yapının Batı cephesinin ortasında anıtsal bir giriş yer almaktadır. Asıl portal girintisinin alınlık kısmında iki süvarinin mücadelesi kabartma olarak verilmiştir. Üstteki alınlıkta ise, tanrı ve melekler tasvir edilmiştir. Tanrı, altı meleğin taşıdığı bir tahtta oturur vaziyette verilmiştir. 
Ayrıca Tanrı'nm omuzlarında güvercinler, ayaklarının altında aslan figürleri bulunmaktadır. 

1982'de Van'ın İran sınırındaki Başkale ilçesine bağlı Albayrak köyünde kurulan 3. Hudut Tabur Komutanlığının çözüm süreci kapsamında 33 yıl sonra köy dışına taşınmasıyla St. Bartholomeus Kilisesi, ziyarete açılır. 

İlçeye 45 km. mesafede bulunan Yanal köyünde St. Ejmiacin adına yapılan Soradır kilisesi, VII.-IX. 
Yüzyıllara tarihlendirilmektedir. 

İlçeye beş km. mesafede bulunan Güroluk köyünde Şeyh İsmail Kutbettin türbesi bulunmaktadır. 

İlçeye elli km. mesafede bulunan Dereiçi köyünde Hadili Kabul türbesi bulunmaktadır. 

İlçeye 47 km. mesafede bulunan Oğulveren köyünde Hevat Ziyareti bulunmaktadır. 



Bartholomew (now in the South-East of Turkey) was built in the 4th century at the site of the martyrdom of the Apostle Bartholomew. The burial site of the Apostle Bartholomevv was inside of the Cathedral, which was the important pilgrimage place for Armenians. 
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Başkale'de Hejdeh-kav (Onsekiz ayak), Kepeneroş, Kolasinci ziyaret yerleri bulunmaktadır. 

İlçeye 27 km. mesafede bulunan Yavuzlar Köyünde Molla Hıdır Efendi türbesi bulunmaktadır, 

Seyyid Abdurrahman Kutb'un oğullarından Seyyid Molla Muhammed o zamanlar Hakkâri'ye tabi Başkale kasabasına yerleşir ve nesli burada devam eder. Alim, kâmil, kadirşinas ve hâl ehli olup, o civarın en büyük mürşidi ve kutbu olan Seyyid Tâhâ-i Hakkâri'nin sohbetinde bulunur. Bir kızı ve yedi oğlu vardır. 
Oğullarından Seyyid Muhyiddin müftü olup, Başkale Arvâsîlerinin önde gelenlerindendir. Seyyid Muhyiddin' in Hasan ve Mustafa isminde iki oğlu vardır. 
Seyyid Mustafa, "Halife Mustafa" olarak bilinir. Seyyid Abdülhâkim Arvâsî Hazretleri ise, Başkale'de kendi parasıyla kurduğu medresede 29 sene talebe yetiştirir 110 . 



Doğu Anadolu'nun Ruslar tarafından işgali üzerine mayıs 1916'da ailesiyle beraber Musul'a hicret etti. 1916-1918 arasında Ziybar kazâsı müftülüğünde bulundu. Adana ve 
Eskişehir'de kaldı. 150 kişilik ailesinden kalan 20 kişi ile 1919 
yılında İstanbul'a geldi. Sultan Vahideddin tarafından 5 
Ağustos 1919'da Süleymaniye Medresesi'ne tasavvuf müderrisi olarak tayin edildi. Aralık ayında da Eyüp Sultan' da münhal Kaşgarî Dergâhı postnişinliği kendisine tevdi edildi. 1924-1928 arası Vefa Lisesi'ne din dersi muallimliği yaptı. 1925'te tekkeleri kapatan kanun gereği, Kaşgarî Dergâhı 'nda ömür boyu oturmasına müsaade edildi. 1924 yılında İstanbul vâizliğine tayin olundu. İstanbul'da Eyüp Sultan, Fatih, Bayezid, Ayasofya, Bakırköy Zuhuratbaba, Kadıköy Osman Ağa, Kasımpaşa Câmi-i Kebir, Üsküdar Yeni Câmi ve Beyoğlu Ağa Câmii kürsülerinden senelerle vaaz verdi. 1930'da yaş 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I.Dünya Savaşı'nda, 1915'te Başkale Rus işgaline uğramış ve şehir yakılmıştır 



haddine rağmen vazifesi Bakanlar Kurulu kararıyla uzatıldı. 
1931 'de Menemen hadisesi sebebiyle Menemen'e götürülüp 
divan-ı harbe çıkarıldı. Beraat etti ise de, emekliye sevkolunur Abdülhakîm Arvâsî 18 Eylül 1943'te İzmir'de mecburî ikamete tâbi tutuldu. Daha sonra geçtiği Ankara'da 27 Kasım 1943'te vefat etti. Bağlum Kabristanı'nda medfundur. 
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Çaldıran Evliyaları 



Van'ın Çaldıran ilçesinde ikamet eden Doğubeyazıt ailesinden Seyit Muhammed Emin Arvasi'nin oğlu Seyit Ali Rıza Arvas (77) 2008 'de vefat eder. 

İhlas Haber Ajansı (İHA) Çaldıran Temsilcisi Mehmet Emin Arvas'm babası, eski Çaldıran Belediye Başkanı Abdulvahap Arvas ve eski Van Telekom Başmüdürü Hasan Arvas'm ağabeyi olan Seyit Ali Rıza Arvas, aile kabristanında toprağa verilir. Arvas'm altı çocuk babası olduğu kaydedilir. 

İlçeye 20 km. mesafede bulunan Yeniyaka köyü yakınlarındaki Kübik Kümbetleri mezarlık içerisinde bulunmaktadır. Kitabesi bulunmayan yapıların XVII. 
Yüzyıl ortalarında inşa edildikleri tahmin edilmektedir. 
Kuzey ve güneyde birbirine yakın yapılmış tek katlı, iki kümbetten kuzeydeki sekizgen, güneydeki dokuzgen gövdelidir. Dış kaplamaları sökülmüş kümbetler, oldukça harap vaziyettedir. 

İlçeye 27 km. mesafede bulunan İsmailbaba köyünde İsmail Baba, ilçeye 30 km. mesafede bulunan Aşağıgülderen yakınlarındaki Şeyhsucu'da Şeyh Sucu türbeleri bulunmaktadır. 
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Çatak Evliyaları 



İlçenin esas adı olan Şatak veya Şatakh 1 960 yılma kadar kullanılmış, daha sonra Çatak ismi verilmiştir. Eski bir Ermeni yerleşimi olan yörenin adı en erken 870 yılı civarında yazılmış olan Ermenice vekayinamelerde geçer. 
VII. Yüzyıl ortalarından itibaren bir müddet Müslüman egemenliği altında kalmış, X. ve XI. yüzyılda Vaspuragan Krallığı döneminde gelişerek çok sayıda kilise ve kale inşa edilmiştir. Çeşitli Türk ve Moğol istilalarından pek etkilenmeyen bölge, 1350 yılı 
dolayında Hakkari Beyliği'nin kontrolüne girer. 1548 
yılındaki Osmanlı-İran savaşından sonra Osmanlı Devleti 'nin hakimiyetine geçer. İlçe merkezinin eski adı Tağ veya Tağı Hakkari olup, 1865 yılında kaza (ilçe) teşkilatı kurulduğunda merkez olarak seçilmiştir. 
Bölgedeki Kürt ve Ermeni halk arasında gitgide artan gerginlik, 1 895'te çok sayıda Ermeni'nin öldürülmesi ve Çatak'taki Ermeni köylerinden çoğunun boşalarak Kürt aşiretlerin eline geçmesiyle sonuçlanır. 1915 olayları sırasında bazı Çataklılar şimdiki Karşıyaka ile Alaçam Mahallelerini ele geçirerek Ermenilerin ilçeyi terk etmeleri için zemin hazırlamışlardır. Bu dönemde Çatak ilçesi Rus işgaline uğrar. İşgal sırasında Rus ordusuna bağlı bazı Ermeni milis kuvvetleri Çatak'ta terör estirir, Müslüman halktan bazı kişileri şehit ederler. 1917 yılında Rusyada çıkan ihtilal ile Çarlık idaresi devrilip yerine Bolşevik idaresi kurulunca, Rusya askeri birliklerini çekerken Ermenilerin bir kısmı İran'a bir kısmı 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Rusya'ya, bir kısmı da Irak'a olmak üzere ilçeyi terk eder. 

İlçenin doğusunda Norduz çayının hemen kenarında kurulmuş olan kaleden bugün günümüze pek bir şey kalmamıştır. Kalenin yıllarca Osman Begi aşiretine ev sahipliği yaptığı bölgedeki köylerde anlatılır. 
Kale yüksek bir kayanın uç noktasına kurulmuş ve bölgeye hakim bir noktada yer almaktadır. Kalenin eteğinde bugün sadece temelleri kalmış olan birkaç ev bulunmakta, evlerin yanında ise bir köy çeşmesi ve yukarı kısımda ise bir mezarlık bulunmaktadır. 

İlçe sınırları içersinde tarihi öneme sahip üç kemer köprü vardır. Bu köprülerden birisi ilçenin içerisinde olup Sortkin Çayı üzerinde geçit vermekte ve halen kullanılmaktadır. Diğer iki köprü "Holkan ve Zırıl" Norduz Deresi üzerinde olup, dere üzerinde halen geçit veren yerlerdir. 

Bilgi köyü, Üçüzler Mezrasında 365 odalı Meryem Ana Kilisesi ile ünlüdür. İlçeye 20 km. mesafede bulunan Kaçit köyünde üç tane kilise bulunmaktadır. Bunlardan ikisi tahrip olmuş, diğeri ise halen ayakta silüetini korumaktadır. Köyün Sak ismini taşıyan Mezrasında da iki tane kilise bulunmaktadır. 

İlçe sınırları içindeki tarihi eserlerin şahısların tapulu arazileri içinde bulunmasından dolayı hukuki mevzuat gereği tescil edilemedikleri kaydedilir. İlçeye beş km. mesafede bulunan Sözveren köyünün Kirazlı mezramdaki kilisenin ise altı ağıl üstü cami olarak kullanılmaktadır. 
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İlçeye 24 km. mesafede bulunan Görentaş köyünde Şeyh Mehmet Tayyar Evliya' nm Türbesi ve Şehitlik bulunmaktadır 111 . Bu evliya türbesi ile Şehitliği her yıl onbinlerce insan ziyaret eder. Görentaş köyündeki türbede Şeyh Abdulkadir Geylani'nin oğlu Seyyid Muhammed Teyyar'm mezarı olduğu iddia edilmektedir. 
Anlatılır ki, Şeyh Muhammed-i Tayyar ziyaret yerinde hasta türbeye kapatılıp, uyuyarak kendinden geçer. 
Uyanınca normal olarak türbeden çıkar. (Aynı şekilde gözü görmeyenler de türbeye kapatılır.) 

Eliaçık köyü (mahallesi) ve çevresinde çok sayıda evliya türbeleri bulunmaktadır. Eliaçık köyüne bağlı Gürağaç (Nurevan) mezrasında Şeyh Yusuf Hevari Hazretleri türbesi bulunmaktadır. Bu mübarek zatın türbesini her yıl binlerce kişi ziyaret etmektedir. 

Sanpanis ziyareti, Şeyh Abdulmecit, Şahsi Hani (Şeyh Mustafa), Sürük köyünde Şeyh Bekir ziyareti yörede sözü edilen ziyaret yerlerindendir. 



111 http://www.catak.gov.tr/ 
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Edremit Evliyaları 



İlçenin içerisinden Asur kraliçesi Semiramis'in yaptırdığı Şamran Kanalı geçmektedir 112 . Ayrıca ilçeyi tepeden gören bir kız kalesi ve bu kız kalesinin karşısında da Ermeni yapımı bir şapel vardır. 

Tek mezar halindeki Babo isimli Şeyh Babo yatırı Eski Camii Mahallesi büyük kabristanı içersinde olup tarihi kesin olarak bilinmemektedir. Rivayete göre şehit olduğu söylenir 113 . Yeşil Sultan Eskicami Mahallesinde Edremit İlköğretim Okulu yakınında Mustafa Biçek'e ait bahçede olup şehit olarak bilinmektedir. Üzerinde gece ışık yandığını söyleyenler olmuştur. 



5 1 km. uzunluğundaki Menua Sulama kanalı, aynı zamanda 
"2800" yıllık ölümsüz bir aşk efsanesini de simgelemektedir. 
Kanalın çevresinde kral Menua (Yakl. Öl. M.Ö. 810-786) tarafından kızı Tariria için bugünkü Edremit'in güney-batısında asfalt yol ve Kız Damı arasında KADENBASTI mevkiinde yapay teraslar halinde yaptırılan asma bahçeleri, Asur kraliçesi Semiramis'in dünyanın yedi harikasından biri sayılan asma bahçeleriyle özdeşleştirilerek efsaneleştirilmiştir. Yapıldığı tarihten günümüze kadar "2800" yıldan beri kesintisiz olarak çalışmaktadır. 

113 http://www.edremit.gov.tr/ 
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Erciş Evliyaları 



Erciş bir dönem adını verdiği Van Gölünün kuzey doğusunda günümüzdeki Çelebibağı yakınlarında kurulmuş küçük bir sahil kenti olarak tarihi çok eskilere dayanır. Tuğrul Bey tarafından 1054 yılında fethedilerek kısmen Selçuklu topraklarına katılan Erciş, sırasıyla Selçuklu Beyliği ve bu beyliğe bağlı Sökmenli Sancağı merkezi olur. 1071 Malazgirt Savaşı öncesinde de Alpaslan'a karargah görevini üstlenir. Kervan yollarının kavşak noktasında olduğundan ünü kısa zamanda uzak ülkelere yayılır, siyasi ve ticari bakımlardan önemli bir kent merkezi olur. 

Erciş, XIV. yüzyılda Oğuz boylarından Karakoyunlu Türkmenlerinin başkentidir. 

Karakoyunlular (1348-1468) yüzyılın ikinci yarısında Erciş merkez olmak üzere Azerbeycan, Erzurum ve Musul'a kadar uzanan bölgede Karakoyunlu Beyliği adıyla anılan büyük bir Türkmen beyliği kurmuşlar ve bu beyliği kısa sürede bir devlet düzenine dönüştürmüşlerdir. Önde gelen kuruculardan ve dönemin ünlülerinden Bayram Hoca (v. 1389) ile torunu Kara Yusuf (1357-1420) Erciş'te ölmüş ve buraya gömülmüşlerdir. 

"... Şahruh'un (Timurlenk'in oğlu) 200 bin kişilik büyük bir ordu ve fillerle üzerine yürüdüğünü duyan Kara Yusuf, ağır bir durumda hasta olmasına rağmen, kendisini bir mahfe ile taşıtarak Şahruh'a karşı çıkmak 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üzere Tebriz'den ayrıldı. Ucan'a yakın Sa'idabad'da vefat etti (13 Kasım 1420). Ölüsü Tebriz'e, oradan da Erciş'e götürülerek ecdadının mezarlarının yanma gömüldü... 
Erciş'e gelen Çağatay askerleri, merak ederek Kara Yusufun mezarını açmış ve onun gerçekten, işittikleri gibi, çok uzun boylu ve iri yapılı bir insan olduğunu görmüşlerdir.." 

Karakoyunlularla sürekli savaşan Timur'un orduları tarafından işgal edildiğini ve bu işgalin 1467'ye kadar 66 yıl devam ettiğini öğreniyoruz. Daha sonra Erciş'e Akkoyunlular hakim olur (1467-1503). 1503'e kadar süren Akkoyunlu saltanatı bu tarihten sonra Şah İsmail'in zaferi ile yıkılıp, Erciş bu kez Safevilerin eline geçer. Akkoyunlular bölgeyi terk eder. 1514'te Çaldıran 
Savaşı ile Erciş Osmanlı egemenliğine girer. 1548 
tarihinde II. İran Seferi ile Van ve çevresi kesin olarak Osmanlıların eline geçince Erciş, Van Beylerbeyliği'ne 
bağlı sancak olur. Osmanlı-İran savaşları 29 Mayıs 1 825 
tarihine kadar sürer. 1910'da Erciş ilçe olur. 1915'te 
Ruslar, Ermenilerle işbirliği yaparak Erciş'i işgal eder. 1 
Nisan 1918'de Erciş, Rusların çekilmesi, Ermenilerin de bölgeyi terk etmesi ile yeniden Türklerin eline geçer. 

Evliya Çelebi Erciş Kalesini şöyle anlatır. "Van Gölü kenarında, kayalık bir tepe üzerinde, dört köşe kuvvetli bir kaledir. Her taşı fil büyüklüğündedir. Dört köşesindeki kuleler gayet sağlamdır. Havalesiz bir kale olduğundan duvarı o kadar yüksek değildir. Fakat o kadar geniştir ki üzerinde bir atlı cirit oynayabilir. Etrafında hendek yoktur. Bazı seneler Van Gölü ilkbaharda 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yükselip taşmca bu kale yedi sekiz ay su içinde kalır. 
Sadece, Adilcevaz tarafında incecik bir yol kalır. Kalenin iki kapısı vardır. Batıya bakan Adilcevaz Kapısı ki asıl büyük kapı budur. Kale içinde üstü toprakla örtülü bin adet ev vardır. Bir de Süleyman Han Camii var ki, eski Yusuf Şah (Kara Yusuf) Camii'nin tamir edilmiş şeklidir. 
Kargir, tonozlu yapı olup bir minaresi vardır. Kalede iki yüz kadar dükkan vardır iskelesinde güzel bir limanı vardır ki Van gemileri, tüccarları getirir." 

Kent en son 1841 depremi ile iyiden iyiye harap olur ve yine aynı yıllarda gölün yükselmesi ile de kısmen sulara gömülür. Eski Erciş'in Van Gölüne batması üzerine ilçe merkezi XIX. Yüzyıldan önce Agants/Eganıs 
köyüne taşınır. 20. yüzyıl başında kasaba nüfusu 1490 
Ermeni, 630 Müslim ve 60 Yahudiden oluşmaktadır. 
Erciş'te Salmanağa köyünde bulunan Salmanağa Kilisesi (Ardzvaper Aziz Meryem Ana Kilisesi) günümüzde harabe halde olup manastırı oluşturan birimler ve dış duvar taşlarının büyük bölümü düşmüş vaziyettedir. 

Hikayeye göre Çelebibağı'nm şu an bulunduğu yere İshak ve Mehmet Çelebi adında iki kardeş gelir 114 . O sırada Erciş (Erganis) Kalesi bulunmaktadır. Bu iki Çelebi kalenin yakınındaki yere yerleşirler. Burayı bağlarla bahçelerle yeşillendirirler. Buna şaşıran kale komutanı buraya asker göndererek olayı araştırma yaptırır çünkü daha önce bu bölgenin oldukça kurak ve çorak bir alan olduğu bilinir. Bunun üzerine bölgeyi 



http://www.celebibagi.bel.tr/ 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gezen askerler bu iki kardeş ile karşılaşır. Kalelerine dönerek komutanlarına bu bölgeye iki kardeşin yerleştiğini ve bunların (ermiş) çelebi olduğunu belirtirler. Kale komutanı da burayı bu çelebilere bağışlar. Daha sonra göl sularının yükselmesiyle kale sular altında kaldığından çelebiler bugünkü Çelebibağı'nm olduğu yere gelirler. O günden bugüne Erganis'e Çelebilerin bağı anlamında Çelebibağı adı verilir. 

Çelebibağı Mezarlığı beldenin yakınındaki büyük bir höyüğün üzerindedir 115 . Bütün mezar taşları kalkerden yapılmıştır. Buradaki mezar tipleri mimari şekilli, sanduka tipi, koç-koyun şeklindeki, sade ve kremasyon türü mezarlardır. Sandukaların, birkaç basamak üstüne konulan, yazı ve tezyinat ihtiva etmeyen sade ve basit örneklerinin yanında, filiz kıvrımları ve kufi yazılarla süslü, şahideli çok güzel örnekler de vardır. Bunlardan başka, devrilmiş bir sütuna benzeyen düz ve sade sandukalar da mevcuttur. 

Erciş'teki şahideli lahidler de Ahlat'takiler gibi yalnız baş taşma sahiptirler. Fakat bunların batıya bakan yüzleri tamamen boş bırakılmış, buraya hiçbir yazı veya tezyinat işlenmemiştir. Şahidelerin iç tarafında çok defa üstte mukarnaslı bir alınlık bulunur. Bunun altındaki, mezar kitabesi ile çevrelenmiş saha, bir kandille sapları geometrik örgüler meydana getiren ve XIV. Asrı 



Abdüsselâm Uluçam. Eski Erciş Çelebibağı Mezarlığı ve 
Mezar Taşlan. Türk Tarih Kurumu Yayınları. 2000 
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karakterize eden geç Rumi kıvrımları ile doldurulmuştur. 
Genel olarak dikdörtgen prizma biçiminde olan lahitler yüksek yapılmış, kapak taşları ve yan kenarları geometrik ağlarla veya nebati motiflerle süslenmiştir. Bazıları dini yazıları ihtiva ederler. Erciş'te bu tiplerin dışında dikine konulmuş sekiz köşeli stiller ve aşınmış bir koç heykeli de bulunmaktadır. Selçuklu mezarlığında 99 adet sanat değeri olan mezar taşı ve sanduka tespit edilmiştir. 
Mezarlıkta, üzerinde kitabesi bulunan en eski Selçuklu mezarı Hicri 555 (M. 1 160) tarihlidir. 

Çelebibağı Mezarlığı dışında ayrıca taşınmaz kültür varlığı olarak, Hasanabdal Köyü Mezarlığı, Çatakdibi Köyü Akmescit Mezarlığı, Ziyaret Köyü Mezarlığı, Tekler (Gürgüz) Köyü Mezarlığı, Haydarbey Mezarlığı, Beyler Mezarlığı, Kasımbağı Köyü Mezarlığı ve Gölağzı Mezarlığı bulunmaktadır. 

1903 yılında kasaba ortasındaki Yahya Bey 
Medresesinin faal olduğu ve beş talebesi bulunduğu görülüyor 116 . 

Anonim (Zortul) Kümbet, Çatakdibi köyü (Zortul) yakınlarında tarlaların içerisinde yer almaktadır. 
Kitabesi olmadığından kim tarafından ve kimin adına yapıldığı belli değildir. XV. Yüzyıl başlarında Karakoyunlular'dan önemli bir şahsiyet için, muhtemelen Karakoyunlu hükümdarı Kara Yusuf Paşa veya 1380'de vefat eden Kara Koyunlu Devleti kurucularından Bayram Hoca- inşa edildiği tahmin 



1903 Maarif Salnamesi 
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edilmektedir 117 . İki katlı kümbetin kare kaidesi ve bunun üzerinde onikigen gövdesi mecuttur. Üzeri piramidal bir külahla örtülmüştür. Gövdenin kuzey tarafına kapı, diğer yönlere pencereler açılmıştır. Aralarda kalan yüzeyler üçgen nişlerle hareketlendirilmiştir. Kümbet, üzerindeki figürlü bezemeleri ile dikkat çekmektedir. Çift başlı kartal, aslan ve kuş figürleri yer almaktadır. Bunların yanında bitkisel benzemeler ve külahın altında yazı kuşağı bulunmaktadır. Eser 20 1 1 depreminde ağır hasar görür. 

Erciş'in çıkışında yolun kenarında yer alan Kadem Paşa Hatun Kümbeti kitabesine göre, 1458 yılında Karakoyunlular'dan Cihan Şah zamanında Büyük Emir Rüstem Bey tarafından Emir Yar Ali, Şah Mustafa, Şah Sevik, Şah Ali ve anneleri Kadem Paşa Hatun için yaptırılmıştır. İki katlı, onikigen gövdeli ve piramidal külahlı kümbet düzgün kesme taş malzemeyle inşa edilmiştir. Kuzey cepheye sivri kemer formunda çerçeve içerisine kapı yerleştirilmiştir. Aralardaki yüzeylere üçgen nişler, diğer ana yönlere pencereler açılmıştır. 
Günümüzde sağlam durumdadır. 



-Oktay Aslanapa. Doğu Anadoluda Karakoyunlu Kümbetleri.- Diğer taraftan, 1420 tarihinde Tebriz yakınlarında Timuroğlu Şahruh ile karşılaşacağı zaman vefat eden ve cenazesi deve sırtında Erciş'e getirilen Kara Yusufun cenazesinin sağlığında yaptırmış olduğu, Erciş Kalesi yakınındaki Van Gölü suları altında kalmış olan Kara Yusuf Zaviyesi yanında inşa edilen kümbete defnedilmiş olabileceği daha kuvvetle muhtemeldir. 
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Türbe, Van-Erciş karayolunun Karataşlar mevkisinde yer almaktadır. Üzerinde bulunan üç satırlık kitabeye göre Karakoyunlu Cihan Şah zamanında Karayusufun hanımı Kadem Paşa Hatun ve oğulları, Emir Ali Yar, Şah Mustafa, Şah Sevik ve Şah Ali için 1453 (H. 
863) tarihinde inşa edilmiştir. Banisi ise Emir Rüstem'dir. Türbe iki katlı olarak tasarlanmıştır. Yapının alt katı, yani mumyalığı kare planlı olup beşik tonoz örtülüdür. Buraya doğu cepheden açılan ve bugün toprak seviyesinden aşağıda bulunan basit bir kapı ile girilmektedir. 

Aynı zamanda batı duvarda açılan mazgal pencere ile içerisi aydınlatılmış olup, hava sirkülasyonu sağlanmaktadır. Türbenin üst katı yani gövdesi, dıştan onikigen içten ise silindiriktir. Üst örtü içten kubbe dıştan ise piramidal külah örtülüdür. Gövde kısmında kuzeye bakan cepheye yuvarlak silme, diğer yüzeylerine de içbükey silmelerden oluşan birer dikdörtgen çerçeve işlenmiştir. Bu çerçevelerin içlerinde kuzey cephede giriş kapısı, diğer ana yönlerde pencere, aralarda kalan kenarlara ise niş yerleştirilmiştir. Türbenin ikinci kat giriş kapısına kuzey cepheden altı basamaklı bir taş merdivenle çıkılmaktadır. 

Kademeleşme yapmayan sivri kemer formlu kapı etrafı silmelerle çevrelenmiştir. Düz atkı taşlı pencerelerin etrafı, geometrik süsleme şeridi ve burmalı silmelerle çevrilmiştir. Yapıda süsleme olarak bitkisel ve geometrik öğeler ağırlıktadır. Geometrik süsleme pencere üstlerinde yer almaktadır. Birer levha içerisinde yer alan 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süsleme sekizgen ve sekizgenleri birbirine bağlayan beşgenlerden meydana gelmektedir. Bu sekizgenlerin merkezinde birer gül bezek ve onun dışında sekiz kollu yıldızlar yer almaktadır. Giriş kapısı üzerindeki sivri kemerde iki rumi ve bir palmet ile bunların saplarının geometrik dekorasyonu göze çarpmaktadır. Yine güney ve batı pencereleri üzerinde rumi ve saplan iki yarım daire şekli oluşturulmuştur. Türbenin gövde kısmında, doğu, batı, güney pencere alınlıklarında rozetler yer almaktadır. Rozetler merkezinde gülbezek ve etrafında geometrik formlu bir bezemeye sahiptirler. Figürlü bezemenin yer almadığı türbenin üst örtüsü piramidal külahtır. Külahın pabuç kısmı gövde nişlerine denk gelecek şekilde on iki kaval silme ile bezeli olup bu silmeler iki bölümlü yatay hatlarla birer kemer formu oluşturacak şekilde oluşturulmuştur. Kadem Paşa Hatun Türbesi, onikigen gövdeli piramidal örtüsü ile Anadolu'da görülen türbe mimarisinin devamı olması açısından önemlidir. 
Türbe kitabesi şöyledir. 

"Rahman ve rahim olan Tanrı adiyle, Ümmetleri sevk ve idare eden, dizginlerini tutan, yöneten Yüce Sultan Cihan Şah -Allah devletinin gölgesini devamlı kılsmhükümdarlık günlerinde (yapıldı) 

Merhum devlet Yar toprağı güzel, mezarı rahat olsun- oğlu büyük emir Rüstem bey, kardeşleri ve akrabasının kabirleri üzerine bu mübarek kubbeyi yaptı. 
İnsanlar arasında Ulu Tanrının rahmetine çok muhtaç ve kısa ömürlü olan onlar Emir Yar Ali ve Şah Mustafa ve 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Şah Sevik ve Şah Ali ve onların aziz anneleri Kadem Paşa Hatun 863 yılında vefat ettiler" 

Kadem Paşa Hatun Kümbetinin güneyinde yer alan mezarlıkta şahideli, sandukalı mezar taşları bulunmakta ve bu taşların üzerinde kandil motifi işlemeleri yer almaktadır 118 . Mezarlık, örneklerden anlaşıldığı kadarı ile XIV-XV. Yüzyıl Karakoyunlu dönemi özelliklerini taşımaktadır. 

Ayrıca, ilçeye 10 km. mesafede bulunan Çelebibağı kasabasında Çelebiocağı bulunur. Sıtmalı hasta belli bir müddet Çelebibağı Türbesinde yalnız bırakılır. Hasta türbede uyur. Uyandıktan sonra hastalıktan kurtulacağına inanılır. Ayrıca, Çelebibağı kalesinde Gürcü Baba yatırı bulunmaktadır. 

Erciş'e yakın Gülhandan Türbesinin 119 içinde duru, berrak bir su çıkmaktadır. Bu suyun göz ve deri hastalıklarını kısa sürede iyileştirdiğine inanılmaktadır. 
Ayrıca çocuğun ağrıyan gözüne ana sütü damlatılırsa ağrısının geçeceğine inanılır. 

İlçeye beş km. mesafede bulunan Haydarbey köyünde (mahallesinde) şahideli sandukalı mezar tiplerinin mevcut olduğu tarihi mezarlık alanında Haydar Baba yatırı bulunmaktadır. Kısmet açmak veya dileğinin kabul olması için Haydar Bey türbesine gidilerek dilek 



http://www.ercis.gov.tr/ 
119 Hikâye, Karakoyunlular devrinde Erciş'te yaşayan tasavvuf 
ehli, bilgin, merhametli Davut Bey'in oğlu Derdiyar ile aynı yörede yaşayan İlyas Hoca'nın kızı Gülhandan'ın, 'bicek çıkarma' ile başlayan aşkını konu alır. 
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tutulur ve türbenin girişinde bulunan dilek taşı elle tutulur. Eğer bu dilek taşı kendiliğinden havaya kalkarsa kişinin dileğinin kabul olacağına inanılır. Anlatılır ki, Haydar Baba, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri 'nin müritlerindendir. Haydar Baha'nın da muhtemelen Malazgirt Savaşı' ndan önce buraya gelip yerleşerek, Anadolu'nun sahiplenilmesinde büyük rol oynadığı anlaşılmaktadır. Bu gün tamamen yıkılmış olan türbenin, XII-XIII. yüzyıl eseri olabileceği kabul edilir. 

Bir zamanlar Van Gölü üzerinde eski, yıkık ve kullanılmayan iskelenin sağındaki, yılanlı tepede Yılanlı Baba isimli bir türbe vardır. "Yılanlar kaynar bu tepede de, hiçbir yılan yolun altına inmez. Ama derler ki , dostça Yılanlı Baba'yı ziyarete gidenlere de yılanlar dokunmazmış." 

Erciş- Adilcevaz karayolunun 32. km. 'sinde, yolun yaklaşık olarak iki km. kuzeyinde eski adı Zayzak olan Akçayuva köyü girişinde sırtta yer alan bir türbe bulunmaktadır. Üzerinde herhangi bir kitabe bulunmayan bu türbenin, çevre kümbetlerle benzerliği ve yapım özellikleri esas alındığında XV. yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmesi mümkündür. 

İlçeye 25 km. mesafede bulunan Köycük köyünde Marufi Kerhi türbesi bulunmaktadır 120 . 



Tam ismi Ebu Mahfuz Maruf ibn Finiz el-Karkhi olup, Tasavvufda çok önemli bir Sufi velidir. Hristiyan bir aileden gelen Maruf Kerhi'nin Müslüman oluşu tasavvufta en meşhur hikayelerden biridir. Maruf Kerhi Bağdad'ın Vasit veya Karkh 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Pay köyünde Pay Baba, Gökoğlan köyünde Şeyh Hazmam türbesi bulunur. İlçeye 36 km. mesafede bulunan Tekler köyündeki ziyaretin ismi Kavgalı iki Bacı veya Kavgalı Bacılar ziyaretidir. 

İlçeye dokuz km. mesafede bulunan Kocapınar beldesinin Ziyaret Mahallesinde Bacı-kardaş ziyareti vardır. 

İlçeye 12 km. mesafede bulunan Keklikova köyünde Sofu Baba türbesini ziyaret edenler, niyet tutup Sofu Baha'nın mezar taşma küçük taş ve çanak parçalarını sürüp yapıştırmaya çalışırlar 121 . Bunu üç defa denerler. Bu üç denemenin sonunda taş yapışırsa dileğin gerçekleşeceğine inanılır. 

Erciş'te Şeyh Macur Baba yatırını ziyaret eden hastalar kurban kesip, yatıra para bırakırlarsa ve türbenin 



ilçesinde doğmuştur. Ferîdüddîn-i Attâr'ın Evliyaların Günlüğü kitabında Maruf Kerhi'nin politeizm'in tüm formlarını inkar ettikten sonra İslam'a genç yaşda Ali er-Rıza vesilesiyle geçtiği bildirilir. Geleneğe göre, hemen anne ve babasına müjdeyi vermiş, onlar da sevinerek Müslüman olmuşlardır. Müslüman olduktan sonra Maruf Kerhi Davud-i Tai'nin müridi olur. 
Maruf-i Kerhi'nin, keramet, menkıbe ve güzel sözleri çoktur. 
Cömertlik ve kerem sahibi olup, sağlığında ve vefatından sonra da sevenlerinin yardımına koşan dört büyük veliden biri kabul edilir. Bunlar Ahmed bin Hanbel, Maruf-i Kerhi, Bişr-i Hafi ve Mansur bin Ammar'dır. 815 (H.200) yılında Bağdat'ta vefat etti. 

121 Erol Albayrak. Erciş'te Eski Türk İnançlarının İzleri. 
Yüksek Lisans Tezi. Niğde Üni. Niğde. 2006 
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kapışma elbisesinden bir parça bağlarlarsa hastalıktan kurtulacağına inanırlar. 

Anlatılır ki, Erciş'te Sarı Baba Türbesine zamanın birinde bir turist gelip, türbenin civarına çadır kurmuş. 
Oradaki köylülere de buraya tatil amaçlı geldiğini söylemiş ve bir aya yakın kalmış. Daha sonra, turist gideceği zaman orda bulunan çobana, Sarı Baba Türbesinin sarısını biz aldık babası size kaldı demiş. 
Çoban durumu köylülere bildirince köylüler gelip türbenin içine baktıklarında türbenin ortasında kazı yapıldığını görmüşler ve iki kırık çömleği bulmuşlar. 

Gözü ağrıyan çocukların ilçeye 24 km. mesafede bulunan Yılanlı köyündeki Sultan Zübeyde yatırma götürülmesiyle, iyileşeceklerine inanılır. Gözü ağrıyan adam için yedi farklı renk bir kamışa dua okunarak sarılır ve duvara asılır bu şekilde göz ağrısının geçeceğine inanılır. 

İlçeye 17 km. mesafede bulunan ve eski ismi Hakiköy olan Topraklı köyünde Hakkı Baba türbesi bulunur. 

XVII. Yüzyılın ilk yarısında yaşadığı sanılan Ercişli Emrah, bir Karakoyunlu köyü olan Egans'ta dünyaya gelir. Erciş kalesinin başbuğu Miroğlu'nun sazcısı Aşık Ahmet'in oğludur. Emrah, Çelebibağı yöresinde Şeker bulağının üstünde, uyurken pir elinden bade içerek Selvihana aşık olur. Erciş'te Miroğlu'nun sarayında babası Aşık Ahmet'le, Horasan'da Hasan Han'ın divanında Lezgi Ahmet'le ve İsfahan'da Şah Abbas'm huzurunda Aşık Abbas'la olmak üzere Emrah üç 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defa hasım aşıklarla meydanlaşır. Önceleri Selbihan'a aşık olan Şah Abbas, sonradan Emrah'ın ve sevgilisinin koruyucusu ve kurtarıcısı olur. 1984 yılında yapılan bir kazıda ona ait olduğu kabul edilen bir mezarda üzerinde "Emrah" adının da yer aldığı bir taş bulunur 122 . Emrah sınırlı bir kelime dağarcığı ile çok şey söylemeyi başarmış, Anadolu insanının ruhundan kopan temiz duyguları ifade edebilmiştir. 

Seyyid Muhammed Hafid Arvasi Permis'te dünyaya geldi. Babası Seyyid Abdülgaffar- şehidsanidir 123 . Anne tarafından gavsul azam Seyyid Sıbgatullah Arvasi hazretlerinin torunudur. Babası şehid olunca dayısı Nur Muhammed'in yanında Gayda'da kalır 124 . Molla Cami' ye kadar okur. Mütevazi ve çok 



Yapılan tetkikler neticesinde bu taşın Ercişli Emrah'a ait olmadığı anlaşılır. -Ercişli Emrah'ın Şâhidesi (Mezar Taşı) Üzerine. Salahaddin Bekki- 

123 Abdülgaffar Arvas Seyyid Lütfullah'rn oğlu olup 1877-78 
Rus Harbine 300 askerle katılır. Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinin halifesi Şeyh Halid Öreki ile beraber Ağrı dağı taraflarında şehid olur ve oraya defnedilir. 

124 Nur Muhammed Arvasi Gavs Hazretlerinin oğludur. 
Gayda' daki medreseden mezundur. Abdurrahman Buti'nin halifesi olup tekkenin en parlak dönemi onun zamanıdır. 
Ondört müderris, 400 talebe vardı. Üç tekke ve medreseyi yönetiyordu. Eshabı arasından 40 tanesi keşf-i kubur derecesinde idi. Kerametleri çoktur. İki sene önceden kıtlık olacağını bilmesi, susuz olan bir köyde iki rekat namaz kılınca suyun fışkırması ve hala akması, iki çocuğun onlar daha dünyaya gelmeden annelerine genç yaşta şehid olacaklarını bildirmesi kerametlerindendir. Bediüzzaman Said Nursi bir müddet onun yanında tahsil görmüştür. Hatta kendisine şeyhin 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cömert idi. Çok müttaki idi. Mazannadan idi. Çok kerametleri görülmüştür. 1957 'de ilçeye dört km. 
mesafede bulunan Karamelik (Nişancı) köyünde vefat eder. Anlatılır ki, hanımı da çok müttaki olup yedi yaşından büyük erkeğe yüzünü göstermezdi. Denizlili Osman Nuri Efendi (1903-1980) halifelerindendir 125 . 
Oğullarından Malik Ejder XX. Dönem milletvekilidir. 
Enver Arvas (1948-2012) ise İstanbul'da vefat eder. 
Cenazesi Nişancı köyüne getirilir. 

Şeyh Halis Efendi Kara Melik köyünde Şeyh Muhammed Hafid Hazretlerinin mahdumu halife ve vekilidir. Hafız-ı Mesnevi etkisi bırakacak kadar sohbetlerinde ekseri Mesnevi-i Şerif den ezbere okuyup misaller verir. İstanbul'da Sultan Ahmed Camii Baş İmamı Muhammed Şefik Arvasi amcası olur. 

Seyyid Muhammet Berzenç Erciş Müftülük dairesi yanında yatar. Abdulvehap Altmkaynak'm babasıdır. 
Seyyid Abdülvehap Altmkaynak Seyyid Muhammed'in 



talebesi denilmesi okuduğu bu döneme rastlar. 29 yaşında vefat etmiştir. 

125 

Hafid Arvasî Hazretleri vefatından önce Osman Nuri Efendiyi irşatla görevlendirip her türlü yetki ve tasarrufatını ona tevdi etmiştir. Mürşidinin kızıyla da evlenip onunla akrabalık bağı da kuran Osman Nuri Efendi fasılasız olarak ömrünün sonuna kadar gerek dükkânında ve gerekse evinde sohbetlere devam etmiş gece, gündüz demeden, usanmadan, yorulmadan insanların Hakk yola ulaşması için uğraş vermiştir. 
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oğludur. II. Dönem Van Milletvekilidir. Adı geçen yerde yatmaktadır. 
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Gevaş Evliyaları 



Gevaş'ta Kırmızı Kilise, St. Tomas Manastırı ve Deveboynu Manastırı bulunur.r. 

Akdamar Adası ve üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi 915-921 yılları arasında Vaspurakan kralı I. 
Gagik tarafından Kudüs'ten İran'a kaçırıldıktan sonra VII. 
Yüzyılda Van yöresine getirildiği rivayet edilen Hakiki Haç'm bir parçasını barındırmak maksadıyla Keşiş Manuel'e yaptırılır 126 . Kilisenin kuzeydoğusundaki şapel 
1296-1336 tarihlerinde, batısındaki jamaton 1763 
tarihinde, güneyindeki çan kulesi XVIII. Yüzyıl sonlarında ilave edilmiştir. Kuzeyindeki şapelin ise, tarihi 



908'de I. Gagik Ardzruni bazı Ermeni ve Müslüman beyleriyle anlaşarak Gevaş'ta (Vostan) kendini Vaspuragan Kralı ilan eder ve bilahare başkentini adaya taşımaya karar verir. I. Gagik adada halen mevcut olan kiliseden başka müstahkem bir kasaba, saray, çarşı ve liman inşa ettirir. Ada üzerindeki sivil yerleşimin 16. yüzyıl başlarına kadar canlı olarak varlığını sürdürdüğü ve 1535 Osmanlı-İran harbi'nde tahrip edildiği anlaşılmaktadır. 16. yüzyıldan sonra sivil yerleşimin bulunmadığı adada Kutsal Haç'a adanmış bir Ermeni manastırı hayatiyetini sürdürür. 19. yüzyıl sonlarında 
300 civarında keşişin ikamet ettiği manastır, 1895 ve 1915 
olaylarından sonra terk edilir. Ermeni Kilisesinin ruhani başkanlığı makamı 10. yüzyıl ortalarından 1101 yılına kadar Ahtamar Adasında bulunur. Bu makamın XII. Yüzyılda Kilikya'ya taşınmasından sonra da Ahtamar Kilisesi XIX. 
Yüzyıla dek önderlik iddiasını devam ettirir. 
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bilinmemektedir. İlk yapıldığında saray kilisesi olan yapı, sonradan manastır kilisesine dönüştürülmüştür. 

XVII. Yüzyılın ortasında Evliya Çelebi, adanın tamamen Ermeniler tarafından meskun olduğunu, Müslümanların sadece ziyaret maksadıyla adaya uğradığını, ayrıca kilisede 200' den fazla rahip ve papazın bulunduğunu, bunların nefislerini terbiye için sadece siyah üzüm ve kuru bakla yemeleri sebebiyle çok zayıf olduklarını kaydeder. Adadaki 300 civarındaki Ermeninin adeta dünyadan el etek çektiklerini ve terzilik yaparak gelen adaklarla hayatlarını idame ettirdiklerini ilave eder. 

Kilisenin figürlü repertuarı oldukça zengindir. 
Bunun yanında İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahneler bulunmaktadır. Yunus Peygamber' in denize atılması, Hz. 
Meryem ve kucağında Hz. İsa, Adem ile Havva'nın Cennet'ten kovulması, Hz. Davut ile Kral Goliat'm mücadelesi, Samson Filistinli ikilisi, ateşte üç İbrani genci, aslan ininde Daniel sahneleri bunların başlıcalarıdır. Batı cephede Kral Gagik'i kilise maketini sunarken gösteren bir sahne yer alır. Dört yöndeki alınlıklarda İncil yazarları boydan tasvir edilmiştir. 
Bunlardan başka cephenin alt ve üst kesimlerinde, asma sarmaşığından oluşan kuşaklar dolanır. Bu kuşakların içlerinde çeşitli dünyevi sahneler işlenmiştir. Av sahneleri, çeşitli hayvanlar, güreşçiler ve sarayla ilgili bir çok sahneye yer verilmiştir. Ayrıca doğu cephenin tam ortasında asma sarmaşığı bordürünün içerisinde Abbasi 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Halifesi Muktedir başı haleli, bağdaş kurmuş vaziyette bir elinde kadeh, diğer elinde üzüm tutar vaziyette, tasvir edilmiştir. Dini ve dünyevi sahnelerden başka, hayvan figürleri yönünden de bir çeşitlilik göze çarpmaktadır. 
Aralarda serbest biçimde, asma sarmaşıkları içerisinde ve çatıların alt kesimlerinde bu zengin hayvan figürlerini görmek mümkündür. 

1462'de yenilenen kilise, 1703'teki depremde zarar gördüğünden 1712-1720 tarihleri arasında tekrar onarım geçirir. Doğudaki birçok başka Ermeni anıtı ile birlikte Akdamar Kilisesinin de 1951 'de hükümet emriyle yıkımı kararlaştırılır, 25 Haziran 1951 'de başlatılan yıkım çalışması o dönemde genç bir gazeteci olan ve tesadüfen olaydan haberdar olan Yaşar Kemal'in müdahalesiyle durdurulur. 2007 yılında geçirmiş olduğu restorasyon sonucunda Anıt Müze olarak hizmete girer. 

Abbasiler yoluyla Orta Asya Türk sanatı etkilerini 
de üzerinde barındırması önemini arttırmaktadır. 2010 
yılından itibaren her yıl bir defa olmak üzere ayin tertiplenen kilisenin Dünya Kültür Mirası listesine alınması için başvuru yapılır. 

İzzettinşir Camii aynı adla anılan kalenin doğu tarafında kurulmuş olan mahallenin içerisinde, bahçeler 



Onsekizinci Abbasî halifesi ve halifelerin otuz altıncısıdır. 
908-929 ile 929-932 dönemlerinde olmak üzere iki kez halife olmuştur. 25 yıl kadar süren halifeliği döneminde Abbasî halifeliğinin karakterinin değişmiş olduğu nakledilir. Kendi saltanâtı için bir engel olarak gördüğü Hallâc-ı Mansûr'un katlini 26 Mart 922 tarihinde Bağdat'ta gerçekleştirdi. 
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arasındadır. Halk arasında İzdişir Camii olarak anılır. 
Cami, kuzeyine sonradan eklenen medrese ile kompleks bir yapı oluşturmaktadır. Caminin banisi, muhtemelen 1387'de Timur'un Van ve çevresini istilası sırasında Van-Hakkari hakimi olan İzzettin Şir'dir. Lynch, camide gördüğü zengin işlemeli ahşap minberden bahsetmekte ve kendisine aktarılan kitabesine göre bunun 1446-47 yılında Hüsrev Paşa tarafından inşa ettirildiğini ve caminin onartıldığım belirtmektedir 128 . Mihrap son yapılan onarımlarda kısmen bozulmakla birlikte orijinal yapısını muhafaza etmektedir. Medrese ise, batıya bakan taç kapısı üzerindeki bugün tahrip olmuş ve okunamayacak durumda olan kitabesine göre Abdullah Han tarafından 1594 tarihinde eklenmiştir. Caminin kapısı ve kuzey cephesi sonradan eklenen medresenin avlusunda kalmaktadır. Kuzeyden camiyle bütünleşen medrese, enine dikdörtgen planlı ve avluludur. 
Medreseye batı cephenin ortasından bir taç kapı vasıtası ile girilmektedir. Taçkapı üzerindeki kitabe, şöyledir. 

"Bu hazire, mutlu, merhum, Tanrı'nm merhametine ve bağışlamasına muhtaç olan Şah Sarimüddin Mehmet içindir. 593/1 197 Yılının Safer (Ocak) ayında vefat etti" 

1903 Maarif Salnamesinde medresenin faal olduğu 
ve 1 6 talebesi bulunduğu görülmektedir. 



128 H. F. B. Lynch. Armenia Travels and Studies Cilt II. "An 
inscription records that it was the gift of Khosrov Pasha, and that the donor restored the mosque in the year of the Hegira 
850 (A.D. 1446). 
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Cami ve medrese son yapılan onarımlarla günümüze sağlam olarak ulaşmıştır. Ancak Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün son yaptırdığı tamirler sırasında yapı özgün birçok inşai özelliğini yitirmiş, hatta orijinalde olmayan bir minare batı tarafına eklenmiştir. 
Her ne kadar medrese sonradan eklense bile bu şekilde cami-medrese birlikteliği, Anadolu Selçuklu Devri'nde karşımıza çıkan bir özelliktir. 

İlçeye iki km. uzaklıkta, Van Gölü kenarında mezarlık içerisinde bulunan Çelme (Halime) Hatun Kümbetinin güney yönündeki pencere altındaki silmede Ahlatlı Pehlivan Havetoğlu Esed tarafından yaptırıldığı yazılıdır. Bu ustanın Ahlat Meydan Mezarlığı ile Taht-ı Süleyman Mezarlığı'ndaki mezarlarda da ismine rastlanmaktadır. Bu mezar lıklardaki mezar taşları üzerinde 1317-1327 tarihleri bulunmaktadır. 

Kümbet kübik bir kaide üzerine onikigen planlı olarak yapılmış, üzeri de konik bir çatı ile örtülmüştür 129 . 
Kaideden gövdeye pahlarla geçilmiştir. Türbenin dışı ve her köşedeki pencereleri üçgen profilli, ince uzun dikdörtgen nişler halindedir. Bu nişler Bursa kemerli olarak son bulmaktadır. Bunlardan doğu, batı ve güney cephelerdeki nişlerin içerisine birer pencere açılmıştır. 
Giriş kapısı oldukça gösterişli olup silmeli, mukarnaslı bir niş içerisinde bulunmaktadır. Türbenin giriş kapısı üzerinde Arapça bir kitabe bulunmaktadır. Bu kitabenin mealen anlamı şöyledir: 



Oktay Aslanapa. Doğu Anadoluda Karakoyunlu Kümbetleri 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"Melik İzeddin, vefat eden Çelme Hatun adına bu türbenin yapılmasını h.736 (1335) yılının Muharrem ayında emretti." 

Bu kitabede ismi geçen Melik İzeddin ile ilgili bir bilgiye rastlanmamıştır. Ancak Oktay Aslanapa bu tarihlerde Celayirlilerin yöreye hakim olduklarını belirtmiş ve bu kişinin Karakoyunlu beylerinden biri olabileceğini ileri sürmüştür. Bu kümbetin kitabesindeki ismin okunmasında bazı noktalar dikkate alındığında Halime ismi ile Çelme isminin karıştığı da açıkça görülmektedir. Bununla beraber halk arasında bu kümbet Halime Hatun Kümbeti olarak da tanınmıştır. 

Kümbetin cephelerine yazı taklidi geçmeler ve bitkisel motiflerden ibaret bezemelerle görkemli bir görünüm verilmiştir. Ayrıca kümbetin saçak altına bitkisel motifli iki şerit arasına Kuran' dan alınma ayetler yazılmıştır. 

Kümbetin altında mumyalık kısmı bulunmakta olup, bu kısmın üzeri manastır tonozu ile örtülmüştür. 
Ancak mumyalığm içerisinde bulunan mezarlardan hiçbir iz günümüze gelememiştir. Selçuk devrinin asaletini hatırlatan bu Karakoyunlu kümbeti ihtişamlı bir üsluba sahiptir. Karakoyunlu abideleri Timurlular ve Akkoyunlular zamanında tamamen tahrip edilmiş olduğundan günümüze ulaşamaz. 

Seyyid Muhammed Reşid Hazretlerinin babası Fehim-i Arvasi'dir 130 . Bütün ilimleri babasından öğrenir. 



Muhammed Reşid (Gevaş). Evliyalar Ansiklopedisi 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Anlatılır ki, tasavvufta babasının sohbetlerinde kemal derecelerine ulaşır. Babasının derslerine devam edip, medreselerde okutulan bütün kitapları okuyup, tamamlar. 
Sadece belagat ilminde meşhur bir kitap olan Mutavvel kitabını okumamıştır. Sıra gelince, bu kitabı, Şemdinli tarafında Şinu adındaki köyde çok meşhur bir hoca olan Molla Abdurrahim adında bir müderristen okumayı arzu eder. Bunun için babası Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinden izin ister. Babası bu hususta emsalsiz bir alim olmasına rağmen içine böyle bir arzu doğmuştur. 
Babası, "Oğlum buraya kadar seni okuttum. O kitabı da okuturum.", diye buyurur ise de müsade etmesini çok arzu etmektedir. "Efendim bunda şüphem yoktur. Ne olur bu şevkimi kırmayınız, lütf buyurunuz da müsade ediniz.", deyince müsade eder. Müderris Molla Abdurrahim'in yanma gidip durumu anlatır. Bir sabah ders okuyacağı sırada Mutavvel kitabını hocasının önüne koyar. Hoca okumaya başlayınca, "Efendim bizim usulümüzde talebe dersi okur, anlatır, hoca dinler. Eğer talebenin bir müşkülü olursa, hoca halleder." der. Bunun üzerine hoca müsade eder ve onun dersi okumasını ve anlatmasını dinler. Hoca onu dinlerken, ilimdeki derecesine ve dersi anlatmaktaki üstün maharetine hayran kalır. Hemen kitabı kapatıp, "Siz bu ilmi kimden öğrendiniz?" der. Seyyid Muhammed Reşid, "Babamdan öğrendim." der. "Babanız sizden alim midir?" deyince, "Babam o kadar ilim sahibi ki, benimle hiç mukayese edilemez.", diye cevap verir. Molla Abdurrahim bu sözler üzerine, "Şu söylediğiniz sözlere ve ilimdeki derecenize 



159 



göre ben değil size ders vermeye, talebe bile olmaya layık değilim! Size bir şey okutamam. Öyle bir dahiyi bırakıp buraya gelmişsin. İlmimden fayda göreceğinize kani değilim! Fakat buraya kadar gelmişken birkaç gün burada kaim da ilimde pekçok müşkül meselelerimiz vardır. Bunları lütfen halledin, sonra gidersiniz.", der. 
Kabul edip kalır. Onların ilimdeki müşkül meselelerini hallederken, hastalanır. O köyden Nehri köyüne gönderirler. Nehri köyünden onu Seyyid Ubeydullah Arvasi Van'a, oradan da halası Cevahir Hanım onu Gevaş'ın Tığniz köyüne götürür ve orada vefat eder. Hacı Zive ismindeki kabristana defnedilir. Cenazesinde gaybdan pek çok kuş toplanır. 

Babası Seyyid Fehim Hazretleri onun hasta olduğunu işitince, Arvas'a getirmeleri için birkaç kişi gönderir. Ancak vardıklarında vefat etmiştir. Cübbesini ve diğer elbiselerini bir bohçaya sarıp Arvas'a getirirler. 
Bu sırada Seyyid Fehim Hazretleri misafirhanede sohbet etmektedir. Muhammed Reşid'in elbiselerinin sarılı olduğu bohçayı evin harem kısmına götürürler. Fakat Seyyid Fehim Hazretleri, "Bohçayı buraya getirin.", diye buyurur. Emri üzerine getirirler. Bohça önüne konulunca, "Muhammed Reşid vefat etti! İnna lillah..." diyerek bohçayı açar. Kendi sarığını ve cübbesini çıkarıp Muhammed Reşid'in sarığını ve cübbesini giyer. "Beni bu cübbeye varis kılan Allahü tealaya hamd olsun.", diye buyurur. Sonra onun cübbesini ve sarığını çıkarıp tekrar bohçaya koyar ve kıymetli sohbetine devam eder. 
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Muhammed Reşid hazretlerinin Muhammed Bakır isminde bir oğlu ile Aişe Hanım isminde bir kızı vardı. 
Bu kızı Seyyid Abdülhakim Arvasi Hazretleri ile evlenmiş, daha sonra Birinci Cihan Harbi esnasında hicretlerinde Musul'da vefat etmiştir. Seyyid Ahmed Neyyir Mekki 131 , Seyyid Ahmed Enver ve Seyyid Ahmed Münir merhumların valideleridir. 

Arvas'da medfun Seyyid Abdullah Arvasi'nin oğlu Abdulcelil-i Veli isimli zat 1700'lü yıllarda Arvas'tan Daldere 132 mıntıkası Zögöh (Duruldu) köyüne yerleşir ve ilim yaymağa başlar. Büyük alim ve veli olan bu zatın kızı Aişe hatun, Seyyid Sıbğatullahi Arvasi Hazretleri ile evlenir. Üçüncü kuşak torunu olan Molla Abdulcelil efendi keramet ehli ve yüksek takva sahibi bir zat olup 
1925 senesinde Pağvas (Kazanç) köyüne gelip yerleşir 133 . 



131 Seyyid Ahmed Neyyir Mekki Efendi (1894-1967) Kadıköy 
müftüsü iken İstanbul'da vefat etti. Fatih'te Edirnekapı Kabristanına defnedildi. Defninden üç sene sonra, kabrinin bulunduğu yerden çevre yolu geçtiği için, Ankara'nın Bağlum kasabasına, babasının kabrinin yanına nakledildi. Enver Medeni hicret esnasında 1918'de Eskişehir'de vefat etti. Seyyid Münir Üçışık, İstanbul Belediyesinde satış memurluğunda çalışmış, doğruluğu, çalışkanlığı güzel ahlakı ile etrafının sevgisini kazanmıştı. 1979'da İzmir'de vefat edip Ankara'nın Bağlum kasabasına defnedildi. 

132 1487 tarihli Mir Hasan Veli'nin kendi adıyla anılan camisi 
vakfı vardır ve köyde mezarı bulunan Pir İsiv Daldere'nin, bilinen en eski şahsiyetlerindendir. 

133 Kazanç köyünde 1900'lerden 1950'lere kadar Abdulcelil 
Arvas Efendi daha sonra da 2000'lere kadar oğlu seyyid 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Abdülcelil Efendinin Hamide , Hikmetullah, Zeynelabidin ve Abdulmenaf isimlerinde üç oğlu ve bir kızı olur. 

Romatizmalı hastaların ilçeye 17 km. mesafede bulunan İkizler köyündeki Pir Yakup yatırını ziyaret ederek hastalıktan kurtulacağına inanılır. Hatta sedye ile getirilip, yürütülerek dönenlerin olduğu anlatılır. 

Daldere köyü Pullupmar mezrasında Pir Yusuf yatırı da, şifa amaçla ziyaret edilen yatırlardan birisidir. 
Hastalar bütün vücutlarını yatırın hemen yanındaki çeşmenin suyu ile yıkarlarsa, kısa sürede şifa bulacaklarına inanılır. 



Zeynelabidin Arvas Efendi, bütün köy halkına din dersleri verir ve Kur'an-i kerim öğretirdi. 

134 Hamide Hanım töreli köyünden halid bey oğlu abdulkerim 
inal bey ile evlendi. 2000 'li yıllarda ıstanbulda vefat etti ve iıstanbul'da defn edildi. Hikmetullah Arvas, takva ve muhabbet ehli kibar bir zat idi. 17 mart 1992'de vefat etti. 
Pağvas'ta babasının ve annesinin yanında aile kabristanında medfundur. Zeynelabidin Efendi 1992'de Van'da vefat eder. 
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Gürpınar Evliyaları 



Eski adı "Havasor" olup Ermenice "Have-tzor" (Ataların Vadisi) sözcüğünden türetilmiş olan Gürpınar ilçesinin geçmişi Urartular dönemine kadar uzanır. Eski adı Mamuret-ul Hamit olan ilçenin bugünkü merkezi eski Gığzi/Kiğzi köyüdür. 1892 yılma ait salnameye göre, iki nahiyesi 70 köyü ile Van vilayetinin Hakkari Sancağına bağlı kazalarından biridir. Rus ve Ermeni işgaline 
uğrayan ilçe 1 Nisan 1918 tarihinde kurtulur. 1936 
yılında ilçe olmuştur. Van'ın 21 km. güneyinde olup ilçe toprakları çok yüksek ve dağlık bir alanda kurulmuştur. 
1954'te nahiye merkezi Kasrik (Kırkgeçit)' tir 135 . 1954'te ilçe merkezi ve Gürpınar adı günümüzdeki yerine taşınır. 

Vaspurakan İslam hakimiyetine Abbasiler devrinde girer. Andrusi prensleri halifeye tabi olarak bazen bağımsız bazen de yarı bağımsız şekilde bölgeyi yönetirler. Ermeniyenin en büyük eyaleti olan Vaspurakan şehirleri arasında Hoşap da bulunmaktadır. 
Van ve çevresi ile birlikte, Hasan Bey yönetimindeki Hoşap ve Mahmudi Beyliği toprakları 1548 yılında kesin olarak Osmanlı Devletine katılır. İç işlerinin yönetimi Mahmudi Beylerinin elinde olup Mahmudi Hükümetinin merkezi Hoşap 'tır. Hasan Bey, Yezidi olan Mahmudi aşiretinin Sünni-şafı mezhebine girmelerini sağlar. Bunu 



Tahir Sezen.l935'te Gürpınar adıyla ilçe merkezi oldu. 
Osmanlı Yer Adları (Alfabetik Sırayla). T.C. Başbakanlık 
Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Ankara - 2006 
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gerçekleştirebilmek için Hoşap'ta cami ve medrese gibi müesseseler kurar 136 . Yerine geçen Şir Bey hakkında şerefnamede, "Sofi meşrepli, çoğu zaman ulema ve fuzelanm sohbetinde bulunan, sofi şeyhlerine hizmet eden" bir kişi olarak bahsedilir. 

IV. Murat tarafından Mahmudi Zeynel Beye yazılan bir anlaşmada özetle, Zeynel Beyin ve Mahmudilerin devlete sadakatleri övülür, İran'a karşı ehli sünnet olarak yıllarca devletle birlikte yapılan mücadeleler dile getirilir. Hoşap XVIII. Yüzyıl boyunca ve XIX. Yüzyıl başlarında Mahmudi Hükümetinin merkezi olmaya devam eder. Osmanlının yeni idari teşkilatlanmasının sonrasında Hoşap, önce Mahmudi, daha sonra da Ma'muret'il Hamid kazasının merkezi durumuna getirilir. 1315 tarihli Van Salnamesi'nden anlaşıldığı üzere Hoşap, Mahmudi kazasına tabi iken 
1296 senesinde teşekkül ettirilen Hamidiye kazasının 
idare merkezi olur. Hamidiye kazası doğuda Albak, batıda Havasor Nahiyesi, güneyde Şatak kazası ile sınırlıdır. Kazanın ismi Sultan II. Abdülhamid'e izafetle "Hamidiye" olarak adlandırılmıştır. Bu dönemde Hoşap'ta bir hükümet konağı, iki karakolhane, bir cami-i 



136 Mahmudi Hasan Bey, 1585 yılında İranlıların eline geçen 
Tebriz'in alınması sırasında Safevilerle yapılan savaşta şehit düşer. Cesedi Tebriz'den alınarak Beyliğin merkezi olan Hoşap'a getirilir ve yaptırmış olduğu medresenin güney batısına eklenen türbeye gömülür. 



164 



şerif, asar-ı âtikadan bir kale, bir medrese ve on kadar dükkan olduğundan bahsedilmektedir 137 . 

Daha önceleri bir Urartu askeri tesisinin bulunduğu yere, kitabesinden anlaşıldığına göre Mahmudi Süleyman Bey tarafında Hoşap Kalesi yaptırılır 138 . Burası Hoşap suyunun kenarında yükselen sarp ve dik bir kaya kütlesi üzerine kurulmuş içkale ile bunun kuzeyinde üç yönden kuşatan dışkaleden meydana gelmiştir. Evliya Çelebi dış kaleden, alçak duvarlı kırk kuleli, iki kapılı ve hendeksiz, bin adım uzunluğunda, içinde sekizyüz kadar ev, bir han, bir hamam ve bir kaç dükkan bulunduğu şeklinde bahseder. Dışkalenin güneydoğusuna, eğimli bir arazi üzerine bir cami inşa edilmiştir. İç kaleyi oluşturan yapılar ise, iç kalenin güneybatısında harem duvarına bitişik olarak yapılmış olan mescit, İçkalenin güneydoğusunda kalenin kurulduğu tepenin en yüksek kesiminde yer alan ve kumandanlık dairesi, müdafılerin kışlası, saray veya asıl ikamet edilen kısımdan oluşan seyir köşkü, bu köşkün batısında yer alan harem, haremin batısında yer alan selamlık, seyir köşkünün birinci katında güney duvarına bitişik vaziyette yer alan hamam, seyir köşkünün kuzeybatısında yer alan fırın, ve içkalenin orta kesimine yakın ve kuzey sur duvarının hemen gerisinde yer alan zindandan meydana gelmektedir. 



Mehmet Top. Ortaçağda Hoşap 
138 Kale-i Mahmudi, Mahmudi Kalesi ve Narin Kale olarak da 
anılan Hoşap Kalesinde kazı çalışmalarına Sn. Mehmet Top 
başkanlığında bir ekip tarafından 2007 yılında başlanmıştır. 10 
yıllık bir kazı ve restorasyon projedir. 
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Kalede madeni eser olarak demir kapı kanatları dikkat çekicidir. Tamamı demirden yapılan kapı kanatları yuvarlak başlı çivilerle perçinlenmiştir. Evliya Çelebi kapının farklılığını dile getirir. "Osmanlı ülkesinde kale kapıları hep ağaç üzerine demir kaplı kapılardır ki ateş etsen ağacı yanar, demirler dökülür. Amma bu Hoşap Kalesi Kapısı'nm her kanadı üçyüz kantar Nahçivan demirindendir. Hiç ağaç kısmı yoktur." 

Mahmudi beyleri XIX. Yüzyılın ortalarına kadar kalede otururlar. Bundan sonra burası terk edilir ve eşkıyalar tarafından soyulur ve özellikle köylüler tarafından kalenin ahşap kısımları sökülerek götürülür 139 . 

Evliya Bey Medresesi, Hoşap'm merkezinde, Gevirhan Mezarlığı'nm doğu tarafında yer almaktadır. 
Evliya Bey'in yaşadığı döneme bakarak medresenin, XVII. Yüzyılın III. çeyreği içinde yapıldığı tahmin edilmektedir. Medrese, yıkılmış iken 1992 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından içi ve çevresi temizlettirilerek mevcut kısımları ortaya çıkarılmıştır. 

Seyahatname yazarının 1655 yılında Van Karahisar'mm yöneticisi olarak bahsettiği Evliya Bey, 



2007 yılında başlatılan kazı ve sağlamlaştırma çalışmaları 
Van YYÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Top tarafından yürütülür. 
2013 yılında, hamam, seyir köşkü ve harem kısımları ortaya 
çıkan Hoşap Kalesi'nde surlar ve iç kısımlar da onarılmaktadır. 
Ortaya çıkarılan taş boruların iç içe geçmesiyle döşenen hamam ve mutfak ihtiyaçları için kullanılan 350 yıllık su ve kanalizasyon sistemi ile kalenin her tarafına temiz su taşındığı, kirli suyun da yine taş borularla tahliye edildiği tespit edilir. 
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1671 tarihinde Hoşap köprüsünü yaptırır. Köprünün 
mansab tarafında ortadaki büyük gözün sağında ve solunda yapımı ile ilgili iki kitabesi vardır. 

"Halit Neslinden Zeynel oğlu Evliya Dostoğru bir yol yaptı Evliya'ya Emir vardı ezelden "Allah'dan başka ilah olmadığına şahadet ederim." Yollar tertip üzere yapılsın diye İnşa tarihini bir eksik dedi. "Hazihu cisrun 
benaha Evliya" 1082 

Bu kitabelerden köprünün 1671 tarihinde Zeynel Bey'in oğlu Evliya Bey tarafından yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Köprü günümüzde sağlam ve kullanılır vaziyettedir. 

Hasan Bey Medresesi ve Türbesi, Van-Hakkari karayolundan şehre girişin kuzeyinde mezarlık içerisinde yer alır. Kümbetin güneybatı köşesinde Hasan Bey Medresesi bulunmaktadır. Medrese'nin yapımıyla ilgili kitabeden medresenin Mahmudi ivaz Bey'in oğlu Hasan Bey tarafından 1563 tarihinde yaptırıldığı anlaşılmaktadır. Türbe de 1585'den sonra Hasan Bey'in oğlu Şir Bey tarafından yaptırılmış olmalıdır. Medresenin güneybatısında, mescit duvarına bitişik olan türbe dışarıya doğru çıkıntı yapmaktadır. Güney ve batı duvarları medrese ile birleşen türbe kesme taştan kare planlı bir yapı olup, üzeri kubbe ile örtülmüştür. Türbeye medrese avlusunun doğusunda kuzey köşeye yakın, dikdörtgen bir kapıdan girilmektedir. Bu giriş bir eyvan şeklindedir. Oldukça kaim duvarlı türbede kubbeye geçiş Türk üçgenleri ile sağlanmıştır. İçerideki kemerler iki renkli kesme taştan yapılmıştır. 
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Türbenin güney ve batı cephesinin ortasına dikdörtgen söveli pencereler sivri kemerli nişler içerisine alınmıştır. Bu nişlerin içerisi geometrik bezemelerle doldurulmuştur. Günümüze kısmen iyi bir durumda gelebilmiştir. Medresenin bütünlüğünü bozmayacak şekilde mescidin batısına türbe eklenmesi, Osmanlı medreselerinden ziyade Anadolu Selçuklu medreselerinin bir özelliğidir. 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon ihalesi yapılır. 

Süleyman Bey Kümbeti, Van-Hakkari karayolunun Hoşap çıkışında Gevirhan Mezarlığının güneydoğusunda yer almaktadır. Bu kümbetin kime ait olduğunu belirten bir kitabeye veya belgeye rastlanmamıştır. 

Süleyman Bey'in 1643 yılında buradaki kaleyi yaptırdığı göz önüne alınacak olursa, bu kümbetin de ona ait olması kuvvetle muhtemeldir. Kümbet arazi konumundan ötürü kuzeyden yükseltilmiş bir kaide üzerine oturtulmuştur. Kesme taştan yapılan kümbet kare planlı bir kaide üzerindedir. Bu kaideden köşe pahları ile dıştan sekizgen, içeriden daire şeklinde gövdeye geçilmektedir. Tek katlı olarak yapılan türbenin kuzey cephesinde giriş kapısı, doğu, batı ve güney cephelerinde de birer dikdörtgen pencere bulunmaktadır. 

Giriş kapısı içten mukarnaslı, dıştan da U şeklinde geometrik süslemeli bir bordürle çepeçevre kuşatılmıştır. 
Ayrıca bu bordür üzerinde düğüm motifleri, sekizgen yıldızlar ve gülbezekler de görülmektedir. Bu frizin üzerinde sivri kemerli bir alınlık bulunmaktadır. Alınlığın üzerinde, mukarnaslı bir çerçeve içerisinde kitabelik yeri 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varsa da kitabe yeri boş bırakılmıştır. Kümbet uzun süre kendi haline bırakılmış olup, restorasyon çalışmaları devam etmektedir. 

Hoşap merkezinde Van-Hakkari karayolunun güneyinde Mahmudi beylerinden birinin yaptırmış olduğu Bey Hanı bulunmaktadır. Bugün özel mülkiyetin elinde olan han, ahır olarak kullanılmakta olup kuzey cephesi dükkanlarla kapatılmıştır. 

Seyyid Abdurrahman Arvasi'nin babası Seyyid Abdullah'tır 140 . Muhtemelen 1750-1850 yılları arasında yaşamıştır. Kabri Hoşap kalesinin hemen eteklerinde, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılan mescit ve medresenin yanı başındadır. Burada hacet sahipleri muradlarma, isteklerine kavuşmak için ziyarette bulunur. 

Anlatılır ki, Seyyid Abdurrahman Arvasi'nin büyük dedesi Seyyid Kasım Bağdadi Hazretleri Hülagu'nun Bağdad katliamı sırasında Bağdad'dan hicret edip, aile fertleri ile birlikte uzun yıllar Anadolu'nun çeşitli yerlerinde kalır. Tasavvuf yolunda olgunluk derecesine ulaşan Muhammed Veli veya Kutub Muhammed diye meşhur olan oğlunu doğu Anadolu'ya gönderir. Kendisi de Mısır'a gidip Ezher Medresesi müderrisleri reisi olur. Sonra Medine-i münevvereye gidip orada vefat eder. Anadolu'ya gelen ve etrafını aydınlatan Muhammed Veli, Hakkari Beyi İbrahim Hanın kızı Fatıma Hanımla evlenir. Yüksek dağlar arasında geçidi zor bir yere bir dergahla iki katlı bir ev yaptırır. 



Abdurrahman Arvasi. Evliyalar Ansiklopedisi 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Arvas yani Van'ın Bahçesaray ilçesine bağlı Doğanyayla köyünü kurarak sevenleri ve akrabalarıyla birlikte oraya yerleşir. Burada nadide eserlerden bir de kütüphane teşkil ederek çok talebe yetiştirir. 

Seyyid Muhammed Veli'nin torunlarından Seyyid Abdullah vefat ettiği zaman oğlu Abdurrahman Arvasi küçük yaşta yetim kalır. Seyyid Abdurrahman, önce babasından, onun vefatından sonra da vaktin büyük alimlerinden ilim tahsil etmeye başlar. Yedi-sekiz yaşlarında iken Kur'an-ı kerimi hatmedip Arabi ilimleri öğrenmeye başlar. Kısa zamanda akli ve nakli ilimlerle zamanının fen ilimlerinde büyük alim olur. Büluğ çağma gelince, annesi, Arvasi soyunun Van havalisinde devamı için, genç yaşta onu evlendirir. Abdurrahman Arvasi hazretlerinin Molla Abdullah (oğlu Abdülcelil Daldere köyüne yerleşir), Hacı Molla Lütfullah (Sıbgatullah Arvasi Hazretlerinin babasıdır), Muhammed Efendi, Molla Muhammed (Abdulhakim Arvasi Hazretlerinin dedesidir), Molla Ubeydullah, Molla Abdülhamid (Seyyid Fehim Hazretlerinin babasıdır), Seyyid Tahir ve ismi bilinemeyen ikisi ile dokuz oğlu olduğu nakledilir. 
Diğer taraftan, Arvasi Derneğinin Seyyid Taha Hazretlerinin hazırlamış olduğu şecereyi esas alarak Abdurrahman Arvasi Hazretlerinin çocukları hakkındaki bir tavzih yazısından dört evladı olduğunu öğreniriz. Bu zatlar, El Hac Molla Lütfullah, Molla Abdülhamid, Molla Muhammed, ve Tahir Efendidir. 

Abdurrahman Arvasi, zahiri ilimlerde yükseldiği gibi tasavvuf yolunda da ilerleyip kemale gelmiş, Kadiri 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ve Çeşti kollarında irşad sahibi, zamanının mürşid-i kamili olmuştur. 

Seyyid Abdurrahman'm ömrü, zahir ve batın ilimlerinin tedrisi ile geçer. Arvas ve Hoşab'daki medrese ve dergahı dolup taşar. İstanbul, Hicaz, Mısır, Irak gibi memleketlerde çözülemeyen meseleler Abdurrahman Hazretlerine getirilmektedir. 

Anlatılır ki, pekçok kerametleri görülmüş olan Seyyid Abdurrahman Hazretleri zamanın beylerine, paşalarına mektuplar yazarak onlara nasihat ederdi. 
Seyyid Abdurrahman her sene üç-beş ay o havaliyi dolaşır, Vaaz, nasihat ve irşadla, halka İslamm esaslarını anlatır, bilhassa bozuk mezhep ehline karşı hısn-ı haşin (sağlam kale) vazifesi görürdü. 

Kerametleri vefatından sonra da görülür. 
Abdurrahman Tagi (Tahi) şöyle anlatır. Babam [Seyyid Lütfullah Hazretleri] Budağ Hanın yanında çalışırdı. O anlattı. Han, askerleriyle beraber Seyyid Abdurrahman Kutub Hazretlerinin kabri yakınlarına gelmişti. Mola verdikleri yerde, Yusuf Efendi askerlerden ayrılıp, Seyyid Abdurrahman'm kabri başına geldi ve Seyyid Hazretlerini kabrin üzerinde oturuyor gördü. Kendini görünce yüzünü çevirdi, başka yere bakmaya başladı, hiç iltifat etmedi. Yusuf Efendi yüz bulamayınca, doğru askerin yanma gelip komutana silahını ve elbiselerini çıkararak teslim etti. Silahını teslim ettiğini gören Han, Yusuf Efendiyi tehdid ederek, "Bizden vaz geçersen seni Nirib nahiye müdürlüğünden azlederim, evini oradan çıkarır seni öldürürüm." dedi. Yusuf Efendi aldırış 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etmedi. Doğru Abdurrahman Hazretlerinin kabri başına geldi. Bu defa kabrinin üzerinde oturduğu halde ona güler yüzle bakıyordu ve, "Mevlana Yusuf! İlk geldiğinde senden yüz çevirmiştim. Şimdi ise yüzümü sana döndüm, tövbe et!", buyurdu. O da şimdiye kadar yaptıklarına tövbe edip Abdurrahman Hazretlerinin elini öptü. Ondan nasihat alarak ayrıldı. O nasihatlara uyarak mutlu bir hayat yaşadı ve han da kendisine hiç bir kötülük yapamadı. 

1974 Kıbrıs Harekatından sonra Van'ın Hoşab 
(Güzelsu) kazasına ailesi ile birlikte bir hava binbaşısı gelip Seyyid Abdurrahman Arvasi Hazretlerinin kabrini sorar. Kabrin bulunduğu yere varıp, orada bir koç kesip fakirlere, şeker alıp çocuklara dağıtır. Kendisine bu yaptıklarının ve ziyaretinin sebebi sorulunca, şöyle anlatır, 

Kıbrıs Harekatı sırasında adanın üzerinde uçuyordum. Beşparmak Dağlarındaki Rum yuvalarını, oyuklarını, mazgallarını ve müstahkem mevki ve mevzilerini bombalayıp dönecektim. Omuzumda iki el hissettim. Korktum. Baktım ki sarıklı, sakallı, nur yüzlü ihtiyar bir zat. "Evlat, filan mevzileri de bombala!" 
buyurdu. "Benzinim dönüşe yetmez.", dedim. "Korkma ben tekeffül ediyorum.", deyince döndüm. Gösterdiği mevzi ve hedefleri de bombaladım. Mersin'e doğru gelirken, "Gördün mü benzinin yetti." buyurdu. Ben merak edip o zata, "Siz kimsiniz?" diye sordum. "Van'ın Hoşab kazasından Seyyid Abdurrahman'ım.", diye buyurdu. "Sağ mısınız?" dedim. "Değilim ama, böyle 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savaşlarda ve sıkıntılı durumlarda yardıma koşarım.", buyurdu. 

Hoşab halkı kuraklık olduğu zaman gidip Seyyid Abdurrahman Hazretlerinin kabrinin başucundaki taşı alıp aşağısmdaki dereye sokarlar ve yağmur yağar. 
Bunun için o taş suda durmaktan incelmiştir, denir. 

Abdurrahman Arvasi Hazretlerinin oğullarından Seyyid Lütfullah, hacı olup, alim, fadıl ve veli idi. Kabri Arvas'tadır. Seyyid Sıbgatullah Arvasi (Gavs-i Hizani) Hazretleri Seyyid Lütfullah' m soyundandır. 

Oğullarından biri Seyyid Molla Abdülhamid'dir. 
Arvas'da kalır, Arvas medrese, tekke ve zaviyesini sevk ve idare ederdi. Arvas ve civarına çocukları yerleşir. 
Molla Abdülhamid Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin babasıdır. 

Oğullarından biri de Seyyid Molla Muhammed'dir. Başkale'ye yerleşir. Nesli burada çoğalır. Alim, kamil, kadirşinas ve hal ehli olup, Seyyid Taha hazretlerinin sohbetinde bulunmuştur. Neslinden Seyyid Abdülhakim Arvasi gibi bir alim ve mürşid yetişmiştir. 

Oğullarından biri de, Seyyid Abdullah'dır. 

Arvas'da medfundur. Hacıdır. Medresede müderris idi. 
Oğlu Abdülcelil Zugula (Daldere) köyüne yerleşir. 

Anlatılır ki, Seyyid Abdurrahman, ihsan sahibiydi. 
Mal ve canını Allahü tealanm dinini yaymak için sarf etti. 
Zamanının kutbu olduğu için uzak yerlerde Allah yolunda, O'nun dinini yaymak için savaşanların 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yardımına koşardı. Bununla ilgili olaark hanımı şöyle anlatır. 

"Efendim, arada-sırada silahlarını kuşanır, evden çıkar, sabahtan önce yine eve gelirdi. Geldiğinde üstünde-başmda kan lekeleri olurdu. Elbiselerini yıkar sesimi çıkarmazdım. Yine elbiseleri kan içinde kaldığı bir gün kendisine, "Efendi! Sık sık gidip, sabaha bu vaziyette geliyorsun. Nereye gidiyorsun ve elbisen niçin kan içinde dönüyorsun?" diye sordum. O da, "Hanım, sağlığımda iken kimseye söylemezsen, bu sırrı sana söylerim." dedi. 
Ben de, "Söylemem." dedim. Bunun üzerine, "Biz vazifemiz icabı zaman zaman dünyanın neresinde müslümanlarla kafirlerin harbi varsa oraya gideriz. 
Müslümanlara yardım eder, küffar ile harbederiz. Ayrıca darda kalmış müslümanlarm da yardımına yetişiriz." 
buyurdu. Ben bu sırrı o vefat edinceye kadar kimseye söylemedim, sakladım. 

İlçeye 60 km. mesafede bulunan Almak köyü sınırları içinde Başet-i Mıhemda ve Kardeşleri olarak Bilinen Nedi ve Beşi isimli evliyaların türbeleri bulunmaktadır. Rivayet edilir ki, Adiyy bin Müsaffir İslamı yaymak ve mazlumları zalimlerden kurtarmak için "Asr-ı Saadef'te başlayan ila-yı kelimetullah 
seferiyle buraya kadar gelir. Adiyy bin Müsaffir ve 40 
cengaver silah arkadaşı bu civarlarda şehit olurlar. 

İlçeye 60 km. mesafede bulunan Karakoç köyünün eski adı Melkava'dır. Köy Molla Ömer tarafından yaklaşık 400 yıl önce kurulmuştur. Molla Ömer'in türbesi 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ise güzelsu (Hoşap) bucağındaki Molla Ömer Camisinin altındadır. 

Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin oğlu olan Muhammed Sıddik Efendi (1871-1916) Arvasta dünyaya gelir 141 . Arvas Medresesinde ve Gevaş'ta babasının icazetli talebelerinden, Molla Abdülcelil'den bir müddet ders alır, ilk bilgileri öğrenir. Daha sonra Başkale'de Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretlerinin yanında ilim ve tasavvufta yetişir. 

Hilafet alarak irşad için önce Arvas'a gider. Sonra hocasının emriyle Van Müftülüğünü kabul eder. 
Muhammed Sıddik Efendi Van'da müftü olduğu sırada Birinci Dünya Savaşı çıkar. Bu sıralarda bir gün Gürpınar'ın Mejingir (Yukarıkaymaz) köyünde Mejingir Suyu kenarında kollarını sıvamış abdest alırken, o çevrede bulunan Ermeni komitacılarından iki Ermeni ateş edip Muhammed Sıddik Efendiyi vururlar. Atılan kurşun sağ omuzundan girip sol böğründen çıkmıştır. 
Vurulduğunu hissedince, belindeki silahı çekip ateş eder. 
Kendisini yaralayanı vurup öldürür. Diğerini de yaralar. 
Arkadaşları da o yaralıyı öldürürler. Muhammed Sıddik hazretleri birkaç saat sonra şehid olur. Bu arada vasiyetini yapmış olduğu nakledilir. Kabr-i şerifi Mejingir köyündedir. 1969 senesinde vefat etmiş olan Fehmi 



Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinde 1903 tarihine ait bir belge şöyledir. "1320 (Hicri) Hac farizasını yerine getirirken ölen Arvas Medresesi Müderrisi Şeyh Mehmed Emin Efendi'nin yerine Şeyh Fehim Efendi'nin oğlu Şeyh Sıddik Efendi'nin tayin talebi." 
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Efendi adında fazilet sahibi bir oğlu vardır. Kabri, babasının kabri yanındadır. 

İlçeye 20 km. mesafede bulunan köyün Zernek olan eski adı 1954 yılında Hamurkesen olarak değiştirilir 142 . Zernek'in kurulmasını sağlayan Beşaret Bey riyaseti altında bulunan 1600 hanelik Hani aşiretiyle beraber buraya yerleşerek Zernek Kalesi'ni inşa ettirir. 
Beşaret Bey ilme çok kıymet veren bir şahıs olarak, kale ile aynı zamanda Zernek Medresesi'ni de inşa ettirir. 
Aynı zamanda Zernek'in ilk camisi olan bu medrese, bölgenin ilim ve irşad merkezi olmasında önemli rol oynar. Beşaret Bey vasiyetinde, vefatından sonra kaleye değil medreseye defnedilmeyi istemiştir. Kabri, vasiyet ettiği şekilde medrese duvarının kıble tarafında yıkıntılar arasında bulunmaktadır. 

Beşaret Bey son dönemlerinde medrese ile daha çok meşgul olurken, Zernek Kalesi'nin idaresini ve bölgenin yönetimini İbrahim Bey sürdürür. İbrahim Bey döneminde Zernek askeri güç bakımından bölgenin önemli bir üssü olur. İbrahim Bey de Zernek'te medfundur. 

İbrahim Bey'in vefatından sonra yerine oğlu Yar Alihan Bey Zernek beyi olur. Tevazu sahibi ve yardımseverlik hususunda emsal gösterilen bir zattır. 
Halkın dertlerine koşup sürekli yardımlarda bulunduğu için Alihan olan ismine ilaveten "Yar" lakabı verilmiştir. 
Onun da kabri Hamurkesen' dedir. 



Uğur Abbasigil. Unutulan Bir Tarih Zerinâk (Zernek) 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Gazi Bayezid Han'a Gazi lakabı Sultan Murat zamanında Bağdat seferinden dolayı verilmiştir. Onun döneminde Hoşab Kalesi yönetimi sınırları dışında kalan bütün bölgeye Zernek Beyliği hükmeder. Gazi Bayezid Han'ın derin bir ilme sahip olduğu ve veli bir zat olduğundan dolayı halk tarafından kendisine 'Sultan' lakabı verilmiş olduğu anlatılır. 1702'de vefat etmiştir. 
Hamurkesen'de medf undur. 

Gazi Bayezid Han Bey'in eşi Hanımzade Hanım, kadın evliyalardandır. Zamanında çok keramet gösterdiği nakledilir. Sadece Zernek Beyliği sınırları içinde değil Van halkının neredeyse ekserisi tarafından bilinen, çok hürmet gösterilen, sevgi ve saygı duyulan bir hanımdır. 
Kale içerisinde kendisine ait odası ve dershanesi bulunmaktadır. Kabri Zernek kabristanında eşi Bayezid 
Han ve oğlu II. Bayezid arasında bulunmaktadır. 1712 
tarihli mezar tek parça taş lahitle kaplıdır. Zernek tarihi mezarlığında bulunan kabir, mezarlığın orta kısmmdadır. 
Mezar, sanduka ile iki uçlardaki şahidelerden oluşmaktadır. Şahideli sanduka tipi mezarlar grubuna giren mezarın, ayakucu taşı kayıptır. Sandukası sade tutulan baş taraftaki şahidesinin iç yüzünde kitabe, yan tarafında kılıç resmi yer alır. Şahidenin iç yüzündeki dört satırlık ve satırları çerçeve içine alınmış Farsça kitabenin sadece ilk iki satırı okunabilmektedir. 

Gazi Bayezid Han'ın oğlu olan Seyyid Muhammed Bey döneminde Zernek Beyleri iki nadide esere sahip olmuştur. Bunlardan ilki Zernek Camiidir. Cami kitabesine göre 1701 yılında Seyyid Muhammed Bey 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tarafından yaptırılır. Kare planlı ve tek kubbeli harimden oluşan binanın yapımında düzgün kesme taş kullanılmıştır. Birinci Dünya Savaşındaki Rus işgali sırasında Ermeniler tarafından tahrip edilen, kubbesi yıkılan ve uzun süre bu şekilde kalan yapı, Zernek köylüleri tarafından elden geçirilip ibadete açılır. 1991- 
1994 yılları arasında Vakıflar Genel Müdürlüğü 
tarafından onarılmış ve kubbe yeniden yapılmıştır. Üç yönden payanda duvarları ile desteklenerek düzleştirilmiş bir zemin üstüne oturtulan cami büyük bir kaya kütlesinin üzerine inşa edilmiştir. Dıştan 12 xl2 büyüklüğündedir. 
Kaim beden duvarları altta beyaz, üstte kahverengi taşlardan örülmüştür. Harim, sekiz köşeli bir kasnak üzerine oturan 8 m. çapındaki kubbeyle örtülmüştür. 
Kubbe kasnağında aydınlatma için dört pencere bulunmaktadır. Köy içinde bulunan cami, kalenin doğusunda yer almaktadır. Etrafında Zernek beyleri torunlarının evleri bulunan caminin doğusunda Zernek Deresi akar. Derenin üzerinde Seyyid Muhammed Bey'in Zernek Beyliği'ne kazandırdığı eserler arasında Zernek köprüsü bulunmaktadır. 1 960-70' lere kadar ulaşan köprü koruma altına alınmayıp yıkılınca yerine yenisi yapılır. 
1705 tarihli köprüye ait kitabe aile mensuplarınca 
saklanmaktadır. Zernek Beyleri döneminden kalan Zernek Ham'ndan bahsedilse de bugün herhangi bir kalıntı kalmamıştır. 1982'de yapımına başlanan Zernek Barajı göl sahası içinde kalan Zernek Hanı, yıkılmadan önce Van Bölge Müzesi görevlileri tarafından 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20.4.1982'de incelenmiş ve hanın XVII. Yüzyılda yaptırılmış olduğu tespit edilmiştir. 

Dermeryema (Meryem Ana) ziyareti ise eski bir kilisededir. Köy Grawi aşiretine mensup bir köydür. 
Köyün adının nereden geldiği ve geçmişi hakkında bilgi yoktur. Kırkgeçit köyü ilk yıllarda ilçe olarak kurulmuştur. Buna dair köyün doğusunda cezaevi, sağlık ocağı ve köyün girişinde PTT binası bulunmaktadır. 
Ancak sonraları ilçe seviyesinden nahiye durumuna düşürülür. Nahiye teşkilatlarının kaldırılmasıyla tekrar köy statüsüne geçer. Kırkgeçit ismi ise köyün yaylalarına giden dağlık kesimdeki yollardan gelmektedir 

Gürpınar ilçesinin 31 km. güneydoğusunda, Kırkgeçit (Kasrik) köyünün batısındaki Kuş Dağları'nm kuzeydoğu bitiminde yer alan Hogecvank Manastırı (Der Meryem), Kırkgeçit Deresi'nin Çatak Çayı'na karıştığı yerde bulunan bir tabya üzerinde kurulmuştur. Hz. İsa'nın havarilerinden Bartholomeus tarafından şapel olarak kurulduğu tahmin edilen, geçmiş dönemlerde definecilerin hedefi haline gelen ve bakımsızlık yüzünden büyük bölümü tahrip olan manastır, mimarisi ve ihtişamıyla bir kaleyi andırır. Yaklaşık iki bin metrekarelik alanı kaplayan manastıra, güney tarafındaki bir kapıdan girihir. İçinde Kutsal Bakire Meryem Kilisesi, şapel, kilise evi ve 22 oda bulunan manastırın kuruluş tarihiyle ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. 
Ermeni tarihçilerin verdiği bilgilere göre ise, XIV-XVI. 
Yüzyıllar arasında Hristiyanlar açısından önemli olan dört el yazması kitabın bu manastırda yazılmış olduğu 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nakledilir. Der Meryem Kilisesi 1651 'den itibaren Akdamar Kilisesi'ne bağlı piskoposluk merkezi görevini yapar. İl Genel Meclisi tarafından Manastırın restore edilmesi kararı alınır. 

Yöre halkı tarafından belirli aralıklarla ziyaret edilen ve kutsal sayılan manastıra giden vatandaşların, dış duvarlarını adaklarla süslediği görülür. Manastırı ziyaret ederek dilek tutan bazı vatandaşların, burada horoz kestikten sonra yapının etrafında döndüğü, duvarlarına çivi çaktığı ve bezden beşikler yaptıktan sonra dualar ettiği ve dualarının kabul olduğuna inanan birçok kişinin çocuklarına da "Meryem" ya da "İsa" ismi verdiği anlatılır. 

Yedisalkım köyünün eski ismi Put 143 olup ilçeye 77 
km. mesafededir. Bediüzzaman'm hizmetinde bulunan Nezir Dönmez (1882-2003) Van'da dünyaya gelir. Başet Dağında Bediüzzaman Hazretlerine hizmet etmiştir. 
Kabri Yedisalkım köyündedir. 



Ertoşi aşiretinin Mamedpîran koluna ev sahipliği yapan köyün tarihinin VII. yüzyıldan eskiye dayandığı nakledilir. 
Buradaki Surp Asdvadzadzin manastırı 19. yy sonunda metruk fakat sağlam durumdadır. Köyün batı tarafındaki kale harabesinin yapımında kullanılmış çok sayıda Ermeni mezar taşının görüldüğü anlatılır. 
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Muradiye Evliyaları 



Orhan Kılıç makalesinde Bargiri Sancağı'ndaki Vakıfları şöyle sıralar 144 . 

Anzağar Zaviyesi Anzağar (Yumaklı) köyünde bulunmaktadır. 1571 yılında zaviye şeyhi Şeyh Kalender olup bundan önceki şeyh ise Şeyh Dede Bey'dir. Geliri gelen-geçen yolculara sarf edilen Şeyh Ömer Zaviyesi Bargiri (Muradiye) şehrinde bulunmaktadır. Hangah Zaviyesi Bargiri şehrindedir. 1571 tarihli defterdeki kayıtlara göre, Şahı Ermen yani Ahlatşahlar evkafmdandır. Bu durumda zaviyenin XII. Yüzyılda kurulduğunu söylemek mümkündür. Ali Abdal Zaviyesi Bargiri şehrindedir. Tam olarak nerde bulunduğu vakıf kaydından anlaşılmayan Saçlu Hasan zaviyesinin şeyhliği evlada şart koşulmuştur. Cami-i Kebir Vakfı Bargiri (Muradiye) şehrinde bulunmaktadır. Ulu Camii evkafı içindeki gelirler 6 kıt'a bağ, 20 kıt'a zemin, Bargiri Kalesi'ndeki bir hamam (bu hamam Kansu Bey tarafından yaptırılarak camiye vakfedilmiştir) ve Simtatos (Kocasaban) köyünün hasılıdır. 

İlçe, XIX. Yüzyılda Van Vilayetinin merkez sancağına bağlı bir kaza olarak yönetilmiştir. Eskiden Kandahar ve Bargiri ismi ile anılan Muradiye, Bendimahi 



Orhan Kılıç. 1571 Tarihli MufassalEvkaf Tahrir Defterine Göre Erciş, Bargiri (Muradiye) ve Muş Vakıfları 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Çayının doğusundaki bir vadinin yamacında kurulmuştur. 
Cumhuriyetin ilanından sonra 1935'te Belediyesi kurulmuş, 24 Kasım 1976'daki Çaldıran depreminde büyük hasar gören Muradiye, yeni baştan yapılanmıştır. 

Esasen Urartu yapısı olan Bargiri Kalesi, Şah İsmail tarafından 1510 yılında yeniden düzenlenir. Çoğu kaba yontulmuş taşlarla örülen iç kalenin çok azı ayakta kalabilmiştir. Kuzeybatıdaki düzgün örülmüş surlarla güneyindeki iki giriş kapı kalıntısı Urartu, kuzeydeki giriş kapısının bulunduğu duvarlar ise Safevi dönemine aittir. 

Kalede Mecnun Baba'nın kız kardeşi Zübeyde, Hacı Nacar Baba, Abdurrahman Baba ve Geylani Babalara ait mezar ve türbeler, iç kalenin dışında, tepenin sağ eteğinde ise Mecnun Baba Türbesi bulunmaktadır. 
Hacı Mecnun Baba'nın XVIII. Yüzyılın sonlarında ilçeye 
30 km. mesafede bulunan Akbulak köyünde yaşadığı 
söylenir. Şeyh Sait Arvas (1903-1975)'ın da Akbulak köyünde dünyaya geldiği ve vasiyeti üzerine Hacı Mecnun Baba'nın yanma gömüldüğü nakledilir. 2013'te türbe Genç Adımlar Derneği tarafından restore edilir. 

Kübik Köyü 'nün üç km. uzağmdaki mezarlık içerisinde bulunan Kübik Köyü Kümbetleri, kitabeleri bulunmadığından ve kaynaklarda da onlarla ilgili bilgiye rastlanmadığından kime ait oldukları bilinmemektedir. 
Yapı üsluplarından XVII. Yüzyılın ikinci yarısında yapıldıkları sanılmaktadır. Bu kümbetler birbirlerine çok yakın olup, kuzeydeki kümbet sekizgen, güneydeki ise 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dokuzgen cephelidir. Ancak kesme taştan yapılmış olan kümbetlerin her ikisi de orijinalliklerinden uzaklaşmıştır. 

Molla Yusuf, 1932'de vefat etmiştir, kabri ilçeye 
25 km. mesafede bulunan Doğangün (eski ismi Rehmin) 
köyündedir. 
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Özalp Evliyaları 



İlçede Takuri Hüseyin Bey'in Oğlunun kabri 
bulunmaktadır 145 

İlçeye 1 0 km. mesafede bulunan Aşağımollahasan köyünde köyün kurucusu olduğu kabul edilen Molla Hasan'm türbesi bulunmaktadır. 



Takuri aşiretinin, Şeyh Ubeydullahı Mukri, Milan, Şemski aşiretleri ile birlikte Başkale'nin Doğu ve Kuzeydoğusu ile Kelekom köprüsü civarında karşılayarak isyanında destek verdiği, Doğu Anadolu'da Rus ve Ermeni işgal ve saldırılarına karşı da Hamidiye alaylarına destek verdikleri anlatılır. 
Aşiretin şeceresinde Hüseyin Beyin oğlu olarak Halil Bey'in ismi geçer. 
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